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3. In Christus zijn – tussen reeds en nog niet 
 
   [morgendienst Kerkelijk Centrum Ermelo 31/10/21] 

Johannes 15:1-8 | Galaten 2:15-21 
 
Identiteit  
‘Ikzelf leef niet meer, maar Christus leeft in mij’ 
(Gal.2,20). Met deze woorden geeft Paulus aan 
wat het geloof voor hem betekent: hij is niet lan-
ger (van) zichzelf, zijn identiteit is Christus gewor-
den. Hij leeft met Hem, en Christus leeft in Hem. 
Dat is niets minder dan een nieuwe schepping (2 
Kor.5,17). Zo ben je voor God helemaal nieuw. 
Net zo nieuw als Jezus na zijn opstanding. Door 
het geloof delen Jezus’ volgelingen in het nieuwe 
leven dat Christus in kruis en opstanding tot stand 
heeft gebracht. Door de verbondenheid met Hem 
ontvangen we een nieuw bestaan. Dat is niet iets 
wat je moet zien te bereiken, maar is vrucht van 
wat Christus voor ons gedaan heeft. 
  
Participatie  
In de doop is de gelovige met Christus gestorven 
en opgestaan (Rom.6; Kol.2); met Hem ontvang je 
een nieuw leven. Jezus heeft ons leven geleefd, 
onze levensweg gevolgd, is onze dood gestorven 
en heeft onze ondergang gedeeld. Maar daaruit 
is Hij opgestaan, en met zijn opstanding heeft Hij 
jou als zijn volgeling meegenomen uit de onder-
gang en de dood vandaan naar het nieuwe leven 
(Kol.1,13). Nu leef je niet meer voor jezelf, maar 
voor Christus. Je bent met Hem verbonden. Pau-
lus gebruikt allerlei beelden om duidelijk te ma-
ken wat het betekent om in Jezus te geloven en 
bij Hem te horen. Het gaat daarbij om een diepe 
verbondenheid met Christus. Hij benoemt dat in 
zijn brieven vaak met ‘in Christus zijn’. Je kunt dat 
samenvatten met het woord ‘participatie’: door 
het geloof heb je deel aan zijn leven, dood en op-
standing. Nu Hij een nieuw begin gemaakt heeft, 
mag jij daarin delen, in participeren. Het gaat dus 
niet om iets dat jij zelf voor elkaar moet zien te 
krijgen, maar wat Christus voor jou gedaan heeft. 
Paulus is nu Paulus-in-Christus (Gal.2,20); Paulus 
op zichzelf is verleden tijd. We worden dus op-
nieuw gedefinieerd, opnieuw geïdentificeerd 
door onze inlijving in Christus. Geloven is dus 
meer dan erop vertrouwen dat je gered wordt; 

het is deelnemen aan Christus. 
  
Spanning  
Nu leven we tegelijk ook nog in een zondige en 
gebroken wereld. En ook ons eigen leven wordt 
daardoor gestempeld. Soms licht er al iets op van 
die nieuwe werkelijkheid, maar op andere mo-
menten merk je er weinig van. Dan kan al snel de 
vraag opkomen of het nog wel wat wordt met de 
nieuwe mens. De twijfel slaat toe. 
Dan is het goed om te beseffen dat ondanks alles 
door het geloof verbonden bent met Jezus. En 
door die verbondenheid met Hem ben je een 
nieuw mens. Tegelijk mag je ook uitzien naar de 
volle openbaring daarvan. Je leeft daarmee in een 
spanningsvolle relatie: de spanning van 'het al-
reeds en het nog niet'; enerzijds ben je in Chris-
tus; en in Hem ben je een nieuw mens. Anderzijds 
merk je elke dag weer de gevolgen van de zonde 
en de verleiding. Daarom zegt Jezus: Blijf in Mij 
(Joh 15:5). 
Je kunt dus op twee manieren naar jezelf kijken: 
de ene is ons oude ik, buiten Christus, verslaafd 
aan zijn eigen verlangens; de andere is ons 
nieuwe ik, in Christus, vervuld van zijn goedheid 
en verlangend naar wat Hij verlangt, en geleid 
door de Geest. God wil je leren kijken naar jezelf 
via Christus, levend vanuit zijn volheid. 
  
Zonde  
Die dubbelheid is er, is omdat de macht van de 
zonde er nog altijd is. De zonde wordt in de taal 
van Paulus gepersonifieerd. Het is niet zozeer iets 
wat je doet, maar meer een macht die regeert en 
controleert; die er alles aan doen om over je te 
heersen. Paulus spreekt over zonde als een con-
trolerende macht. De enige oplossing is om te 
worden bewoond door een betere aanwezigheid, 
Christus. Hij overwon de macht van de zonde. Nu 
mag je weten: de gerechtigheid van Christus 
woont in mij omdat Christus in mij woont, en ik in 
Hem. De relatie met Hem definieert wie we zijn. 
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Relatie  
Daarom is de overwinning een geschenk, een be-
lofte. Het is iets wat je ontvangt. Niet iets wat je 
zelf voor elkaar moet zien te krijgen. Heel veel re-
ligie en godsdienst is een beweging van onder 
naar boven: we proberen hogerop te komen. Het 
christendom is een top-down godsdienst: God is 
in Christus afgedaald, om ons op te zoeken, en de 
relatie te herstellen. Wat van ons gevraagd wordt 
is niet om zelf ervoor te zorgen dat wij het kwaad 
overwinnen. Het is dat wij ons openstellen voor 
Christus, voor zijn Geest, om aan Hem overgeven 
en toevertrouwen. Het gaat om de verbonden-
heid met Hem: Blijf in Mij! Hij voert de strijd, en 
in Hem zijn wij meer dan overwinnaars 
(Rom.8,37). Het komt aan op een levende relatie 
met de Levende.  
  
Gebed  
Daarmee is het belang van het gebed aangege-
ven. In het gebed zijn we met God verbonden. 
Voor Paulus wordt wie hij is niet bepaald door wie 
hij in zichzelf is, maar door Christus. Ook het 
nieuwe leven is niet iets wat uit Paulus zelf komt, 
maar vloeit voort uit de aanwezigheid van Chris-
tus: zoals de ranken alleen vrucht kunnen dragen 
als zij aan de wijnstok zijn (Joh.15). 
Jezus is niet alleen degene die vergeving schenkt, 
maar ook degene in wie het leven van discipel-
schap plaatsvindt. Door de relatie met Christus 
wordt Paulus geen betere versie van zichzelf; hij 
wordt Paulus-in-Christus. Als hij terugkijkt, ziet hij 
op het verleden van Jezus, wat Hij gedaan heeft; 
en als hij vooruitkijkt, kijkt hij naar zijn toekomst. 
Als we niet op deze manier denken, bestaat het 
gevaar dat de ‘ikken’ die we trainen om God te 
dienen ons natuurlijke zelf zullen zijn (zoals Pau-
lus deed als Farizeeër). De vraag zou niet moeten 
zijn: ‘Wat zou Jezus doen?’, maar: ‘Hoe is de han-
delende aanwezigheid van Jezus van invloed op 
deze situatie terwijl zijn Geest in en door mij 
werkt?’  
  
 
 
 

Gespreksvragen 
1. Geef ruimte voor stilte en na een paar minu-

ten geef de mogelijkheid dat ieder kring lid 
kan delen wat er voor hem/haar uitsprong in 
de lezingen en toelichting. 

2. Wat betekent de doop voor jou? 
3. Ervaar je het dat je ‘in Christus’ bent? Hoe er-

vaar je het, en wat betekent dat voor jou? 
4. Zie jij jezelf als nieuw mens? Waarom wel, of 

waarom niet? 
5. ‘Niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij’ 

(Gal.2:20). Wat betekenen deze woorden 
voor jou? 

6. Hoe kun je in Hem blijven? Wat helpt je daar-
bij?  

7. En wat staat die verbondenheid in de weg? 
  
Danken & bidden 
 Dank God dat je in Christus een nieuw mens 

mag zijn. 
 Bid dat je in Christus mag blijven. 
 Bid dat God je helpt methoden te vinden die 

jou persoonlijk helpen het contact met Chris-
tus te onderhouden op dagelijkse basis 

  
Praktijk 
 Probeer deze week iedere dag een vast mo-

ment te nemen om ‘bij Christus’ te zijn. Ga in 
een comfortabele houding zitten en beeld je 
in dat Jezus bij je zit. Je mag wat zeggen, maar 
dat hoeft niet. Let op wat voor gevoel er bij je 
naar boven komt, als je alleen al bij Jezus 
bent. 

 
 Het kan heel behulpzaam zijn als je dit stilte 

moment inluidt met rustige muziek. Op deze 
link van de website ‘leven in de kerk’ vind je 
audiobestanden die je helpen om 4, 8, 15 of 
20 minuten stil te zijn.  [ www.leveninde-
kerk.nl/oefenruimte-stil-zijn/ ] 
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audiobestanden die je helpen om 4, 8, 15 of 
20 minuten stil te zijn.  [ www.leveninde-
kerk.nl/oefenruimte-stil-zijn/ ] 
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3. In Christus zijn – tussen reeds en nog niet 
 
   [morgendienst Kerkelijk Centrum Ermelo 31/10/21] 

Johannes 15:1-8 | Galaten 2:15-21 
 
Identiteit  
‘Ikzelf leef niet meer, maar Christus leeft in mij’ 
(Gal.2,20). Met deze woorden geeft Paulus aan 
wat het geloof voor hem betekent: hij is niet lan-
ger (van) zichzelf, zijn identiteit is Christus gewor-
den. Hij leeft met Hem, en Christus leeft in Hem. 
Dat is niets minder dan een nieuwe schepping (2 
Kor.5,17). Zo ben je voor God helemaal nieuw. 
Net zo nieuw als Jezus na zijn opstanding. Door 
het geloof delen Jezus’ volgelingen in het nieuwe 
leven dat Christus in kruis en opstanding tot stand 
heeft gebracht. Door de verbondenheid met Hem 
ontvangen we een nieuw bestaan. Dat is niet iets 
wat je moet zien te bereiken, maar is vrucht van 
wat Christus voor ons gedaan heeft. 
  
Participatie  
In de doop is de gelovige met Christus gestorven 
en opgestaan (Rom.6; Kol.2); met Hem ontvang je 
een nieuw leven. Jezus heeft ons leven geleefd, 
onze levensweg gevolgd, is onze dood gestorven 
en heeft onze ondergang gedeeld. Maar daaruit 
is Hij opgestaan, en met zijn opstanding heeft Hij 
jou als zijn volgeling meegenomen uit de onder-
gang en de dood vandaan naar het nieuwe leven 
(Kol.1,13). Nu leef je niet meer voor jezelf, maar 
voor Christus. Je bent met Hem verbonden. Pau-
lus gebruikt allerlei beelden om duidelijk te ma-
ken wat het betekent om in Jezus te geloven en 
bij Hem te horen. Het gaat daarbij om een diepe 
verbondenheid met Christus. Hij benoemt dat in 
zijn brieven vaak met ‘in Christus zijn’. Je kunt dat 
samenvatten met het woord ‘participatie’: door 
het geloof heb je deel aan zijn leven, dood en op-
standing. Nu Hij een nieuw begin gemaakt heeft, 
mag jij daarin delen, in participeren. Het gaat dus 
niet om iets dat jij zelf voor elkaar moet zien te 
krijgen, maar wat Christus voor jou gedaan heeft. 
Paulus is nu Paulus-in-Christus (Gal.2,20); Paulus 
op zichzelf is verleden tijd. We worden dus op-
nieuw gedefinieerd, opnieuw geïdentificeerd 
door onze inlijving in Christus. Geloven is dus 
meer dan erop vertrouwen dat je gered wordt; 

het is deelnemen aan Christus. 
  
Spanning  
Nu leven we tegelijk ook nog in een zondige en 
gebroken wereld. En ook ons eigen leven wordt 
daardoor gestempeld. Soms licht er al iets op van 
die nieuwe werkelijkheid, maar op andere mo-
menten merk je er weinig van. Dan kan al snel de 
vraag opkomen of het nog wel wat wordt met de 
nieuwe mens. De twijfel slaat toe. 
Dan is het goed om te beseffen dat ondanks alles 
door het geloof verbonden bent met Jezus. En 
door die verbondenheid met Hem ben je een 
nieuw mens. Tegelijk mag je ook uitzien naar de 
volle openbaring daarvan. Je leeft daarmee in een 
spanningsvolle relatie: de spanning van 'het al-
reeds en het nog niet'; enerzijds ben je in Chris-
tus; en in Hem ben je een nieuw mens. Anderzijds 
merk je elke dag weer de gevolgen van de zonde 
en de verleiding. Daarom zegt Jezus: Blijf in Mij 
(Joh 15:5). 
Je kunt dus op twee manieren naar jezelf kijken: 
de ene is ons oude ik, buiten Christus, verslaafd 
aan zijn eigen verlangens; de andere is ons 
nieuwe ik, in Christus, vervuld van zijn goedheid 
en verlangend naar wat Hij verlangt, en geleid 
door de Geest. God wil je leren kijken naar jezelf 
via Christus, levend vanuit zijn volheid. 
  
Zonde  
Die dubbelheid is er, is omdat de macht van de 
zonde er nog altijd is. De zonde wordt in de taal 
van Paulus gepersonifieerd. Het is niet zozeer iets 
wat je doet, maar meer een macht die regeert en 
controleert; die er alles aan doen om over je te 
heersen. Paulus spreekt over zonde als een con-
trolerende macht. De enige oplossing is om te 
worden bewoond door een betere aanwezigheid, 
Christus. Hij overwon de macht van de zonde. Nu 
mag je weten: de gerechtigheid van Christus 
woont in mij omdat Christus in mij woont, en ik in 
Hem. De relatie met Hem definieert wie we zijn. 
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Relatie  
Daarom is de overwinning een geschenk, een be-
lofte. Het is iets wat je ontvangt. Niet iets wat je 
zelf voor elkaar moet zien te krijgen. Heel veel re-
ligie en godsdienst is een beweging van onder 
naar boven: we proberen hogerop te komen. Het 
christendom is een top-down godsdienst: God is 
in Christus afgedaald, om ons op te zoeken, en de 
relatie te herstellen. Wat van ons gevraagd wordt 
is niet om zelf ervoor te zorgen dat wij het kwaad 
overwinnen. Het is dat wij ons openstellen voor 
Christus, voor zijn Geest, om aan Hem overgeven 
en toevertrouwen. Het gaat om de verbonden-
heid met Hem: Blijf in Mij! Hij voert de strijd, en 
in Hem zijn wij meer dan overwinnaars 
(Rom.8,37). Het komt aan op een levende relatie 
met de Levende.  
  
Gebed  
Daarmee is het belang van het gebed aangege-
ven. In het gebed zijn we met God verbonden. 
Voor Paulus wordt wie hij is niet bepaald door wie 
hij in zichzelf is, maar door Christus. Ook het 
nieuwe leven is niet iets wat uit Paulus zelf komt, 
maar vloeit voort uit de aanwezigheid van Chris-
tus: zoals de ranken alleen vrucht kunnen dragen 
als zij aan de wijnstok zijn (Joh.15). 
Jezus is niet alleen degene die vergeving schenkt, 
maar ook degene in wie het leven van discipel-
schap plaatsvindt. Door de relatie met Christus 
wordt Paulus geen betere versie van zichzelf; hij 
wordt Paulus-in-Christus. Als hij terugkijkt, ziet hij 
op het verleden van Jezus, wat Hij gedaan heeft; 
en als hij vooruitkijkt, kijkt hij naar zijn toekomst. 
Als we niet op deze manier denken, bestaat het 
gevaar dat de ‘ikken’ die we trainen om God te 
dienen ons natuurlijke zelf zullen zijn (zoals Pau-
lus deed als Farizeeër). De vraag zou niet moeten 
zijn: ‘Wat zou Jezus doen?’, maar: ‘Hoe is de han-
delende aanwezigheid van Jezus van invloed op 
deze situatie terwijl zijn Geest in en door mij 
werkt?’  
  
 
 
 

Gespreksvragen 
1. Geef ruimte voor stilte en na een paar minu-

ten geef de mogelijkheid dat ieder kring lid 
kan delen wat er voor hem/haar uitsprong in 
de lezingen en toelichting. 

2. Wat betekent de doop voor jou? 
3. Ervaar je het dat je ‘in Christus’ bent? Hoe er-

vaar je het, en wat betekent dat voor jou? 
4. Zie jij jezelf als nieuw mens? Waarom wel, of 

waarom niet? 
5. ‘Niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij’ 

(Gal.2:20). Wat betekenen deze woorden 
voor jou? 

6. Hoe kun je in Hem blijven? Wat helpt je daar-
bij?  

7. En wat staat die verbondenheid in de weg? 
  
Danken & bidden 
 Dank God dat je in Christus een nieuw mens 

mag zijn. 
 Bid dat je in Christus mag blijven. 
 Bid dat God je helpt methoden te vinden die 

jou persoonlijk helpen het contact met Chris-
tus te onderhouden op dagelijkse basis 

  
Praktijk 
 Probeer deze week iedere dag een vast mo-

ment te nemen om ‘bij Christus’ te zijn. Ga in 
een comfortabele houding zitten en beeld je 
in dat Jezus bij je zit. Je mag wat zeggen, maar 
dat hoeft niet. Let op wat voor gevoel er bij je 
naar boven komt, als je alleen al bij Jezus 
bent. 

 
 Het kan heel behulpzaam zijn als je dit stilte 

moment inluidt met rustige muziek. Op deze 
link van de website ‘leven in de kerk’ vind je 
audiobestanden die je helpen om 4, 8, 15 of 
20 minuten stil te zijn.  [ www.leveninde-
kerk.nl/oefenruimte-stil-zijn/ ] 
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3. In Christus zijn – tussen reeds en nog niet 
 
   [morgendienst Kerkelijk Centrum Ermelo 31/10/21] 

Johannes 15:1-8 | Galaten 2:15-21 
 
Identiteit  
‘Ikzelf leef niet meer, maar Christus leeft in mij’ 
(Gal.2,20). Met deze woorden geeft Paulus aan 
wat het geloof voor hem betekent: hij is niet lan-
ger (van) zichzelf, zijn identiteit is Christus gewor-
den. Hij leeft met Hem, en Christus leeft in Hem. 
Dat is niets minder dan een nieuwe schepping (2 
Kor.5,17). Zo ben je voor God helemaal nieuw. 
Net zo nieuw als Jezus na zijn opstanding. Door 
het geloof delen Jezus’ volgelingen in het nieuwe 
leven dat Christus in kruis en opstanding tot stand 
heeft gebracht. Door de verbondenheid met Hem 
ontvangen we een nieuw bestaan. Dat is niet iets 
wat je moet zien te bereiken, maar is vrucht van 
wat Christus voor ons gedaan heeft. 
  
Participatie  
In de doop is de gelovige met Christus gestorven 
en opgestaan (Rom.6; Kol.2); met Hem ontvang je 
een nieuw leven. Jezus heeft ons leven geleefd, 
onze levensweg gevolgd, is onze dood gestorven 
en heeft onze ondergang gedeeld. Maar daaruit 
is Hij opgestaan, en met zijn opstanding heeft Hij 
jou als zijn volgeling meegenomen uit de onder-
gang en de dood vandaan naar het nieuwe leven 
(Kol.1,13). Nu leef je niet meer voor jezelf, maar 
voor Christus. Je bent met Hem verbonden. Pau-
lus gebruikt allerlei beelden om duidelijk te ma-
ken wat het betekent om in Jezus te geloven en 
bij Hem te horen. Het gaat daarbij om een diepe 
verbondenheid met Christus. Hij benoemt dat in 
zijn brieven vaak met ‘in Christus zijn’. Je kunt dat 
samenvatten met het woord ‘participatie’: door 
het geloof heb je deel aan zijn leven, dood en op-
standing. Nu Hij een nieuw begin gemaakt heeft, 
mag jij daarin delen, in participeren. Het gaat dus 
niet om iets dat jij zelf voor elkaar moet zien te 
krijgen, maar wat Christus voor jou gedaan heeft. 
Paulus is nu Paulus-in-Christus (Gal.2,20); Paulus 
op zichzelf is verleden tijd. We worden dus op-
nieuw gedefinieerd, opnieuw geïdentificeerd 
door onze inlijving in Christus. Geloven is dus 
meer dan erop vertrouwen dat je gered wordt; 

het is deelnemen aan Christus. 
  
Spanning  
Nu leven we tegelijk ook nog in een zondige en 
gebroken wereld. En ook ons eigen leven wordt 
daardoor gestempeld. Soms licht er al iets op van 
die nieuwe werkelijkheid, maar op andere mo-
menten merk je er weinig van. Dan kan al snel de 
vraag opkomen of het nog wel wat wordt met de 
nieuwe mens. De twijfel slaat toe. 
Dan is het goed om te beseffen dat ondanks alles 
door het geloof verbonden bent met Jezus. En 
door die verbondenheid met Hem ben je een 
nieuw mens. Tegelijk mag je ook uitzien naar de 
volle openbaring daarvan. Je leeft daarmee in een 
spanningsvolle relatie: de spanning van 'het al-
reeds en het nog niet'; enerzijds ben je in Chris-
tus; en in Hem ben je een nieuw mens. Anderzijds 
merk je elke dag weer de gevolgen van de zonde 
en de verleiding. Daarom zegt Jezus: Blijf in Mij 
(Joh 15:5). 
Je kunt dus op twee manieren naar jezelf kijken: 
de ene is ons oude ik, buiten Christus, verslaafd 
aan zijn eigen verlangens; de andere is ons 
nieuwe ik, in Christus, vervuld van zijn goedheid 
en verlangend naar wat Hij verlangt, en geleid 
door de Geest. God wil je leren kijken naar jezelf 
via Christus, levend vanuit zijn volheid. 
  
Zonde  
Die dubbelheid is er, is omdat de macht van de 
zonde er nog altijd is. De zonde wordt in de taal 
van Paulus gepersonifieerd. Het is niet zozeer iets 
wat je doet, maar meer een macht die regeert en 
controleert; die er alles aan doen om over je te 
heersen. Paulus spreekt over zonde als een con-
trolerende macht. De enige oplossing is om te 
worden bewoond door een betere aanwezigheid, 
Christus. Hij overwon de macht van de zonde. Nu 
mag je weten: de gerechtigheid van Christus 
woont in mij omdat Christus in mij woont, en ik in 
Hem. De relatie met Hem definieert wie we zijn. 
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Relatie  
Daarom is de overwinning een geschenk, een be-
lofte. Het is iets wat je ontvangt. Niet iets wat je 
zelf voor elkaar moet zien te krijgen. Heel veel re-
ligie en godsdienst is een beweging van onder 
naar boven: we proberen hogerop te komen. Het 
christendom is een top-down godsdienst: God is 
in Christus afgedaald, om ons op te zoeken, en de 
relatie te herstellen. Wat van ons gevraagd wordt 
is niet om zelf ervoor te zorgen dat wij het kwaad 
overwinnen. Het is dat wij ons openstellen voor 
Christus, voor zijn Geest, om aan Hem overgeven 
en toevertrouwen. Het gaat om de verbonden-
heid met Hem: Blijf in Mij! Hij voert de strijd, en 
in Hem zijn wij meer dan overwinnaars 
(Rom.8,37). Het komt aan op een levende relatie 
met de Levende.  
  
Gebed  
Daarmee is het belang van het gebed aangege-
ven. In het gebed zijn we met God verbonden. 
Voor Paulus wordt wie hij is niet bepaald door wie 
hij in zichzelf is, maar door Christus. Ook het 
nieuwe leven is niet iets wat uit Paulus zelf komt, 
maar vloeit voort uit de aanwezigheid van Chris-
tus: zoals de ranken alleen vrucht kunnen dragen 
als zij aan de wijnstok zijn (Joh.15). 
Jezus is niet alleen degene die vergeving schenkt, 
maar ook degene in wie het leven van discipel-
schap plaatsvindt. Door de relatie met Christus 
wordt Paulus geen betere versie van zichzelf; hij 
wordt Paulus-in-Christus. Als hij terugkijkt, ziet hij 
op het verleden van Jezus, wat Hij gedaan heeft; 
en als hij vooruitkijkt, kijkt hij naar zijn toekomst. 
Als we niet op deze manier denken, bestaat het 
gevaar dat de ‘ikken’ die we trainen om God te 
dienen ons natuurlijke zelf zullen zijn (zoals Pau-
lus deed als Farizeeër). De vraag zou niet moeten 
zijn: ‘Wat zou Jezus doen?’, maar: ‘Hoe is de han-
delende aanwezigheid van Jezus van invloed op 
deze situatie terwijl zijn Geest in en door mij 
werkt?’  
  
 
 
 

Gespreksvragen 
1. Geef ruimte voor stilte en na een paar minu-

ten geef de mogelijkheid dat ieder kring lid 
kan delen wat er voor hem/haar uitsprong in 
de lezingen en toelichting. 

2. Wat betekent de doop voor jou? 
3. Ervaar je het dat je ‘in Christus’ bent? Hoe er-

vaar je het, en wat betekent dat voor jou? 
4. Zie jij jezelf als nieuw mens? Waarom wel, of 

waarom niet? 
5. ‘Niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij’ 

(Gal.2:20). Wat betekenen deze woorden 
voor jou? 

6. Hoe kun je in Hem blijven? Wat helpt je daar-
bij?  

7. En wat staat die verbondenheid in de weg? 
  
Danken & bidden 
 Dank God dat je in Christus een nieuw mens 

mag zijn. 
 Bid dat je in Christus mag blijven. 
 Bid dat God je helpt methoden te vinden die 

jou persoonlijk helpen het contact met Chris-
tus te onderhouden op dagelijkse basis 

  
Praktijk 
 Probeer deze week iedere dag een vast mo-

ment te nemen om ‘bij Christus’ te zijn. Ga in 
een comfortabele houding zitten en beeld je 
in dat Jezus bij je zit. Je mag wat zeggen, maar 
dat hoeft niet. Let op wat voor gevoel er bij je 
naar boven komt, als je alleen al bij Jezus 
bent. 

 
 Het kan heel behulpzaam zijn als je dit stilte 

moment inluidt met rustige muziek. Op deze 
link van de website ‘leven in de kerk’ vind je 
audiobestanden die je helpen om 4, 8, 15 of 
20 minuten stil te zijn.  [ www.leveninde-
kerk.nl/oefenruimte-stil-zijn/ ] 
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3. In Christus zijn – tussen reeds en nog niet 
 
   [morgendienst Kerkelijk Centrum Ermelo 31/10/21] 

Johannes 15:1-8 | Galaten 2:15-21 
 
Identiteit  
‘Ikzelf leef niet meer, maar Christus leeft in mij’ 
(Gal.2,20). Met deze woorden geeft Paulus aan 
wat het geloof voor hem betekent: hij is niet lan-
ger (van) zichzelf, zijn identiteit is Christus gewor-
den. Hij leeft met Hem, en Christus leeft in Hem. 
Dat is niets minder dan een nieuwe schepping (2 
Kor.5,17). Zo ben je voor God helemaal nieuw. 
Net zo nieuw als Jezus na zijn opstanding. Door 
het geloof delen Jezus’ volgelingen in het nieuwe 
leven dat Christus in kruis en opstanding tot stand 
heeft gebracht. Door de verbondenheid met Hem 
ontvangen we een nieuw bestaan. Dat is niet iets 
wat je moet zien te bereiken, maar is vrucht van 
wat Christus voor ons gedaan heeft. 
  
Participatie  
In de doop is de gelovige met Christus gestorven 
en opgestaan (Rom.6; Kol.2); met Hem ontvang je 
een nieuw leven. Jezus heeft ons leven geleefd, 
onze levensweg gevolgd, is onze dood gestorven 
en heeft onze ondergang gedeeld. Maar daaruit 
is Hij opgestaan, en met zijn opstanding heeft Hij 
jou als zijn volgeling meegenomen uit de onder-
gang en de dood vandaan naar het nieuwe leven 
(Kol.1,13). Nu leef je niet meer voor jezelf, maar 
voor Christus. Je bent met Hem verbonden. Pau-
lus gebruikt allerlei beelden om duidelijk te ma-
ken wat het betekent om in Jezus te geloven en 
bij Hem te horen. Het gaat daarbij om een diepe 
verbondenheid met Christus. Hij benoemt dat in 
zijn brieven vaak met ‘in Christus zijn’. Je kunt dat 
samenvatten met het woord ‘participatie’: door 
het geloof heb je deel aan zijn leven, dood en op-
standing. Nu Hij een nieuw begin gemaakt heeft, 
mag jij daarin delen, in participeren. Het gaat dus 
niet om iets dat jij zelf voor elkaar moet zien te 
krijgen, maar wat Christus voor jou gedaan heeft. 
Paulus is nu Paulus-in-Christus (Gal.2,20); Paulus 
op zichzelf is verleden tijd. We worden dus op-
nieuw gedefinieerd, opnieuw geïdentificeerd 
door onze inlijving in Christus. Geloven is dus 
meer dan erop vertrouwen dat je gered wordt; 

het is deelnemen aan Christus. 
  
Spanning  
Nu leven we tegelijk ook nog in een zondige en 
gebroken wereld. En ook ons eigen leven wordt 
daardoor gestempeld. Soms licht er al iets op van 
die nieuwe werkelijkheid, maar op andere mo-
menten merk je er weinig van. Dan kan al snel de 
vraag opkomen of het nog wel wat wordt met de 
nieuwe mens. De twijfel slaat toe. 
Dan is het goed om te beseffen dat ondanks alles 
door het geloof verbonden bent met Jezus. En 
door die verbondenheid met Hem ben je een 
nieuw mens. Tegelijk mag je ook uitzien naar de 
volle openbaring daarvan. Je leeft daarmee in een 
spanningsvolle relatie: de spanning van 'het al-
reeds en het nog niet'; enerzijds ben je in Chris-
tus; en in Hem ben je een nieuw mens. Anderzijds 
merk je elke dag weer de gevolgen van de zonde 
en de verleiding. Daarom zegt Jezus: Blijf in Mij 
(Joh 15:5). 
Je kunt dus op twee manieren naar jezelf kijken: 
de ene is ons oude ik, buiten Christus, verslaafd 
aan zijn eigen verlangens; de andere is ons 
nieuwe ik, in Christus, vervuld van zijn goedheid 
en verlangend naar wat Hij verlangt, en geleid 
door de Geest. God wil je leren kijken naar jezelf 
via Christus, levend vanuit zijn volheid. 
  
Zonde  
Die dubbelheid is er, is omdat de macht van de 
zonde er nog altijd is. De zonde wordt in de taal 
van Paulus gepersonifieerd. Het is niet zozeer iets 
wat je doet, maar meer een macht die regeert en 
controleert; die er alles aan doen om over je te 
heersen. Paulus spreekt over zonde als een con-
trolerende macht. De enige oplossing is om te 
worden bewoond door een betere aanwezigheid, 
Christus. Hij overwon de macht van de zonde. Nu 
mag je weten: de gerechtigheid van Christus 
woont in mij omdat Christus in mij woont, en ik in 
Hem. De relatie met Hem definieert wie we zijn. 
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Relatie  
Daarom is de overwinning een geschenk, een be-
lofte. Het is iets wat je ontvangt. Niet iets wat je 
zelf voor elkaar moet zien te krijgen. Heel veel re-
ligie en godsdienst is een beweging van onder 
naar boven: we proberen hogerop te komen. Het 
christendom is een top-down godsdienst: God is 
in Christus afgedaald, om ons op te zoeken, en de 
relatie te herstellen. Wat van ons gevraagd wordt 
is niet om zelf ervoor te zorgen dat wij het kwaad 
overwinnen. Het is dat wij ons openstellen voor 
Christus, voor zijn Geest, om aan Hem overgeven 
en toevertrouwen. Het gaat om de verbonden-
heid met Hem: Blijf in Mij! Hij voert de strijd, en 
in Hem zijn wij meer dan overwinnaars 
(Rom.8,37). Het komt aan op een levende relatie 
met de Levende.  
  
Gebed  
Daarmee is het belang van het gebed aangege-
ven. In het gebed zijn we met God verbonden. 
Voor Paulus wordt wie hij is niet bepaald door wie 
hij in zichzelf is, maar door Christus. Ook het 
nieuwe leven is niet iets wat uit Paulus zelf komt, 
maar vloeit voort uit de aanwezigheid van Chris-
tus: zoals de ranken alleen vrucht kunnen dragen 
als zij aan de wijnstok zijn (Joh.15). 
Jezus is niet alleen degene die vergeving schenkt, 
maar ook degene in wie het leven van discipel-
schap plaatsvindt. Door de relatie met Christus 
wordt Paulus geen betere versie van zichzelf; hij 
wordt Paulus-in-Christus. Als hij terugkijkt, ziet hij 
op het verleden van Jezus, wat Hij gedaan heeft; 
en als hij vooruitkijkt, kijkt hij naar zijn toekomst. 
Als we niet op deze manier denken, bestaat het 
gevaar dat de ‘ikken’ die we trainen om God te 
dienen ons natuurlijke zelf zullen zijn (zoals Pau-
lus deed als Farizeeër). De vraag zou niet moeten 
zijn: ‘Wat zou Jezus doen?’, maar: ‘Hoe is de han-
delende aanwezigheid van Jezus van invloed op 
deze situatie terwijl zijn Geest in en door mij 
werkt?’  
  
 
 
 

Gespreksvragen 
1. Geef ruimte voor stilte en na een paar minu-

ten geef de mogelijkheid dat ieder kring lid 
kan delen wat er voor hem/haar uitsprong in 
de lezingen en toelichting. 

2. Wat betekent de doop voor jou? 
3. Ervaar je het dat je ‘in Christus’ bent? Hoe er-

vaar je het, en wat betekent dat voor jou? 
4. Zie jij jezelf als nieuw mens? Waarom wel, of 

waarom niet? 
5. ‘Niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij’ 

(Gal.2:20). Wat betekenen deze woorden 
voor jou? 

6. Hoe kun je in Hem blijven? Wat helpt je daar-
bij?  

7. En wat staat die verbondenheid in de weg? 
  
Danken & bidden 
 Dank God dat je in Christus een nieuw mens 

mag zijn. 
 Bid dat je in Christus mag blijven. 
 Bid dat God je helpt methoden te vinden die 

jou persoonlijk helpen het contact met Chris-
tus te onderhouden op dagelijkse basis 

  
Praktijk 
 Probeer deze week iedere dag een vast mo-

ment te nemen om ‘bij Christus’ te zijn. Ga in 
een comfortabele houding zitten en beeld je 
in dat Jezus bij je zit. Je mag wat zeggen, maar 
dat hoeft niet. Let op wat voor gevoel er bij je 
naar boven komt, als je alleen al bij Jezus 
bent. 

 
 Het kan heel behulpzaam zijn als je dit stilte 

moment inluidt met rustige muziek. Op deze 
link van de website ‘leven in de kerk’ vind je 
audiobestanden die je helpen om 4, 8, 15 of 
20 minuten stil te zijn.  [ www.leveninde-
kerk.nl/oefenruimte-stil-zijn/ ] 
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3. In Christus zijn – tussen reeds en nog niet 
 
   [morgendienst Kerkelijk Centrum Ermelo 31/10/21] 

Johannes 15:1-8 | Galaten 2:15-21 
 
Identiteit  
‘Ikzelf leef niet meer, maar Christus leeft in mij’ 
(Gal.2,20). Met deze woorden geeft Paulus aan 
wat het geloof voor hem betekent: hij is niet lan-
ger (van) zichzelf, zijn identiteit is Christus gewor-
den. Hij leeft met Hem, en Christus leeft in Hem. 
Dat is niets minder dan een nieuwe schepping (2 
Kor.5,17). Zo ben je voor God helemaal nieuw. 
Net zo nieuw als Jezus na zijn opstanding. Door 
het geloof delen Jezus’ volgelingen in het nieuwe 
leven dat Christus in kruis en opstanding tot stand 
heeft gebracht. Door de verbondenheid met Hem 
ontvangen we een nieuw bestaan. Dat is niet iets 
wat je moet zien te bereiken, maar is vrucht van 
wat Christus voor ons gedaan heeft. 
  
Participatie  
In de doop is de gelovige met Christus gestorven 
en opgestaan (Rom.6; Kol.2); met Hem ontvang je 
een nieuw leven. Jezus heeft ons leven geleefd, 
onze levensweg gevolgd, is onze dood gestorven 
en heeft onze ondergang gedeeld. Maar daaruit 
is Hij opgestaan, en met zijn opstanding heeft Hij 
jou als zijn volgeling meegenomen uit de onder-
gang en de dood vandaan naar het nieuwe leven 
(Kol.1,13). Nu leef je niet meer voor jezelf, maar 
voor Christus. Je bent met Hem verbonden. Pau-
lus gebruikt allerlei beelden om duidelijk te ma-
ken wat het betekent om in Jezus te geloven en 
bij Hem te horen. Het gaat daarbij om een diepe 
verbondenheid met Christus. Hij benoemt dat in 
zijn brieven vaak met ‘in Christus zijn’. Je kunt dat 
samenvatten met het woord ‘participatie’: door 
het geloof heb je deel aan zijn leven, dood en op-
standing. Nu Hij een nieuw begin gemaakt heeft, 
mag jij daarin delen, in participeren. Het gaat dus 
niet om iets dat jij zelf voor elkaar moet zien te 
krijgen, maar wat Christus voor jou gedaan heeft. 
Paulus is nu Paulus-in-Christus (Gal.2,20); Paulus 
op zichzelf is verleden tijd. We worden dus op-
nieuw gedefinieerd, opnieuw geïdentificeerd 
door onze inlijving in Christus. Geloven is dus 
meer dan erop vertrouwen dat je gered wordt; 

het is deelnemen aan Christus. 
  
Spanning  
Nu leven we tegelijk ook nog in een zondige en 
gebroken wereld. En ook ons eigen leven wordt 
daardoor gestempeld. Soms licht er al iets op van 
die nieuwe werkelijkheid, maar op andere mo-
menten merk je er weinig van. Dan kan al snel de 
vraag opkomen of het nog wel wat wordt met de 
nieuwe mens. De twijfel slaat toe. 
Dan is het goed om te beseffen dat ondanks alles 
door het geloof verbonden bent met Jezus. En 
door die verbondenheid met Hem ben je een 
nieuw mens. Tegelijk mag je ook uitzien naar de 
volle openbaring daarvan. Je leeft daarmee in een 
spanningsvolle relatie: de spanning van 'het al-
reeds en het nog niet'; enerzijds ben je in Chris-
tus; en in Hem ben je een nieuw mens. Anderzijds 
merk je elke dag weer de gevolgen van de zonde 
en de verleiding. Daarom zegt Jezus: Blijf in Mij 
(Joh 15:5). 
Je kunt dus op twee manieren naar jezelf kijken: 
de ene is ons oude ik, buiten Christus, verslaafd 
aan zijn eigen verlangens; de andere is ons 
nieuwe ik, in Christus, vervuld van zijn goedheid 
en verlangend naar wat Hij verlangt, en geleid 
door de Geest. God wil je leren kijken naar jezelf 
via Christus, levend vanuit zijn volheid. 
  
Zonde  
Die dubbelheid is er, is omdat de macht van de 
zonde er nog altijd is. De zonde wordt in de taal 
van Paulus gepersonifieerd. Het is niet zozeer iets 
wat je doet, maar meer een macht die regeert en 
controleert; die er alles aan doen om over je te 
heersen. Paulus spreekt over zonde als een con-
trolerende macht. De enige oplossing is om te 
worden bewoond door een betere aanwezigheid, 
Christus. Hij overwon de macht van de zonde. Nu 
mag je weten: de gerechtigheid van Christus 
woont in mij omdat Christus in mij woont, en ik in 
Hem. De relatie met Hem definieert wie we zijn. 
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Relatie  
Daarom is de overwinning een geschenk, een be-
lofte. Het is iets wat je ontvangt. Niet iets wat je 
zelf voor elkaar moet zien te krijgen. Heel veel re-
ligie en godsdienst is een beweging van onder 
naar boven: we proberen hogerop te komen. Het 
christendom is een top-down godsdienst: God is 
in Christus afgedaald, om ons op te zoeken, en de 
relatie te herstellen. Wat van ons gevraagd wordt 
is niet om zelf ervoor te zorgen dat wij het kwaad 
overwinnen. Het is dat wij ons openstellen voor 
Christus, voor zijn Geest, om aan Hem overgeven 
en toevertrouwen. Het gaat om de verbonden-
heid met Hem: Blijf in Mij! Hij voert de strijd, en 
in Hem zijn wij meer dan overwinnaars 
(Rom.8,37). Het komt aan op een levende relatie 
met de Levende.  
  
Gebed  
Daarmee is het belang van het gebed aangege-
ven. In het gebed zijn we met God verbonden. 
Voor Paulus wordt wie hij is niet bepaald door wie 
hij in zichzelf is, maar door Christus. Ook het 
nieuwe leven is niet iets wat uit Paulus zelf komt, 
maar vloeit voort uit de aanwezigheid van Chris-
tus: zoals de ranken alleen vrucht kunnen dragen 
als zij aan de wijnstok zijn (Joh.15). 
Jezus is niet alleen degene die vergeving schenkt, 
maar ook degene in wie het leven van discipel-
schap plaatsvindt. Door de relatie met Christus 
wordt Paulus geen betere versie van zichzelf; hij 
wordt Paulus-in-Christus. Als hij terugkijkt, ziet hij 
op het verleden van Jezus, wat Hij gedaan heeft; 
en als hij vooruitkijkt, kijkt hij naar zijn toekomst. 
Als we niet op deze manier denken, bestaat het 
gevaar dat de ‘ikken’ die we trainen om God te 
dienen ons natuurlijke zelf zullen zijn (zoals Pau-
lus deed als Farizeeër). De vraag zou niet moeten 
zijn: ‘Wat zou Jezus doen?’, maar: ‘Hoe is de han-
delende aanwezigheid van Jezus van invloed op 
deze situatie terwijl zijn Geest in en door mij 
werkt?’  
  
 
 
 

Gespreksvragen 
1. Geef ruimte voor stilte en na een paar minu-

ten geef de mogelijkheid dat ieder kring lid 
kan delen wat er voor hem/haar uitsprong in 
de lezingen en toelichting. 

2. Wat betekent de doop voor jou? 
3. Ervaar je het dat je ‘in Christus’ bent? Hoe er-

vaar je het, en wat betekent dat voor jou? 
4. Zie jij jezelf als nieuw mens? Waarom wel, of 

waarom niet? 
5. ‘Niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij’ 

(Gal.2:20). Wat betekenen deze woorden 
voor jou? 

6. Hoe kun je in Hem blijven? Wat helpt je daar-
bij?  

7. En wat staat die verbondenheid in de weg? 
  
Danken & bidden 
 Dank God dat je in Christus een nieuw mens 

mag zijn. 
 Bid dat je in Christus mag blijven. 
 Bid dat God je helpt methoden te vinden die 

jou persoonlijk helpen het contact met Chris-
tus te onderhouden op dagelijkse basis 

  
Praktijk 
 Probeer deze week iedere dag een vast mo-

ment te nemen om ‘bij Christus’ te zijn. Ga in 
een comfortabele houding zitten en beeld je 
in dat Jezus bij je zit. Je mag wat zeggen, maar 
dat hoeft niet. Let op wat voor gevoel er bij je 
naar boven komt, als je alleen al bij Jezus 
bent. 

 
 Het kan heel behulpzaam zijn als je dit stilte 

moment inluidt met rustige muziek. Op deze 
link van de website ‘leven in de kerk’ vind je 
audiobestanden die je helpen om 4, 8, 15 of 
20 minuten stil te zijn.  [ www.leveninde-
kerk.nl/oefenruimte-stil-zijn/ ] 

  

 



 

1 
 

 

3. In Christus zijn – tussen reeds en nog niet 
 
   [morgendienst Kerkelijk Centrum Ermelo 31/10/21] 

Johannes 15:1-8 | Galaten 2:15-21 
 
Identiteit  
‘Ikzelf leef niet meer, maar Christus leeft in mij’ 
(Gal.2,20). Met deze woorden geeft Paulus aan 
wat het geloof voor hem betekent: hij is niet lan-
ger (van) zichzelf, zijn identiteit is Christus gewor-
den. Hij leeft met Hem, en Christus leeft in Hem. 
Dat is niets minder dan een nieuwe schepping (2 
Kor.5,17). Zo ben je voor God helemaal nieuw. 
Net zo nieuw als Jezus na zijn opstanding. Door 
het geloof delen Jezus’ volgelingen in het nieuwe 
leven dat Christus in kruis en opstanding tot stand 
heeft gebracht. Door de verbondenheid met Hem 
ontvangen we een nieuw bestaan. Dat is niet iets 
wat je moet zien te bereiken, maar is vrucht van 
wat Christus voor ons gedaan heeft. 
  
Participatie  
In de doop is de gelovige met Christus gestorven 
en opgestaan (Rom.6; Kol.2); met Hem ontvang je 
een nieuw leven. Jezus heeft ons leven geleefd, 
onze levensweg gevolgd, is onze dood gestorven 
en heeft onze ondergang gedeeld. Maar daaruit 
is Hij opgestaan, en met zijn opstanding heeft Hij 
jou als zijn volgeling meegenomen uit de onder-
gang en de dood vandaan naar het nieuwe leven 
(Kol.1,13). Nu leef je niet meer voor jezelf, maar 
voor Christus. Je bent met Hem verbonden. Pau-
lus gebruikt allerlei beelden om duidelijk te ma-
ken wat het betekent om in Jezus te geloven en 
bij Hem te horen. Het gaat daarbij om een diepe 
verbondenheid met Christus. Hij benoemt dat in 
zijn brieven vaak met ‘in Christus zijn’. Je kunt dat 
samenvatten met het woord ‘participatie’: door 
het geloof heb je deel aan zijn leven, dood en op-
standing. Nu Hij een nieuw begin gemaakt heeft, 
mag jij daarin delen, in participeren. Het gaat dus 
niet om iets dat jij zelf voor elkaar moet zien te 
krijgen, maar wat Christus voor jou gedaan heeft. 
Paulus is nu Paulus-in-Christus (Gal.2,20); Paulus 
op zichzelf is verleden tijd. We worden dus op-
nieuw gedefinieerd, opnieuw geïdentificeerd 
door onze inlijving in Christus. Geloven is dus 
meer dan erop vertrouwen dat je gered wordt; 

het is deelnemen aan Christus. 
  
Spanning  
Nu leven we tegelijk ook nog in een zondige en 
gebroken wereld. En ook ons eigen leven wordt 
daardoor gestempeld. Soms licht er al iets op van 
die nieuwe werkelijkheid, maar op andere mo-
menten merk je er weinig van. Dan kan al snel de 
vraag opkomen of het nog wel wat wordt met de 
nieuwe mens. De twijfel slaat toe. 
Dan is het goed om te beseffen dat ondanks alles 
door het geloof verbonden bent met Jezus. En 
door die verbondenheid met Hem ben je een 
nieuw mens. Tegelijk mag je ook uitzien naar de 
volle openbaring daarvan. Je leeft daarmee in een 
spanningsvolle relatie: de spanning van 'het al-
reeds en het nog niet'; enerzijds ben je in Chris-
tus; en in Hem ben je een nieuw mens. Anderzijds 
merk je elke dag weer de gevolgen van de zonde 
en de verleiding. Daarom zegt Jezus: Blijf in Mij 
(Joh 15:5). 
Je kunt dus op twee manieren naar jezelf kijken: 
de ene is ons oude ik, buiten Christus, verslaafd 
aan zijn eigen verlangens; de andere is ons 
nieuwe ik, in Christus, vervuld van zijn goedheid 
en verlangend naar wat Hij verlangt, en geleid 
door de Geest. God wil je leren kijken naar jezelf 
via Christus, levend vanuit zijn volheid. 
  
Zonde  
Die dubbelheid is er, is omdat de macht van de 
zonde er nog altijd is. De zonde wordt in de taal 
van Paulus gepersonifieerd. Het is niet zozeer iets 
wat je doet, maar meer een macht die regeert en 
controleert; die er alles aan doen om over je te 
heersen. Paulus spreekt over zonde als een con-
trolerende macht. De enige oplossing is om te 
worden bewoond door een betere aanwezigheid, 
Christus. Hij overwon de macht van de zonde. Nu 
mag je weten: de gerechtigheid van Christus 
woont in mij omdat Christus in mij woont, en ik in 
Hem. De relatie met Hem definieert wie we zijn. 
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Relatie  
Daarom is de overwinning een geschenk, een be-
lofte. Het is iets wat je ontvangt. Niet iets wat je 
zelf voor elkaar moet zien te krijgen. Heel veel re-
ligie en godsdienst is een beweging van onder 
naar boven: we proberen hogerop te komen. Het 
christendom is een top-down godsdienst: God is 
in Christus afgedaald, om ons op te zoeken, en de 
relatie te herstellen. Wat van ons gevraagd wordt 
is niet om zelf ervoor te zorgen dat wij het kwaad 
overwinnen. Het is dat wij ons openstellen voor 
Christus, voor zijn Geest, om aan Hem overgeven 
en toevertrouwen. Het gaat om de verbonden-
heid met Hem: Blijf in Mij! Hij voert de strijd, en 
in Hem zijn wij meer dan overwinnaars 
(Rom.8,37). Het komt aan op een levende relatie 
met de Levende.  
  
Gebed  
Daarmee is het belang van het gebed aangege-
ven. In het gebed zijn we met God verbonden. 
Voor Paulus wordt wie hij is niet bepaald door wie 
hij in zichzelf is, maar door Christus. Ook het 
nieuwe leven is niet iets wat uit Paulus zelf komt, 
maar vloeit voort uit de aanwezigheid van Chris-
tus: zoals de ranken alleen vrucht kunnen dragen 
als zij aan de wijnstok zijn (Joh.15). 
Jezus is niet alleen degene die vergeving schenkt, 
maar ook degene in wie het leven van discipel-
schap plaatsvindt. Door de relatie met Christus 
wordt Paulus geen betere versie van zichzelf; hij 
wordt Paulus-in-Christus. Als hij terugkijkt, ziet hij 
op het verleden van Jezus, wat Hij gedaan heeft; 
en als hij vooruitkijkt, kijkt hij naar zijn toekomst. 
Als we niet op deze manier denken, bestaat het 
gevaar dat de ‘ikken’ die we trainen om God te 
dienen ons natuurlijke zelf zullen zijn (zoals Pau-
lus deed als Farizeeër). De vraag zou niet moeten 
zijn: ‘Wat zou Jezus doen?’, maar: ‘Hoe is de han-
delende aanwezigheid van Jezus van invloed op 
deze situatie terwijl zijn Geest in en door mij 
werkt?’  
  
 
 
 

Gespreksvragen 
1. Geef ruimte voor stilte en na een paar minu-

ten geef de mogelijkheid dat ieder kring lid 
kan delen wat er voor hem/haar uitsprong in 
de lezingen en toelichting. 

2. Wat betekent de doop voor jou? 
3. Ervaar je het dat je ‘in Christus’ bent? Hoe er-

vaar je het, en wat betekent dat voor jou? 
4. Zie jij jezelf als nieuw mens? Waarom wel, of 

waarom niet? 
5. ‘Niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij’ 

(Gal.2:20). Wat betekenen deze woorden 
voor jou? 

6. Hoe kun je in Hem blijven? Wat helpt je daar-
bij?  

7. En wat staat die verbondenheid in de weg? 
  
Danken & bidden 
 Dank God dat je in Christus een nieuw mens 

mag zijn. 
 Bid dat je in Christus mag blijven. 
 Bid dat God je helpt methoden te vinden die 

jou persoonlijk helpen het contact met Chris-
tus te onderhouden op dagelijkse basis 

  
Praktijk 
 Probeer deze week iedere dag een vast mo-

ment te nemen om ‘bij Christus’ te zijn. Ga in 
een comfortabele houding zitten en beeld je 
in dat Jezus bij je zit. Je mag wat zeggen, maar 
dat hoeft niet. Let op wat voor gevoel er bij je 
naar boven komt, als je alleen al bij Jezus 
bent. 

 
 Het kan heel behulpzaam zijn als je dit stilte 

moment inluidt met rustige muziek. Op deze 
link van de website ‘leven in de kerk’ vind je 
audiobestanden die je helpen om 4, 8, 15 of 
20 minuten stil te zijn.  [ www.leveninde-
kerk.nl/oefenruimte-stil-zijn/ ] 
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3. In Christus zijn – tussen reeds en nog niet 
 
   [morgendienst Kerkelijk Centrum Ermelo 31/10/21] 

Johannes 15:1-8 | Galaten 2:15-21 
 
Identiteit  
‘Ikzelf leef niet meer, maar Christus leeft in mij’ 
(Gal.2,20). Met deze woorden geeft Paulus aan 
wat het geloof voor hem betekent: hij is niet lan-
ger (van) zichzelf, zijn identiteit is Christus gewor-
den. Hij leeft met Hem, en Christus leeft in Hem. 
Dat is niets minder dan een nieuwe schepping (2 
Kor.5,17). Zo ben je voor God helemaal nieuw. 
Net zo nieuw als Jezus na zijn opstanding. Door 
het geloof delen Jezus’ volgelingen in het nieuwe 
leven dat Christus in kruis en opstanding tot stand 
heeft gebracht. Door de verbondenheid met Hem 
ontvangen we een nieuw bestaan. Dat is niet iets 
wat je moet zien te bereiken, maar is vrucht van 
wat Christus voor ons gedaan heeft. 
  
Participatie  
In de doop is de gelovige met Christus gestorven 
en opgestaan (Rom.6; Kol.2); met Hem ontvang je 
een nieuw leven. Jezus heeft ons leven geleefd, 
onze levensweg gevolgd, is onze dood gestorven 
en heeft onze ondergang gedeeld. Maar daaruit 
is Hij opgestaan, en met zijn opstanding heeft Hij 
jou als zijn volgeling meegenomen uit de onder-
gang en de dood vandaan naar het nieuwe leven 
(Kol.1,13). Nu leef je niet meer voor jezelf, maar 
voor Christus. Je bent met Hem verbonden. Pau-
lus gebruikt allerlei beelden om duidelijk te ma-
ken wat het betekent om in Jezus te geloven en 
bij Hem te horen. Het gaat daarbij om een diepe 
verbondenheid met Christus. Hij benoemt dat in 
zijn brieven vaak met ‘in Christus zijn’. Je kunt dat 
samenvatten met het woord ‘participatie’: door 
het geloof heb je deel aan zijn leven, dood en op-
standing. Nu Hij een nieuw begin gemaakt heeft, 
mag jij daarin delen, in participeren. Het gaat dus 
niet om iets dat jij zelf voor elkaar moet zien te 
krijgen, maar wat Christus voor jou gedaan heeft. 
Paulus is nu Paulus-in-Christus (Gal.2,20); Paulus 
op zichzelf is verleden tijd. We worden dus op-
nieuw gedefinieerd, opnieuw geïdentificeerd 
door onze inlijving in Christus. Geloven is dus 
meer dan erop vertrouwen dat je gered wordt; 

het is deelnemen aan Christus. 
  
Spanning  
Nu leven we tegelijk ook nog in een zondige en 
gebroken wereld. En ook ons eigen leven wordt 
daardoor gestempeld. Soms licht er al iets op van 
die nieuwe werkelijkheid, maar op andere mo-
menten merk je er weinig van. Dan kan al snel de 
vraag opkomen of het nog wel wat wordt met de 
nieuwe mens. De twijfel slaat toe. 
Dan is het goed om te beseffen dat ondanks alles 
door het geloof verbonden bent met Jezus. En 
door die verbondenheid met Hem ben je een 
nieuw mens. Tegelijk mag je ook uitzien naar de 
volle openbaring daarvan. Je leeft daarmee in een 
spanningsvolle relatie: de spanning van 'het al-
reeds en het nog niet'; enerzijds ben je in Chris-
tus; en in Hem ben je een nieuw mens. Anderzijds 
merk je elke dag weer de gevolgen van de zonde 
en de verleiding. Daarom zegt Jezus: Blijf in Mij 
(Joh 15:5). 
Je kunt dus op twee manieren naar jezelf kijken: 
de ene is ons oude ik, buiten Christus, verslaafd 
aan zijn eigen verlangens; de andere is ons 
nieuwe ik, in Christus, vervuld van zijn goedheid 
en verlangend naar wat Hij verlangt, en geleid 
door de Geest. God wil je leren kijken naar jezelf 
via Christus, levend vanuit zijn volheid. 
  
Zonde  
Die dubbelheid is er, is omdat de macht van de 
zonde er nog altijd is. De zonde wordt in de taal 
van Paulus gepersonifieerd. Het is niet zozeer iets 
wat je doet, maar meer een macht die regeert en 
controleert; die er alles aan doen om over je te 
heersen. Paulus spreekt over zonde als een con-
trolerende macht. De enige oplossing is om te 
worden bewoond door een betere aanwezigheid, 
Christus. Hij overwon de macht van de zonde. Nu 
mag je weten: de gerechtigheid van Christus 
woont in mij omdat Christus in mij woont, en ik in 
Hem. De relatie met Hem definieert wie we zijn. 
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Relatie  
Daarom is de overwinning een geschenk, een be-
lofte. Het is iets wat je ontvangt. Niet iets wat je 
zelf voor elkaar moet zien te krijgen. Heel veel re-
ligie en godsdienst is een beweging van onder 
naar boven: we proberen hogerop te komen. Het 
christendom is een top-down godsdienst: God is 
in Christus afgedaald, om ons op te zoeken, en de 
relatie te herstellen. Wat van ons gevraagd wordt 
is niet om zelf ervoor te zorgen dat wij het kwaad 
overwinnen. Het is dat wij ons openstellen voor 
Christus, voor zijn Geest, om aan Hem overgeven 
en toevertrouwen. Het gaat om de verbonden-
heid met Hem: Blijf in Mij! Hij voert de strijd, en 
in Hem zijn wij meer dan overwinnaars 
(Rom.8,37). Het komt aan op een levende relatie 
met de Levende.  
  
Gebed  
Daarmee is het belang van het gebed aangege-
ven. In het gebed zijn we met God verbonden. 
Voor Paulus wordt wie hij is niet bepaald door wie 
hij in zichzelf is, maar door Christus. Ook het 
nieuwe leven is niet iets wat uit Paulus zelf komt, 
maar vloeit voort uit de aanwezigheid van Chris-
tus: zoals de ranken alleen vrucht kunnen dragen 
als zij aan de wijnstok zijn (Joh.15). 
Jezus is niet alleen degene die vergeving schenkt, 
maar ook degene in wie het leven van discipel-
schap plaatsvindt. Door de relatie met Christus 
wordt Paulus geen betere versie van zichzelf; hij 
wordt Paulus-in-Christus. Als hij terugkijkt, ziet hij 
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Als we niet op deze manier denken, bestaat het 
gevaar dat de ‘ikken’ die we trainen om God te 
dienen ons natuurlijke zelf zullen zijn (zoals Pau-
lus deed als Farizeeër). De vraag zou niet moeten 
zijn: ‘Wat zou Jezus doen?’, maar: ‘Hoe is de han-
delende aanwezigheid van Jezus van invloed op 
deze situatie terwijl zijn Geest in en door mij 
werkt?’  
  
 
 
 

Gespreksvragen 
1. Geef ruimte voor stilte en na een paar minu-

ten geef de mogelijkheid dat ieder kring lid 
kan delen wat er voor hem/haar uitsprong in 
de lezingen en toelichting. 

2. Wat betekent de doop voor jou? 
3. Ervaar je het dat je ‘in Christus’ bent? Hoe er-

vaar je het, en wat betekent dat voor jou? 
4. Zie jij jezelf als nieuw mens? Waarom wel, of 

waarom niet? 
5. ‘Niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij’ 

(Gal.2:20). Wat betekenen deze woorden 
voor jou? 

6. Hoe kun je in Hem blijven? Wat helpt je daar-
bij?  

7. En wat staat die verbondenheid in de weg? 
  
Danken & bidden 
 Dank God dat je in Christus een nieuw mens 

mag zijn. 
 Bid dat je in Christus mag blijven. 
 Bid dat God je helpt methoden te vinden die 

jou persoonlijk helpen het contact met Chris-
tus te onderhouden op dagelijkse basis 

  
Praktijk 
 Probeer deze week iedere dag een vast mo-

ment te nemen om ‘bij Christus’ te zijn. Ga in 
een comfortabele houding zitten en beeld je 
in dat Jezus bij je zit. Je mag wat zeggen, maar 
dat hoeft niet. Let op wat voor gevoel er bij je 
naar boven komt, als je alleen al bij Jezus 
bent. 

 
 Het kan heel behulpzaam zijn als je dit stilte 

moment inluidt met rustige muziek. Op deze 
link van de website ‘leven in de kerk’ vind je 
audiobestanden die je helpen om 4, 8, 15 of 
20 minuten stil te zijn.  [ www.leveninde-
kerk.nl/oefenruimte-stil-zijn/ ] 
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3. In Christus zijn – tussen reeds en nog niet 
 
   [morgendienst Kerkelijk Centrum Ermelo 31/10/21] 

Johannes 15:1-8 | Galaten 2:15-21 
 
Identiteit  
‘Ikzelf leef niet meer, maar Christus leeft in mij’ 
(Gal.2,20). Met deze woorden geeft Paulus aan 
wat het geloof voor hem betekent: hij is niet lan-
ger (van) zichzelf, zijn identiteit is Christus gewor-
den. Hij leeft met Hem, en Christus leeft in Hem. 
Dat is niets minder dan een nieuwe schepping (2 
Kor.5,17). Zo ben je voor God helemaal nieuw. 
Net zo nieuw als Jezus na zijn opstanding. Door 
het geloof delen Jezus’ volgelingen in het nieuwe 
leven dat Christus in kruis en opstanding tot stand 
heeft gebracht. Door de verbondenheid met Hem 
ontvangen we een nieuw bestaan. Dat is niet iets 
wat je moet zien te bereiken, maar is vrucht van 
wat Christus voor ons gedaan heeft. 
  
Participatie  
In de doop is de gelovige met Christus gestorven 
en opgestaan (Rom.6; Kol.2); met Hem ontvang je 
een nieuw leven. Jezus heeft ons leven geleefd, 
onze levensweg gevolgd, is onze dood gestorven 
en heeft onze ondergang gedeeld. Maar daaruit 
is Hij opgestaan, en met zijn opstanding heeft Hij 
jou als zijn volgeling meegenomen uit de onder-
gang en de dood vandaan naar het nieuwe leven 
(Kol.1,13). Nu leef je niet meer voor jezelf, maar 
voor Christus. Je bent met Hem verbonden. Pau-
lus gebruikt allerlei beelden om duidelijk te ma-
ken wat het betekent om in Jezus te geloven en 
bij Hem te horen. Het gaat daarbij om een diepe 
verbondenheid met Christus. Hij benoemt dat in 
zijn brieven vaak met ‘in Christus zijn’. Je kunt dat 
samenvatten met het woord ‘participatie’: door 
het geloof heb je deel aan zijn leven, dood en op-
standing. Nu Hij een nieuw begin gemaakt heeft, 
mag jij daarin delen, in participeren. Het gaat dus 
niet om iets dat jij zelf voor elkaar moet zien te 
krijgen, maar wat Christus voor jou gedaan heeft. 
Paulus is nu Paulus-in-Christus (Gal.2,20); Paulus 
op zichzelf is verleden tijd. We worden dus op-
nieuw gedefinieerd, opnieuw geïdentificeerd 
door onze inlijving in Christus. Geloven is dus 
meer dan erop vertrouwen dat je gered wordt; 

het is deelnemen aan Christus. 
  
Spanning  
Nu leven we tegelijk ook nog in een zondige en 
gebroken wereld. En ook ons eigen leven wordt 
daardoor gestempeld. Soms licht er al iets op van 
die nieuwe werkelijkheid, maar op andere mo-
menten merk je er weinig van. Dan kan al snel de 
vraag opkomen of het nog wel wat wordt met de 
nieuwe mens. De twijfel slaat toe. 
Dan is het goed om te beseffen dat ondanks alles 
door het geloof verbonden bent met Jezus. En 
door die verbondenheid met Hem ben je een 
nieuw mens. Tegelijk mag je ook uitzien naar de 
volle openbaring daarvan. Je leeft daarmee in een 
spanningsvolle relatie: de spanning van 'het al-
reeds en het nog niet'; enerzijds ben je in Chris-
tus; en in Hem ben je een nieuw mens. Anderzijds 
merk je elke dag weer de gevolgen van de zonde 
en de verleiding. Daarom zegt Jezus: Blijf in Mij 
(Joh 15:5). 
Je kunt dus op twee manieren naar jezelf kijken: 
de ene is ons oude ik, buiten Christus, verslaafd 
aan zijn eigen verlangens; de andere is ons 
nieuwe ik, in Christus, vervuld van zijn goedheid 
en verlangend naar wat Hij verlangt, en geleid 
door de Geest. God wil je leren kijken naar jezelf 
via Christus, levend vanuit zijn volheid. 
  
Zonde  
Die dubbelheid is er, is omdat de macht van de 
zonde er nog altijd is. De zonde wordt in de taal 
van Paulus gepersonifieerd. Het is niet zozeer iets 
wat je doet, maar meer een macht die regeert en 
controleert; die er alles aan doen om over je te 
heersen. Paulus spreekt over zonde als een con-
trolerende macht. De enige oplossing is om te 
worden bewoond door een betere aanwezigheid, 
Christus. Hij overwon de macht van de zonde. Nu 
mag je weten: de gerechtigheid van Christus 
woont in mij omdat Christus in mij woont, en ik in 
Hem. De relatie met Hem definieert wie we zijn. 
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Relatie  
Daarom is de overwinning een geschenk, een be-
lofte. Het is iets wat je ontvangt. Niet iets wat je 
zelf voor elkaar moet zien te krijgen. Heel veel re-
ligie en godsdienst is een beweging van onder 
naar boven: we proberen hogerop te komen. Het 
christendom is een top-down godsdienst: God is 
in Christus afgedaald, om ons op te zoeken, en de 
relatie te herstellen. Wat van ons gevraagd wordt 
is niet om zelf ervoor te zorgen dat wij het kwaad 
overwinnen. Het is dat wij ons openstellen voor 
Christus, voor zijn Geest, om aan Hem overgeven 
en toevertrouwen. Het gaat om de verbonden-
heid met Hem: Blijf in Mij! Hij voert de strijd, en 
in Hem zijn wij meer dan overwinnaars 
(Rom.8,37). Het komt aan op een levende relatie 
met de Levende.  
  
Gebed  
Daarmee is het belang van het gebed aangege-
ven. In het gebed zijn we met God verbonden. 
Voor Paulus wordt wie hij is niet bepaald door wie 
hij in zichzelf is, maar door Christus. Ook het 
nieuwe leven is niet iets wat uit Paulus zelf komt, 
maar vloeit voort uit de aanwezigheid van Chris-
tus: zoals de ranken alleen vrucht kunnen dragen 
als zij aan de wijnstok zijn (Joh.15). 
Jezus is niet alleen degene die vergeving schenkt, 
maar ook degene in wie het leven van discipel-
schap plaatsvindt. Door de relatie met Christus 
wordt Paulus geen betere versie van zichzelf; hij 
wordt Paulus-in-Christus. Als hij terugkijkt, ziet hij 
op het verleden van Jezus, wat Hij gedaan heeft; 
en als hij vooruitkijkt, kijkt hij naar zijn toekomst. 
Als we niet op deze manier denken, bestaat het 
gevaar dat de ‘ikken’ die we trainen om God te 
dienen ons natuurlijke zelf zullen zijn (zoals Pau-
lus deed als Farizeeër). De vraag zou niet moeten 
zijn: ‘Wat zou Jezus doen?’, maar: ‘Hoe is de han-
delende aanwezigheid van Jezus van invloed op 
deze situatie terwijl zijn Geest in en door mij 
werkt?’  
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Danken & bidden 
 Dank God dat je in Christus een nieuw mens 

mag zijn. 
 Bid dat je in Christus mag blijven. 
 Bid dat God je helpt methoden te vinden die 

jou persoonlijk helpen het contact met Chris-
tus te onderhouden op dagelijkse basis 

  
Praktijk 
 Probeer deze week iedere dag een vast mo-

ment te nemen om ‘bij Christus’ te zijn. Ga in 
een comfortabele houding zitten en beeld je 
in dat Jezus bij je zit. Je mag wat zeggen, maar 
dat hoeft niet. Let op wat voor gevoel er bij je 
naar boven komt, als je alleen al bij Jezus 
bent. 

 
 Het kan heel behulpzaam zijn als je dit stilte 

moment inluidt met rustige muziek. Op deze 
link van de website ‘leven in de kerk’ vind je 
audiobestanden die je helpen om 4, 8, 15 of 
20 minuten stil te zijn.  [ www.leveninde-
kerk.nl/oefenruimte-stil-zijn/ ] 
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door het geloof verbonden bent met Jezus. En 
door die verbondenheid met Hem ben je een 
nieuw mens. Tegelijk mag je ook uitzien naar de 
volle openbaring daarvan. Je leeft daarmee in een 
spanningsvolle relatie: de spanning van 'het al-
reeds en het nog niet'; enerzijds ben je in Chris-
tus; en in Hem ben je een nieuw mens. Anderzijds 
merk je elke dag weer de gevolgen van de zonde 
en de verleiding. Daarom zegt Jezus: Blijf in Mij 
(Joh 15:5). 
Je kunt dus op twee manieren naar jezelf kijken: 
de ene is ons oude ik, buiten Christus, verslaafd 
aan zijn eigen verlangens; de andere is ons 
nieuwe ik, in Christus, vervuld van zijn goedheid 
en verlangend naar wat Hij verlangt, en geleid 
door de Geest. God wil je leren kijken naar jezelf 
via Christus, levend vanuit zijn volheid. 
  
Zonde  
Die dubbelheid is er, is omdat de macht van de 
zonde er nog altijd is. De zonde wordt in de taal 
van Paulus gepersonifieerd. Het is niet zozeer iets 
wat je doet, maar meer een macht die regeert en 
controleert; die er alles aan doen om over je te 
heersen. Paulus spreekt over zonde als een con-
trolerende macht. De enige oplossing is om te 
worden bewoond door een betere aanwezigheid, 
Christus. Hij overwon de macht van de zonde. Nu 
mag je weten: de gerechtigheid van Christus 
woont in mij omdat Christus in mij woont, en ik in 
Hem. De relatie met Hem definieert wie we zijn. 
  



 

2 
 

 

Relatie  
Daarom is de overwinning een geschenk, een be-
lofte. Het is iets wat je ontvangt. Niet iets wat je 
zelf voor elkaar moet zien te krijgen. Heel veel re-
ligie en godsdienst is een beweging van onder 
naar boven: we proberen hogerop te komen. Het 
christendom is een top-down godsdienst: God is 
in Christus afgedaald, om ons op te zoeken, en de 
relatie te herstellen. Wat van ons gevraagd wordt 
is niet om zelf ervoor te zorgen dat wij het kwaad 
overwinnen. Het is dat wij ons openstellen voor 
Christus, voor zijn Geest, om aan Hem overgeven 
en toevertrouwen. Het gaat om de verbonden-
heid met Hem: Blijf in Mij! Hij voert de strijd, en 
in Hem zijn wij meer dan overwinnaars 
(Rom.8,37). Het komt aan op een levende relatie 
met de Levende.  
  
Gebed  
Daarmee is het belang van het gebed aangege-
ven. In het gebed zijn we met God verbonden. 
Voor Paulus wordt wie hij is niet bepaald door wie 
hij in zichzelf is, maar door Christus. Ook het 
nieuwe leven is niet iets wat uit Paulus zelf komt, 
maar vloeit voort uit de aanwezigheid van Chris-
tus: zoals de ranken alleen vrucht kunnen dragen 
als zij aan de wijnstok zijn (Joh.15). 
Jezus is niet alleen degene die vergeving schenkt, 
maar ook degene in wie het leven van discipel-
schap plaatsvindt. Door de relatie met Christus 
wordt Paulus geen betere versie van zichzelf; hij 
wordt Paulus-in-Christus. Als hij terugkijkt, ziet hij 
op het verleden van Jezus, wat Hij gedaan heeft; 
en als hij vooruitkijkt, kijkt hij naar zijn toekomst. 
Als we niet op deze manier denken, bestaat het 
gevaar dat de ‘ikken’ die we trainen om God te 
dienen ons natuurlijke zelf zullen zijn (zoals Pau-
lus deed als Farizeeër). De vraag zou niet moeten 
zijn: ‘Wat zou Jezus doen?’, maar: ‘Hoe is de han-
delende aanwezigheid van Jezus van invloed op 
deze situatie terwijl zijn Geest in en door mij 
werkt?’  
  
 
 
 

Gespreksvragen 
1. Geef ruimte voor stilte en na een paar minu-

ten geef de mogelijkheid dat ieder kring lid 
kan delen wat er voor hem/haar uitsprong in 
de lezingen en toelichting. 

2. Wat betekent de doop voor jou? 
3. Ervaar je het dat je ‘in Christus’ bent? Hoe er-

vaar je het, en wat betekent dat voor jou? 
4. Zie jij jezelf als nieuw mens? Waarom wel, of 

waarom niet? 
5. ‘Niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij’ 

(Gal.2:20). Wat betekenen deze woorden 
voor jou? 

6. Hoe kun je in Hem blijven? Wat helpt je daar-
bij?  

7. En wat staat die verbondenheid in de weg? 
  
Danken & bidden 
 Dank God dat je in Christus een nieuw mens 

mag zijn. 
 Bid dat je in Christus mag blijven. 
 Bid dat God je helpt methoden te vinden die 

jou persoonlijk helpen het contact met Chris-
tus te onderhouden op dagelijkse basis 

  
Praktijk 
 Probeer deze week iedere dag een vast mo-

ment te nemen om ‘bij Christus’ te zijn. Ga in 
een comfortabele houding zitten en beeld je 
in dat Jezus bij je zit. Je mag wat zeggen, maar 
dat hoeft niet. Let op wat voor gevoel er bij je 
naar boven komt, als je alleen al bij Jezus 
bent. 

 
 Het kan heel behulpzaam zijn als je dit stilte 

moment inluidt met rustige muziek. Op deze 
link van de website ‘leven in de kerk’ vind je 
audiobestanden die je helpen om 4, 8, 15 of 
20 minuten stil te zijn.  [ www.leveninde-
kerk.nl/oefenruimte-stil-zijn/ ] 

  

 



 

1 
 

 

3. In Christus zijn – tussen reeds en nog niet 
 
   [morgendienst Kerkelijk Centrum Ermelo 31/10/21] 

Johannes 15:1-8 | Galaten 2:15-21 
 
Identiteit  
‘Ikzelf leef niet meer, maar Christus leeft in mij’ 
(Gal.2,20). Met deze woorden geeft Paulus aan 
wat het geloof voor hem betekent: hij is niet lan-
ger (van) zichzelf, zijn identiteit is Christus gewor-
den. Hij leeft met Hem, en Christus leeft in Hem. 
Dat is niets minder dan een nieuwe schepping (2 
Kor.5,17). Zo ben je voor God helemaal nieuw. 
Net zo nieuw als Jezus na zijn opstanding. Door 
het geloof delen Jezus’ volgelingen in het nieuwe 
leven dat Christus in kruis en opstanding tot stand 
heeft gebracht. Door de verbondenheid met Hem 
ontvangen we een nieuw bestaan. Dat is niet iets 
wat je moet zien te bereiken, maar is vrucht van 
wat Christus voor ons gedaan heeft. 
  
Participatie  
In de doop is de gelovige met Christus gestorven 
en opgestaan (Rom.6; Kol.2); met Hem ontvang je 
een nieuw leven. Jezus heeft ons leven geleefd, 
onze levensweg gevolgd, is onze dood gestorven 
en heeft onze ondergang gedeeld. Maar daaruit 
is Hij opgestaan, en met zijn opstanding heeft Hij 
jou als zijn volgeling meegenomen uit de onder-
gang en de dood vandaan naar het nieuwe leven 
(Kol.1,13). Nu leef je niet meer voor jezelf, maar 
voor Christus. Je bent met Hem verbonden. Pau-
lus gebruikt allerlei beelden om duidelijk te ma-
ken wat het betekent om in Jezus te geloven en 
bij Hem te horen. Het gaat daarbij om een diepe 
verbondenheid met Christus. Hij benoemt dat in 
zijn brieven vaak met ‘in Christus zijn’. Je kunt dat 
samenvatten met het woord ‘participatie’: door 
het geloof heb je deel aan zijn leven, dood en op-
standing. Nu Hij een nieuw begin gemaakt heeft, 
mag jij daarin delen, in participeren. Het gaat dus 
niet om iets dat jij zelf voor elkaar moet zien te 
krijgen, maar wat Christus voor jou gedaan heeft. 
Paulus is nu Paulus-in-Christus (Gal.2,20); Paulus 
op zichzelf is verleden tijd. We worden dus op-
nieuw gedefinieerd, opnieuw geïdentificeerd 
door onze inlijving in Christus. Geloven is dus 
meer dan erop vertrouwen dat je gered wordt; 

het is deelnemen aan Christus. 
  
Spanning  
Nu leven we tegelijk ook nog in een zondige en 
gebroken wereld. En ook ons eigen leven wordt 
daardoor gestempeld. Soms licht er al iets op van 
die nieuwe werkelijkheid, maar op andere mo-
menten merk je er weinig van. Dan kan al snel de 
vraag opkomen of het nog wel wat wordt met de 
nieuwe mens. De twijfel slaat toe. 
Dan is het goed om te beseffen dat ondanks alles 
door het geloof verbonden bent met Jezus. En 
door die verbondenheid met Hem ben je een 
nieuw mens. Tegelijk mag je ook uitzien naar de 
volle openbaring daarvan. Je leeft daarmee in een 
spanningsvolle relatie: de spanning van 'het al-
reeds en het nog niet'; enerzijds ben je in Chris-
tus; en in Hem ben je een nieuw mens. Anderzijds 
merk je elke dag weer de gevolgen van de zonde 
en de verleiding. Daarom zegt Jezus: Blijf in Mij 
(Joh 15:5). 
Je kunt dus op twee manieren naar jezelf kijken: 
de ene is ons oude ik, buiten Christus, verslaafd 
aan zijn eigen verlangens; de andere is ons 
nieuwe ik, in Christus, vervuld van zijn goedheid 
en verlangend naar wat Hij verlangt, en geleid 
door de Geest. God wil je leren kijken naar jezelf 
via Christus, levend vanuit zijn volheid. 
  
Zonde  
Die dubbelheid is er, is omdat de macht van de 
zonde er nog altijd is. De zonde wordt in de taal 
van Paulus gepersonifieerd. Het is niet zozeer iets 
wat je doet, maar meer een macht die regeert en 
controleert; die er alles aan doen om over je te 
heersen. Paulus spreekt over zonde als een con-
trolerende macht. De enige oplossing is om te 
worden bewoond door een betere aanwezigheid, 
Christus. Hij overwon de macht van de zonde. Nu 
mag je weten: de gerechtigheid van Christus 
woont in mij omdat Christus in mij woont, en ik in 
Hem. De relatie met Hem definieert wie we zijn. 
  



 

2 
 

 

Relatie  
Daarom is de overwinning een geschenk, een be-
lofte. Het is iets wat je ontvangt. Niet iets wat je 
zelf voor elkaar moet zien te krijgen. Heel veel re-
ligie en godsdienst is een beweging van onder 
naar boven: we proberen hogerop te komen. Het 
christendom is een top-down godsdienst: God is 
in Christus afgedaald, om ons op te zoeken, en de 
relatie te herstellen. Wat van ons gevraagd wordt 
is niet om zelf ervoor te zorgen dat wij het kwaad 
overwinnen. Het is dat wij ons openstellen voor 
Christus, voor zijn Geest, om aan Hem overgeven 
en toevertrouwen. Het gaat om de verbonden-
heid met Hem: Blijf in Mij! Hij voert de strijd, en 
in Hem zijn wij meer dan overwinnaars 
(Rom.8,37). Het komt aan op een levende relatie 
met de Levende.  
  
Gebed  
Daarmee is het belang van het gebed aangege-
ven. In het gebed zijn we met God verbonden. 
Voor Paulus wordt wie hij is niet bepaald door wie 
hij in zichzelf is, maar door Christus. Ook het 
nieuwe leven is niet iets wat uit Paulus zelf komt, 
maar vloeit voort uit de aanwezigheid van Chris-
tus: zoals de ranken alleen vrucht kunnen dragen 
als zij aan de wijnstok zijn (Joh.15). 
Jezus is niet alleen degene die vergeving schenkt, 
maar ook degene in wie het leven van discipel-
schap plaatsvindt. Door de relatie met Christus 
wordt Paulus geen betere versie van zichzelf; hij 
wordt Paulus-in-Christus. Als hij terugkijkt, ziet hij 
op het verleden van Jezus, wat Hij gedaan heeft; 
en als hij vooruitkijkt, kijkt hij naar zijn toekomst. 
Als we niet op deze manier denken, bestaat het 
gevaar dat de ‘ikken’ die we trainen om God te 
dienen ons natuurlijke zelf zullen zijn (zoals Pau-
lus deed als Farizeeër). De vraag zou niet moeten 
zijn: ‘Wat zou Jezus doen?’, maar: ‘Hoe is de han-
delende aanwezigheid van Jezus van invloed op 
deze situatie terwijl zijn Geest in en door mij 
werkt?’  
  
 
 
 

Gespreksvragen 
1. Geef ruimte voor stilte en na een paar minu-

ten geef de mogelijkheid dat ieder kring lid 
kan delen wat er voor hem/haar uitsprong in 
de lezingen en toelichting. 

2. Wat betekent de doop voor jou? 
3. Ervaar je het dat je ‘in Christus’ bent? Hoe er-

vaar je het, en wat betekent dat voor jou? 
4. Zie jij jezelf als nieuw mens? Waarom wel, of 

waarom niet? 
5. ‘Niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij’ 

(Gal.2:20). Wat betekenen deze woorden 
voor jou? 

6. Hoe kun je in Hem blijven? Wat helpt je daar-
bij?  

7. En wat staat die verbondenheid in de weg? 
  
Danken & bidden 
 Dank God dat je in Christus een nieuw mens 

mag zijn. 
 Bid dat je in Christus mag blijven. 
 Bid dat God je helpt methoden te vinden die 

jou persoonlijk helpen het contact met Chris-
tus te onderhouden op dagelijkse basis 

  
Praktijk 
 Probeer deze week iedere dag een vast mo-

ment te nemen om ‘bij Christus’ te zijn. Ga in 
een comfortabele houding zitten en beeld je 
in dat Jezus bij je zit. Je mag wat zeggen, maar 
dat hoeft niet. Let op wat voor gevoel er bij je 
naar boven komt, als je alleen al bij Jezus 
bent. 

 
 Het kan heel behulpzaam zijn als je dit stilte 

moment inluidt met rustige muziek. Op deze 
link van de website ‘leven in de kerk’ vind je 
audiobestanden die je helpen om 4, 8, 15 of 
20 minuten stil te zijn.  [ www.leveninde-
kerk.nl/oefenruimte-stil-zijn/ ] 
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3. In Christus zijn – tussen reeds en nog niet 
 
   [morgendienst Kerkelijk Centrum Ermelo 31/10/21] 

Johannes 15:1-8 | Galaten 2:15-21 
 
Identiteit  
‘Ikzelf leef niet meer, maar Christus leeft in mij’ 
(Gal.2,20). Met deze woorden geeft Paulus aan 
wat het geloof voor hem betekent: hij is niet lan-
ger (van) zichzelf, zijn identiteit is Christus gewor-
den. Hij leeft met Hem, en Christus leeft in Hem. 
Dat is niets minder dan een nieuwe schepping (2 
Kor.5,17). Zo ben je voor God helemaal nieuw. 
Net zo nieuw als Jezus na zijn opstanding. Door 
het geloof delen Jezus’ volgelingen in het nieuwe 
leven dat Christus in kruis en opstanding tot stand 
heeft gebracht. Door de verbondenheid met Hem 
ontvangen we een nieuw bestaan. Dat is niet iets 
wat je moet zien te bereiken, maar is vrucht van 
wat Christus voor ons gedaan heeft. 
  
Participatie  
In de doop is de gelovige met Christus gestorven 
en opgestaan (Rom.6; Kol.2); met Hem ontvang je 
een nieuw leven. Jezus heeft ons leven geleefd, 
onze levensweg gevolgd, is onze dood gestorven 
en heeft onze ondergang gedeeld. Maar daaruit 
is Hij opgestaan, en met zijn opstanding heeft Hij 
jou als zijn volgeling meegenomen uit de onder-
gang en de dood vandaan naar het nieuwe leven 
(Kol.1,13). Nu leef je niet meer voor jezelf, maar 
voor Christus. Je bent met Hem verbonden. Pau-
lus gebruikt allerlei beelden om duidelijk te ma-
ken wat het betekent om in Jezus te geloven en 
bij Hem te horen. Het gaat daarbij om een diepe 
verbondenheid met Christus. Hij benoemt dat in 
zijn brieven vaak met ‘in Christus zijn’. Je kunt dat 
samenvatten met het woord ‘participatie’: door 
het geloof heb je deel aan zijn leven, dood en op-
standing. Nu Hij een nieuw begin gemaakt heeft, 
mag jij daarin delen, in participeren. Het gaat dus 
niet om iets dat jij zelf voor elkaar moet zien te 
krijgen, maar wat Christus voor jou gedaan heeft. 
Paulus is nu Paulus-in-Christus (Gal.2,20); Paulus 
op zichzelf is verleden tijd. We worden dus op-
nieuw gedefinieerd, opnieuw geïdentificeerd 
door onze inlijving in Christus. Geloven is dus 
meer dan erop vertrouwen dat je gered wordt; 

het is deelnemen aan Christus. 
  
Spanning  
Nu leven we tegelijk ook nog in een zondige en 
gebroken wereld. En ook ons eigen leven wordt 
daardoor gestempeld. Soms licht er al iets op van 
die nieuwe werkelijkheid, maar op andere mo-
menten merk je er weinig van. Dan kan al snel de 
vraag opkomen of het nog wel wat wordt met de 
nieuwe mens. De twijfel slaat toe. 
Dan is het goed om te beseffen dat ondanks alles 
door het geloof verbonden bent met Jezus. En 
door die verbondenheid met Hem ben je een 
nieuw mens. Tegelijk mag je ook uitzien naar de 
volle openbaring daarvan. Je leeft daarmee in een 
spanningsvolle relatie: de spanning van 'het al-
reeds en het nog niet'; enerzijds ben je in Chris-
tus; en in Hem ben je een nieuw mens. Anderzijds 
merk je elke dag weer de gevolgen van de zonde 
en de verleiding. Daarom zegt Jezus: Blijf in Mij 
(Joh 15:5). 
Je kunt dus op twee manieren naar jezelf kijken: 
de ene is ons oude ik, buiten Christus, verslaafd 
aan zijn eigen verlangens; de andere is ons 
nieuwe ik, in Christus, vervuld van zijn goedheid 
en verlangend naar wat Hij verlangt, en geleid 
door de Geest. God wil je leren kijken naar jezelf 
via Christus, levend vanuit zijn volheid. 
  
Zonde  
Die dubbelheid is er, is omdat de macht van de 
zonde er nog altijd is. De zonde wordt in de taal 
van Paulus gepersonifieerd. Het is niet zozeer iets 
wat je doet, maar meer een macht die regeert en 
controleert; die er alles aan doen om over je te 
heersen. Paulus spreekt over zonde als een con-
trolerende macht. De enige oplossing is om te 
worden bewoond door een betere aanwezigheid, 
Christus. Hij overwon de macht van de zonde. Nu 
mag je weten: de gerechtigheid van Christus 
woont in mij omdat Christus in mij woont, en ik in 
Hem. De relatie met Hem definieert wie we zijn. 
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Relatie  
Daarom is de overwinning een geschenk, een be-
lofte. Het is iets wat je ontvangt. Niet iets wat je 
zelf voor elkaar moet zien te krijgen. Heel veel re-
ligie en godsdienst is een beweging van onder 
naar boven: we proberen hogerop te komen. Het 
christendom is een top-down godsdienst: God is 
in Christus afgedaald, om ons op te zoeken, en de 
relatie te herstellen. Wat van ons gevraagd wordt 
is niet om zelf ervoor te zorgen dat wij het kwaad 
overwinnen. Het is dat wij ons openstellen voor 
Christus, voor zijn Geest, om aan Hem overgeven 
en toevertrouwen. Het gaat om de verbonden-
heid met Hem: Blijf in Mij! Hij voert de strijd, en 
in Hem zijn wij meer dan overwinnaars 
(Rom.8,37). Het komt aan op een levende relatie 
met de Levende.  
  
Gebed  
Daarmee is het belang van het gebed aangege-
ven. In het gebed zijn we met God verbonden. 
Voor Paulus wordt wie hij is niet bepaald door wie 
hij in zichzelf is, maar door Christus. Ook het 
nieuwe leven is niet iets wat uit Paulus zelf komt, 
maar vloeit voort uit de aanwezigheid van Chris-
tus: zoals de ranken alleen vrucht kunnen dragen 
als zij aan de wijnstok zijn (Joh.15). 
Jezus is niet alleen degene die vergeving schenkt, 
maar ook degene in wie het leven van discipel-
schap plaatsvindt. Door de relatie met Christus 
wordt Paulus geen betere versie van zichzelf; hij 
wordt Paulus-in-Christus. Als hij terugkijkt, ziet hij 
op het verleden van Jezus, wat Hij gedaan heeft; 
en als hij vooruitkijkt, kijkt hij naar zijn toekomst. 
Als we niet op deze manier denken, bestaat het 
gevaar dat de ‘ikken’ die we trainen om God te 
dienen ons natuurlijke zelf zullen zijn (zoals Pau-
lus deed als Farizeeër). De vraag zou niet moeten 
zijn: ‘Wat zou Jezus doen?’, maar: ‘Hoe is de han-
delende aanwezigheid van Jezus van invloed op 
deze situatie terwijl zijn Geest in en door mij 
werkt?’  
  
 
 
 

Gespreksvragen 
1. Geef ruimte voor stilte en na een paar minu-

ten geef de mogelijkheid dat ieder kring lid 
kan delen wat er voor hem/haar uitsprong in 
de lezingen en toelichting. 

2. Wat betekent de doop voor jou? 
3. Ervaar je het dat je ‘in Christus’ bent? Hoe er-

vaar je het, en wat betekent dat voor jou? 
4. Zie jij jezelf als nieuw mens? Waarom wel, of 

waarom niet? 
5. ‘Niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij’ 

(Gal.2:20). Wat betekenen deze woorden 
voor jou? 

6. Hoe kun je in Hem blijven? Wat helpt je daar-
bij?  

7. En wat staat die verbondenheid in de weg? 
  
Danken & bidden 
 Dank God dat je in Christus een nieuw mens 

mag zijn. 
 Bid dat je in Christus mag blijven. 
 Bid dat God je helpt methoden te vinden die 

jou persoonlijk helpen het contact met Chris-
tus te onderhouden op dagelijkse basis 

  
Praktijk 
 Probeer deze week iedere dag een vast mo-

ment te nemen om ‘bij Christus’ te zijn. Ga in 
een comfortabele houding zitten en beeld je 
in dat Jezus bij je zit. Je mag wat zeggen, maar 
dat hoeft niet. Let op wat voor gevoel er bij je 
naar boven komt, als je alleen al bij Jezus 
bent. 

 
 Het kan heel behulpzaam zijn als je dit stilte 

moment inluidt met rustige muziek. Op deze 
link van de website ‘leven in de kerk’ vind je 
audiobestanden die je helpen om 4, 8, 15 of 
20 minuten stil te zijn.  [ www.leveninde-
kerk.nl/oefenruimte-stil-zijn/ ] 
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3. In Christus zijn – tussen reeds en nog niet 
 
   [morgendienst Kerkelijk Centrum Ermelo 31/10/21] 

Johannes 15:1-8 | Galaten 2:15-21 
 
Identiteit  
‘Ikzelf leef niet meer, maar Christus leeft in mij’ 
(Gal.2,20). Met deze woorden geeft Paulus aan 
wat het geloof voor hem betekent: hij is niet lan-
ger (van) zichzelf, zijn identiteit is Christus gewor-
den. Hij leeft met Hem, en Christus leeft in Hem. 
Dat is niets minder dan een nieuwe schepping (2 
Kor.5,17). Zo ben je voor God helemaal nieuw. 
Net zo nieuw als Jezus na zijn opstanding. Door 
het geloof delen Jezus’ volgelingen in het nieuwe 
leven dat Christus in kruis en opstanding tot stand 
heeft gebracht. Door de verbondenheid met Hem 
ontvangen we een nieuw bestaan. Dat is niet iets 
wat je moet zien te bereiken, maar is vrucht van 
wat Christus voor ons gedaan heeft. 
  
Participatie  
In de doop is de gelovige met Christus gestorven 
en opgestaan (Rom.6; Kol.2); met Hem ontvang je 
een nieuw leven. Jezus heeft ons leven geleefd, 
onze levensweg gevolgd, is onze dood gestorven 
en heeft onze ondergang gedeeld. Maar daaruit 
is Hij opgestaan, en met zijn opstanding heeft Hij 
jou als zijn volgeling meegenomen uit de onder-
gang en de dood vandaan naar het nieuwe leven 
(Kol.1,13). Nu leef je niet meer voor jezelf, maar 
voor Christus. Je bent met Hem verbonden. Pau-
lus gebruikt allerlei beelden om duidelijk te ma-
ken wat het betekent om in Jezus te geloven en 
bij Hem te horen. Het gaat daarbij om een diepe 
verbondenheid met Christus. Hij benoemt dat in 
zijn brieven vaak met ‘in Christus zijn’. Je kunt dat 
samenvatten met het woord ‘participatie’: door 
het geloof heb je deel aan zijn leven, dood en op-
standing. Nu Hij een nieuw begin gemaakt heeft, 
mag jij daarin delen, in participeren. Het gaat dus 
niet om iets dat jij zelf voor elkaar moet zien te 
krijgen, maar wat Christus voor jou gedaan heeft. 
Paulus is nu Paulus-in-Christus (Gal.2,20); Paulus 
op zichzelf is verleden tijd. We worden dus op-
nieuw gedefinieerd, opnieuw geïdentificeerd 
door onze inlijving in Christus. Geloven is dus 
meer dan erop vertrouwen dat je gered wordt; 

het is deelnemen aan Christus. 
  
Spanning  
Nu leven we tegelijk ook nog in een zondige en 
gebroken wereld. En ook ons eigen leven wordt 
daardoor gestempeld. Soms licht er al iets op van 
die nieuwe werkelijkheid, maar op andere mo-
menten merk je er weinig van. Dan kan al snel de 
vraag opkomen of het nog wel wat wordt met de 
nieuwe mens. De twijfel slaat toe. 
Dan is het goed om te beseffen dat ondanks alles 
door het geloof verbonden bent met Jezus. En 
door die verbondenheid met Hem ben je een 
nieuw mens. Tegelijk mag je ook uitzien naar de 
volle openbaring daarvan. Je leeft daarmee in een 
spanningsvolle relatie: de spanning van 'het al-
reeds en het nog niet'; enerzijds ben je in Chris-
tus; en in Hem ben je een nieuw mens. Anderzijds 
merk je elke dag weer de gevolgen van de zonde 
en de verleiding. Daarom zegt Jezus: Blijf in Mij 
(Joh 15:5). 
Je kunt dus op twee manieren naar jezelf kijken: 
de ene is ons oude ik, buiten Christus, verslaafd 
aan zijn eigen verlangens; de andere is ons 
nieuwe ik, in Christus, vervuld van zijn goedheid 
en verlangend naar wat Hij verlangt, en geleid 
door de Geest. God wil je leren kijken naar jezelf 
via Christus, levend vanuit zijn volheid. 
  
Zonde  
Die dubbelheid is er, is omdat de macht van de 
zonde er nog altijd is. De zonde wordt in de taal 
van Paulus gepersonifieerd. Het is niet zozeer iets 
wat je doet, maar meer een macht die regeert en 
controleert; die er alles aan doen om over je te 
heersen. Paulus spreekt over zonde als een con-
trolerende macht. De enige oplossing is om te 
worden bewoond door een betere aanwezigheid, 
Christus. Hij overwon de macht van de zonde. Nu 
mag je weten: de gerechtigheid van Christus 
woont in mij omdat Christus in mij woont, en ik in 
Hem. De relatie met Hem definieert wie we zijn. 
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Relatie  
Daarom is de overwinning een geschenk, een be-
lofte. Het is iets wat je ontvangt. Niet iets wat je 
zelf voor elkaar moet zien te krijgen. Heel veel re-
ligie en godsdienst is een beweging van onder 
naar boven: we proberen hogerop te komen. Het 
christendom is een top-down godsdienst: God is 
in Christus afgedaald, om ons op te zoeken, en de 
relatie te herstellen. Wat van ons gevraagd wordt 
is niet om zelf ervoor te zorgen dat wij het kwaad 
overwinnen. Het is dat wij ons openstellen voor 
Christus, voor zijn Geest, om aan Hem overgeven 
en toevertrouwen. Het gaat om de verbonden-
heid met Hem: Blijf in Mij! Hij voert de strijd, en 
in Hem zijn wij meer dan overwinnaars 
(Rom.8,37). Het komt aan op een levende relatie 
met de Levende.  
  
Gebed  
Daarmee is het belang van het gebed aangege-
ven. In het gebed zijn we met God verbonden. 
Voor Paulus wordt wie hij is niet bepaald door wie 
hij in zichzelf is, maar door Christus. Ook het 
nieuwe leven is niet iets wat uit Paulus zelf komt, 
maar vloeit voort uit de aanwezigheid van Chris-
tus: zoals de ranken alleen vrucht kunnen dragen 
als zij aan de wijnstok zijn (Joh.15). 
Jezus is niet alleen degene die vergeving schenkt, 
maar ook degene in wie het leven van discipel-
schap plaatsvindt. Door de relatie met Christus 
wordt Paulus geen betere versie van zichzelf; hij 
wordt Paulus-in-Christus. Als hij terugkijkt, ziet hij 
op het verleden van Jezus, wat Hij gedaan heeft; 
en als hij vooruitkijkt, kijkt hij naar zijn toekomst. 
Als we niet op deze manier denken, bestaat het 
gevaar dat de ‘ikken’ die we trainen om God te 
dienen ons natuurlijke zelf zullen zijn (zoals Pau-
lus deed als Farizeeër). De vraag zou niet moeten 
zijn: ‘Wat zou Jezus doen?’, maar: ‘Hoe is de han-
delende aanwezigheid van Jezus van invloed op 
deze situatie terwijl zijn Geest in en door mij 
werkt?’  
  
 
 
 

Gespreksvragen 
1. Geef ruimte voor stilte en na een paar minu-

ten geef de mogelijkheid dat ieder kring lid 
kan delen wat er voor hem/haar uitsprong in 
de lezingen en toelichting. 

2. Wat betekent de doop voor jou? 
3. Ervaar je het dat je ‘in Christus’ bent? Hoe er-

vaar je het, en wat betekent dat voor jou? 
4. Zie jij jezelf als nieuw mens? Waarom wel, of 

waarom niet? 
5. ‘Niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij’ 

(Gal.2:20). Wat betekenen deze woorden 
voor jou? 

6. Hoe kun je in Hem blijven? Wat helpt je daar-
bij?  

7. En wat staat die verbondenheid in de weg? 
  
Danken & bidden 
 Dank God dat je in Christus een nieuw mens 

mag zijn. 
 Bid dat je in Christus mag blijven. 
 Bid dat God je helpt methoden te vinden die 

jou persoonlijk helpen het contact met Chris-
tus te onderhouden op dagelijkse basis 

  
Praktijk 
 Probeer deze week iedere dag een vast mo-

ment te nemen om ‘bij Christus’ te zijn. Ga in 
een comfortabele houding zitten en beeld je 
in dat Jezus bij je zit. Je mag wat zeggen, maar 
dat hoeft niet. Let op wat voor gevoel er bij je 
naar boven komt, als je alleen al bij Jezus 
bent. 

 
 Het kan heel behulpzaam zijn als je dit stilte 

moment inluidt met rustige muziek. Op deze 
link van de website ‘leven in de kerk’ vind je 
audiobestanden die je helpen om 4, 8, 15 of 
20 minuten stil te zijn.  [ www.leveninde-
kerk.nl/oefenruimte-stil-zijn/ ] 
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3. In Christus zijn – tussen reeds en nog niet 
 
   [morgendienst Kerkelijk Centrum Ermelo 31/10/21] 

Johannes 15:1-8 | Galaten 2:15-21 
 
Identiteit  
‘Ikzelf leef niet meer, maar Christus leeft in mij’ 
(Gal.2,20). Met deze woorden geeft Paulus aan 
wat het geloof voor hem betekent: hij is niet lan-
ger (van) zichzelf, zijn identiteit is Christus gewor-
den. Hij leeft met Hem, en Christus leeft in Hem. 
Dat is niets minder dan een nieuwe schepping (2 
Kor.5,17). Zo ben je voor God helemaal nieuw. 
Net zo nieuw als Jezus na zijn opstanding. Door 
het geloof delen Jezus’ volgelingen in het nieuwe 
leven dat Christus in kruis en opstanding tot stand 
heeft gebracht. Door de verbondenheid met Hem 
ontvangen we een nieuw bestaan. Dat is niet iets 
wat je moet zien te bereiken, maar is vrucht van 
wat Christus voor ons gedaan heeft. 
  
Participatie  
In de doop is de gelovige met Christus gestorven 
en opgestaan (Rom.6; Kol.2); met Hem ontvang je 
een nieuw leven. Jezus heeft ons leven geleefd, 
onze levensweg gevolgd, is onze dood gestorven 
en heeft onze ondergang gedeeld. Maar daaruit 
is Hij opgestaan, en met zijn opstanding heeft Hij 
jou als zijn volgeling meegenomen uit de onder-
gang en de dood vandaan naar het nieuwe leven 
(Kol.1,13). Nu leef je niet meer voor jezelf, maar 
voor Christus. Je bent met Hem verbonden. Pau-
lus gebruikt allerlei beelden om duidelijk te ma-
ken wat het betekent om in Jezus te geloven en 
bij Hem te horen. Het gaat daarbij om een diepe 
verbondenheid met Christus. Hij benoemt dat in 
zijn brieven vaak met ‘in Christus zijn’. Je kunt dat 
samenvatten met het woord ‘participatie’: door 
het geloof heb je deel aan zijn leven, dood en op-
standing. Nu Hij een nieuw begin gemaakt heeft, 
mag jij daarin delen, in participeren. Het gaat dus 
niet om iets dat jij zelf voor elkaar moet zien te 
krijgen, maar wat Christus voor jou gedaan heeft. 
Paulus is nu Paulus-in-Christus (Gal.2,20); Paulus 
op zichzelf is verleden tijd. We worden dus op-
nieuw gedefinieerd, opnieuw geïdentificeerd 
door onze inlijving in Christus. Geloven is dus 
meer dan erop vertrouwen dat je gered wordt; 

het is deelnemen aan Christus. 
  
Spanning  
Nu leven we tegelijk ook nog in een zondige en 
gebroken wereld. En ook ons eigen leven wordt 
daardoor gestempeld. Soms licht er al iets op van 
die nieuwe werkelijkheid, maar op andere mo-
menten merk je er weinig van. Dan kan al snel de 
vraag opkomen of het nog wel wat wordt met de 
nieuwe mens. De twijfel slaat toe. 
Dan is het goed om te beseffen dat ondanks alles 
door het geloof verbonden bent met Jezus. En 
door die verbondenheid met Hem ben je een 
nieuw mens. Tegelijk mag je ook uitzien naar de 
volle openbaring daarvan. Je leeft daarmee in een 
spanningsvolle relatie: de spanning van 'het al-
reeds en het nog niet'; enerzijds ben je in Chris-
tus; en in Hem ben je een nieuw mens. Anderzijds 
merk je elke dag weer de gevolgen van de zonde 
en de verleiding. Daarom zegt Jezus: Blijf in Mij 
(Joh 15:5). 
Je kunt dus op twee manieren naar jezelf kijken: 
de ene is ons oude ik, buiten Christus, verslaafd 
aan zijn eigen verlangens; de andere is ons 
nieuwe ik, in Christus, vervuld van zijn goedheid 
en verlangend naar wat Hij verlangt, en geleid 
door de Geest. God wil je leren kijken naar jezelf 
via Christus, levend vanuit zijn volheid. 
  
Zonde  
Die dubbelheid is er, is omdat de macht van de 
zonde er nog altijd is. De zonde wordt in de taal 
van Paulus gepersonifieerd. Het is niet zozeer iets 
wat je doet, maar meer een macht die regeert en 
controleert; die er alles aan doen om over je te 
heersen. Paulus spreekt over zonde als een con-
trolerende macht. De enige oplossing is om te 
worden bewoond door een betere aanwezigheid, 
Christus. Hij overwon de macht van de zonde. Nu 
mag je weten: de gerechtigheid van Christus 
woont in mij omdat Christus in mij woont, en ik in 
Hem. De relatie met Hem definieert wie we zijn. 
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Relatie  
Daarom is de overwinning een geschenk, een be-
lofte. Het is iets wat je ontvangt. Niet iets wat je 
zelf voor elkaar moet zien te krijgen. Heel veel re-
ligie en godsdienst is een beweging van onder 
naar boven: we proberen hogerop te komen. Het 
christendom is een top-down godsdienst: God is 
in Christus afgedaald, om ons op te zoeken, en de 
relatie te herstellen. Wat van ons gevraagd wordt 
is niet om zelf ervoor te zorgen dat wij het kwaad 
overwinnen. Het is dat wij ons openstellen voor 
Christus, voor zijn Geest, om aan Hem overgeven 
en toevertrouwen. Het gaat om de verbonden-
heid met Hem: Blijf in Mij! Hij voert de strijd, en 
in Hem zijn wij meer dan overwinnaars 
(Rom.8,37). Het komt aan op een levende relatie 
met de Levende.  
  
Gebed  
Daarmee is het belang van het gebed aangege-
ven. In het gebed zijn we met God verbonden. 
Voor Paulus wordt wie hij is niet bepaald door wie 
hij in zichzelf is, maar door Christus. Ook het 
nieuwe leven is niet iets wat uit Paulus zelf komt, 
maar vloeit voort uit de aanwezigheid van Chris-
tus: zoals de ranken alleen vrucht kunnen dragen 
als zij aan de wijnstok zijn (Joh.15). 
Jezus is niet alleen degene die vergeving schenkt, 
maar ook degene in wie het leven van discipel-
schap plaatsvindt. Door de relatie met Christus 
wordt Paulus geen betere versie van zichzelf; hij 
wordt Paulus-in-Christus. Als hij terugkijkt, ziet hij 
op het verleden van Jezus, wat Hij gedaan heeft; 
en als hij vooruitkijkt, kijkt hij naar zijn toekomst. 
Als we niet op deze manier denken, bestaat het 
gevaar dat de ‘ikken’ die we trainen om God te 
dienen ons natuurlijke zelf zullen zijn (zoals Pau-
lus deed als Farizeeër). De vraag zou niet moeten 
zijn: ‘Wat zou Jezus doen?’, maar: ‘Hoe is de han-
delende aanwezigheid van Jezus van invloed op 
deze situatie terwijl zijn Geest in en door mij 
werkt?’  
  
 
 
 

Gespreksvragen 
1. Geef ruimte voor stilte en na een paar minu-

ten geef de mogelijkheid dat ieder kring lid 
kan delen wat er voor hem/haar uitsprong in 
de lezingen en toelichting. 

2. Wat betekent de doop voor jou? 
3. Ervaar je het dat je ‘in Christus’ bent? Hoe er-

vaar je het, en wat betekent dat voor jou? 
4. Zie jij jezelf als nieuw mens? Waarom wel, of 

waarom niet? 
5. ‘Niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij’ 

(Gal.2:20). Wat betekenen deze woorden 
voor jou? 

6. Hoe kun je in Hem blijven? Wat helpt je daar-
bij?  

7. En wat staat die verbondenheid in de weg? 
  
Danken & bidden 
 Dank God dat je in Christus een nieuw mens 

mag zijn. 
 Bid dat je in Christus mag blijven. 
 Bid dat God je helpt methoden te vinden die 

jou persoonlijk helpen het contact met Chris-
tus te onderhouden op dagelijkse basis 

  
Praktijk 
 Probeer deze week iedere dag een vast mo-

ment te nemen om ‘bij Christus’ te zijn. Ga in 
een comfortabele houding zitten en beeld je 
in dat Jezus bij je zit. Je mag wat zeggen, maar 
dat hoeft niet. Let op wat voor gevoel er bij je 
naar boven komt, als je alleen al bij Jezus 
bent. 

 
 Het kan heel behulpzaam zijn als je dit stilte 

moment inluidt met rustige muziek. Op deze 
link van de website ‘leven in de kerk’ vind je 
audiobestanden die je helpen om 4, 8, 15 of 
20 minuten stil te zijn.  [ www.leveninde-
kerk.nl/oefenruimte-stil-zijn/ ] 
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3. In Christus zijn – tussen reeds en nog niet 
 
   [morgendienst Kerkelijk Centrum Ermelo 31/10/21] 

Johannes 15:1-8 | Galaten 2:15-21 
 
Identiteit  
‘Ikzelf leef niet meer, maar Christus leeft in mij’ 
(Gal.2,20). Met deze woorden geeft Paulus aan 
wat het geloof voor hem betekent: hij is niet lan-
ger (van) zichzelf, zijn identiteit is Christus gewor-
den. Hij leeft met Hem, en Christus leeft in Hem. 
Dat is niets minder dan een nieuwe schepping (2 
Kor.5,17). Zo ben je voor God helemaal nieuw. 
Net zo nieuw als Jezus na zijn opstanding. Door 
het geloof delen Jezus’ volgelingen in het nieuwe 
leven dat Christus in kruis en opstanding tot stand 
heeft gebracht. Door de verbondenheid met Hem 
ontvangen we een nieuw bestaan. Dat is niet iets 
wat je moet zien te bereiken, maar is vrucht van 
wat Christus voor ons gedaan heeft. 
  
Participatie  
In de doop is de gelovige met Christus gestorven 
en opgestaan (Rom.6; Kol.2); met Hem ontvang je 
een nieuw leven. Jezus heeft ons leven geleefd, 
onze levensweg gevolgd, is onze dood gestorven 
en heeft onze ondergang gedeeld. Maar daaruit 
is Hij opgestaan, en met zijn opstanding heeft Hij 
jou als zijn volgeling meegenomen uit de onder-
gang en de dood vandaan naar het nieuwe leven 
(Kol.1,13). Nu leef je niet meer voor jezelf, maar 
voor Christus. Je bent met Hem verbonden. Pau-
lus gebruikt allerlei beelden om duidelijk te ma-
ken wat het betekent om in Jezus te geloven en 
bij Hem te horen. Het gaat daarbij om een diepe 
verbondenheid met Christus. Hij benoemt dat in 
zijn brieven vaak met ‘in Christus zijn’. Je kunt dat 
samenvatten met het woord ‘participatie’: door 
het geloof heb je deel aan zijn leven, dood en op-
standing. Nu Hij een nieuw begin gemaakt heeft, 
mag jij daarin delen, in participeren. Het gaat dus 
niet om iets dat jij zelf voor elkaar moet zien te 
krijgen, maar wat Christus voor jou gedaan heeft. 
Paulus is nu Paulus-in-Christus (Gal.2,20); Paulus 
op zichzelf is verleden tijd. We worden dus op-
nieuw gedefinieerd, opnieuw geïdentificeerd 
door onze inlijving in Christus. Geloven is dus 
meer dan erop vertrouwen dat je gered wordt; 

het is deelnemen aan Christus. 
  
Spanning  
Nu leven we tegelijk ook nog in een zondige en 
gebroken wereld. En ook ons eigen leven wordt 
daardoor gestempeld. Soms licht er al iets op van 
die nieuwe werkelijkheid, maar op andere mo-
menten merk je er weinig van. Dan kan al snel de 
vraag opkomen of het nog wel wat wordt met de 
nieuwe mens. De twijfel slaat toe. 
Dan is het goed om te beseffen dat ondanks alles 
door het geloof verbonden bent met Jezus. En 
door die verbondenheid met Hem ben je een 
nieuw mens. Tegelijk mag je ook uitzien naar de 
volle openbaring daarvan. Je leeft daarmee in een 
spanningsvolle relatie: de spanning van 'het al-
reeds en het nog niet'; enerzijds ben je in Chris-
tus; en in Hem ben je een nieuw mens. Anderzijds 
merk je elke dag weer de gevolgen van de zonde 
en de verleiding. Daarom zegt Jezus: Blijf in Mij 
(Joh 15:5). 
Je kunt dus op twee manieren naar jezelf kijken: 
de ene is ons oude ik, buiten Christus, verslaafd 
aan zijn eigen verlangens; de andere is ons 
nieuwe ik, in Christus, vervuld van zijn goedheid 
en verlangend naar wat Hij verlangt, en geleid 
door de Geest. God wil je leren kijken naar jezelf 
via Christus, levend vanuit zijn volheid. 
  
Zonde  
Die dubbelheid is er, is omdat de macht van de 
zonde er nog altijd is. De zonde wordt in de taal 
van Paulus gepersonifieerd. Het is niet zozeer iets 
wat je doet, maar meer een macht die regeert en 
controleert; die er alles aan doen om over je te 
heersen. Paulus spreekt over zonde als een con-
trolerende macht. De enige oplossing is om te 
worden bewoond door een betere aanwezigheid, 
Christus. Hij overwon de macht van de zonde. Nu 
mag je weten: de gerechtigheid van Christus 
woont in mij omdat Christus in mij woont, en ik in 
Hem. De relatie met Hem definieert wie we zijn. 
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Relatie  
Daarom is de overwinning een geschenk, een be-
lofte. Het is iets wat je ontvangt. Niet iets wat je 
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in Hem zijn wij meer dan overwinnaars 
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Als we niet op deze manier denken, bestaat het 
gevaar dat de ‘ikken’ die we trainen om God te 
dienen ons natuurlijke zelf zullen zijn (zoals Pau-
lus deed als Farizeeër). De vraag zou niet moeten 
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ven. In het gebed zijn we met God verbonden. 
Voor Paulus wordt wie hij is niet bepaald door wie 
hij in zichzelf is, maar door Christus. Ook het 
nieuwe leven is niet iets wat uit Paulus zelf komt, 
maar vloeit voort uit de aanwezigheid van Chris-
tus: zoals de ranken alleen vrucht kunnen dragen 
als zij aan de wijnstok zijn (Joh.15). 
Jezus is niet alleen degene die vergeving schenkt, 
maar ook degene in wie het leven van discipel-
schap plaatsvindt. Door de relatie met Christus 
wordt Paulus geen betere versie van zichzelf; hij 
wordt Paulus-in-Christus. Als hij terugkijkt, ziet hij 
op het verleden van Jezus, wat Hij gedaan heeft; 
en als hij vooruitkijkt, kijkt hij naar zijn toekomst. 
Als we niet op deze manier denken, bestaat het 
gevaar dat de ‘ikken’ die we trainen om God te 
dienen ons natuurlijke zelf zullen zijn (zoals Pau-
lus deed als Farizeeër). De vraag zou niet moeten 
zijn: ‘Wat zou Jezus doen?’, maar: ‘Hoe is de han-
delende aanwezigheid van Jezus van invloed op 
deze situatie terwijl zijn Geest in en door mij 
werkt?’  
  
 
 
 

Gespreksvragen 
1. Geef ruimte voor stilte en na een paar minu-

ten geef de mogelijkheid dat ieder kring lid 
kan delen wat er voor hem/haar uitsprong in 
de lezingen en toelichting. 

2. Wat betekent de doop voor jou? 
3. Ervaar je het dat je ‘in Christus’ bent? Hoe er-

vaar je het, en wat betekent dat voor jou? 
4. Zie jij jezelf als nieuw mens? Waarom wel, of 

waarom niet? 
5. ‘Niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij’ 

(Gal.2:20). Wat betekenen deze woorden 
voor jou? 

6. Hoe kun je in Hem blijven? Wat helpt je daar-
bij?  

7. En wat staat die verbondenheid in de weg? 
  
Danken & bidden 
 Dank God dat je in Christus een nieuw mens 

mag zijn. 
 Bid dat je in Christus mag blijven. 
 Bid dat God je helpt methoden te vinden die 

jou persoonlijk helpen het contact met Chris-
tus te onderhouden op dagelijkse basis 

  
Praktijk 
 Probeer deze week iedere dag een vast mo-

ment te nemen om ‘bij Christus’ te zijn. Ga in 
een comfortabele houding zitten en beeld je 
in dat Jezus bij je zit. Je mag wat zeggen, maar 
dat hoeft niet. Let op wat voor gevoel er bij je 
naar boven komt, als je alleen al bij Jezus 
bent. 

 
 Het kan heel behulpzaam zijn als je dit stilte 

moment inluidt met rustige muziek. Op deze 
link van de website ‘leven in de kerk’ vind je 
audiobestanden die je helpen om 4, 8, 15 of 
20 minuten stil te zijn.  [ www.leveninde-
kerk.nl/oefenruimte-stil-zijn/ ] 
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3. In Christus zijn – tussen reeds en nog niet 
 
   [morgendienst Kerkelijk Centrum Ermelo 31/10/21] 

Johannes 15:1-8 | Galaten 2:15-21 
 
Identiteit  
‘Ikzelf leef niet meer, maar Christus leeft in mij’ 
(Gal.2,20). Met deze woorden geeft Paulus aan 
wat het geloof voor hem betekent: hij is niet lan-
ger (van) zichzelf, zijn identiteit is Christus gewor-
den. Hij leeft met Hem, en Christus leeft in Hem. 
Dat is niets minder dan een nieuwe schepping (2 
Kor.5,17). Zo ben je voor God helemaal nieuw. 
Net zo nieuw als Jezus na zijn opstanding. Door 
het geloof delen Jezus’ volgelingen in het nieuwe 
leven dat Christus in kruis en opstanding tot stand 
heeft gebracht. Door de verbondenheid met Hem 
ontvangen we een nieuw bestaan. Dat is niet iets 
wat je moet zien te bereiken, maar is vrucht van 
wat Christus voor ons gedaan heeft. 
  
Participatie  
In de doop is de gelovige met Christus gestorven 
en opgestaan (Rom.6; Kol.2); met Hem ontvang je 
een nieuw leven. Jezus heeft ons leven geleefd, 
onze levensweg gevolgd, is onze dood gestorven 
en heeft onze ondergang gedeeld. Maar daaruit 
is Hij opgestaan, en met zijn opstanding heeft Hij 
jou als zijn volgeling meegenomen uit de onder-
gang en de dood vandaan naar het nieuwe leven 
(Kol.1,13). Nu leef je niet meer voor jezelf, maar 
voor Christus. Je bent met Hem verbonden. Pau-
lus gebruikt allerlei beelden om duidelijk te ma-
ken wat het betekent om in Jezus te geloven en 
bij Hem te horen. Het gaat daarbij om een diepe 
verbondenheid met Christus. Hij benoemt dat in 
zijn brieven vaak met ‘in Christus zijn’. Je kunt dat 
samenvatten met het woord ‘participatie’: door 
het geloof heb je deel aan zijn leven, dood en op-
standing. Nu Hij een nieuw begin gemaakt heeft, 
mag jij daarin delen, in participeren. Het gaat dus 
niet om iets dat jij zelf voor elkaar moet zien te 
krijgen, maar wat Christus voor jou gedaan heeft. 
Paulus is nu Paulus-in-Christus (Gal.2,20); Paulus 
op zichzelf is verleden tijd. We worden dus op-
nieuw gedefinieerd, opnieuw geïdentificeerd 
door onze inlijving in Christus. Geloven is dus 
meer dan erop vertrouwen dat je gered wordt; 

het is deelnemen aan Christus. 
  
Spanning  
Nu leven we tegelijk ook nog in een zondige en 
gebroken wereld. En ook ons eigen leven wordt 
daardoor gestempeld. Soms licht er al iets op van 
die nieuwe werkelijkheid, maar op andere mo-
menten merk je er weinig van. Dan kan al snel de 
vraag opkomen of het nog wel wat wordt met de 
nieuwe mens. De twijfel slaat toe. 
Dan is het goed om te beseffen dat ondanks alles 
door het geloof verbonden bent met Jezus. En 
door die verbondenheid met Hem ben je een 
nieuw mens. Tegelijk mag je ook uitzien naar de 
volle openbaring daarvan. Je leeft daarmee in een 
spanningsvolle relatie: de spanning van 'het al-
reeds en het nog niet'; enerzijds ben je in Chris-
tus; en in Hem ben je een nieuw mens. Anderzijds 
merk je elke dag weer de gevolgen van de zonde 
en de verleiding. Daarom zegt Jezus: Blijf in Mij 
(Joh 15:5). 
Je kunt dus op twee manieren naar jezelf kijken: 
de ene is ons oude ik, buiten Christus, verslaafd 
aan zijn eigen verlangens; de andere is ons 
nieuwe ik, in Christus, vervuld van zijn goedheid 
en verlangend naar wat Hij verlangt, en geleid 
door de Geest. God wil je leren kijken naar jezelf 
via Christus, levend vanuit zijn volheid. 
  
Zonde  
Die dubbelheid is er, is omdat de macht van de 
zonde er nog altijd is. De zonde wordt in de taal 
van Paulus gepersonifieerd. Het is niet zozeer iets 
wat je doet, maar meer een macht die regeert en 
controleert; die er alles aan doen om over je te 
heersen. Paulus spreekt over zonde als een con-
trolerende macht. De enige oplossing is om te 
worden bewoond door een betere aanwezigheid, 
Christus. Hij overwon de macht van de zonde. Nu 
mag je weten: de gerechtigheid van Christus 
woont in mij omdat Christus in mij woont, en ik in 
Hem. De relatie met Hem definieert wie we zijn. 
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Relatie  
Daarom is de overwinning een geschenk, een be-
lofte. Het is iets wat je ontvangt. Niet iets wat je 
zelf voor elkaar moet zien te krijgen. Heel veel re-
ligie en godsdienst is een beweging van onder 
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is niet om zelf ervoor te zorgen dat wij het kwaad 
overwinnen. Het is dat wij ons openstellen voor 
Christus, voor zijn Geest, om aan Hem overgeven 
en toevertrouwen. Het gaat om de verbonden-
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wordt Paulus-in-Christus. Als hij terugkijkt, ziet hij 
op het verleden van Jezus, wat Hij gedaan heeft; 
en als hij vooruitkijkt, kijkt hij naar zijn toekomst. 
Als we niet op deze manier denken, bestaat het 
gevaar dat de ‘ikken’ die we trainen om God te 
dienen ons natuurlijke zelf zullen zijn (zoals Pau-
lus deed als Farizeeër). De vraag zou niet moeten 
zijn: ‘Wat zou Jezus doen?’, maar: ‘Hoe is de han-
delende aanwezigheid van Jezus van invloed op 
deze situatie terwijl zijn Geest in en door mij 
werkt?’  
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Praktijk 
 Probeer deze week iedere dag een vast mo-

ment te nemen om ‘bij Christus’ te zijn. Ga in 
een comfortabele houding zitten en beeld je 
in dat Jezus bij je zit. Je mag wat zeggen, maar 
dat hoeft niet. Let op wat voor gevoel er bij je 
naar boven komt, als je alleen al bij Jezus 
bent. 

 
 Het kan heel behulpzaam zijn als je dit stilte 
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link van de website ‘leven in de kerk’ vind je 
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Dan is het goed om te beseffen dat ondanks alles 
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relatie te herstellen. Wat van ons gevraagd wordt 
is niet om zelf ervoor te zorgen dat wij het kwaad 
overwinnen. Het is dat wij ons openstellen voor 
Christus, voor zijn Geest, om aan Hem overgeven 
en toevertrouwen. Het gaat om de verbonden-
heid met Hem: Blijf in Mij! Hij voert de strijd, en 
in Hem zijn wij meer dan overwinnaars 
(Rom.8,37). Het komt aan op een levende relatie 
met de Levende.  
  
Gebed  
Daarmee is het belang van het gebed aangege-
ven. In het gebed zijn we met God verbonden. 
Voor Paulus wordt wie hij is niet bepaald door wie 
hij in zichzelf is, maar door Christus. Ook het 
nieuwe leven is niet iets wat uit Paulus zelf komt, 
maar vloeit voort uit de aanwezigheid van Chris-
tus: zoals de ranken alleen vrucht kunnen dragen 
als zij aan de wijnstok zijn (Joh.15). 
Jezus is niet alleen degene die vergeving schenkt, 
maar ook degene in wie het leven van discipel-
schap plaatsvindt. Door de relatie met Christus 
wordt Paulus geen betere versie van zichzelf; hij 
wordt Paulus-in-Christus. Als hij terugkijkt, ziet hij 
op het verleden van Jezus, wat Hij gedaan heeft; 
en als hij vooruitkijkt, kijkt hij naar zijn toekomst. 
Als we niet op deze manier denken, bestaat het 
gevaar dat de ‘ikken’ die we trainen om God te 
dienen ons natuurlijke zelf zullen zijn (zoals Pau-
lus deed als Farizeeër). De vraag zou niet moeten 
zijn: ‘Wat zou Jezus doen?’, maar: ‘Hoe is de han-
delende aanwezigheid van Jezus van invloed op 
deze situatie terwijl zijn Geest in en door mij 
werkt?’  
  
 
 
 

Gespreksvragen 
1. Geef ruimte voor stilte en na een paar minu-

ten geef de mogelijkheid dat ieder kring lid 
kan delen wat er voor hem/haar uitsprong in 
de lezingen en toelichting. 

2. Wat betekent de doop voor jou? 
3. Ervaar je het dat je ‘in Christus’ bent? Hoe er-

vaar je het, en wat betekent dat voor jou? 
4. Zie jij jezelf als nieuw mens? Waarom wel, of 

waarom niet? 
5. ‘Niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij’ 

(Gal.2:20). Wat betekenen deze woorden 
voor jou? 

6. Hoe kun je in Hem blijven? Wat helpt je daar-
bij?  

7. En wat staat die verbondenheid in de weg? 
  
Danken & bidden 
 Dank God dat je in Christus een nieuw mens 

mag zijn. 
 Bid dat je in Christus mag blijven. 
 Bid dat God je helpt methoden te vinden die 

jou persoonlijk helpen het contact met Chris-
tus te onderhouden op dagelijkse basis 

  
Praktijk 
 Probeer deze week iedere dag een vast mo-

ment te nemen om ‘bij Christus’ te zijn. Ga in 
een comfortabele houding zitten en beeld je 
in dat Jezus bij je zit. Je mag wat zeggen, maar 
dat hoeft niet. Let op wat voor gevoel er bij je 
naar boven komt, als je alleen al bij Jezus 
bent. 

 
 Het kan heel behulpzaam zijn als je dit stilte 

moment inluidt met rustige muziek. Op deze 
link van de website ‘leven in de kerk’ vind je 
audiobestanden die je helpen om 4, 8, 15 of 
20 minuten stil te zijn.  [ www.leveninde-
kerk.nl/oefenruimte-stil-zijn/ ] 
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3. In Christus zijn – tussen reeds en nog niet 
 
   [morgendienst Kerkelijk Centrum Ermelo 31/10/21] 

Johannes 15:1-8 | Galaten 2:15-21 
 
Identiteit  
‘Ikzelf leef niet meer, maar Christus leeft in mij’ 
(Gal.2,20). Met deze woorden geeft Paulus aan 
wat het geloof voor hem betekent: hij is niet lan-
ger (van) zichzelf, zijn identiteit is Christus gewor-
den. Hij leeft met Hem, en Christus leeft in Hem. 
Dat is niets minder dan een nieuwe schepping (2 
Kor.5,17). Zo ben je voor God helemaal nieuw. 
Net zo nieuw als Jezus na zijn opstanding. Door 
het geloof delen Jezus’ volgelingen in het nieuwe 
leven dat Christus in kruis en opstanding tot stand 
heeft gebracht. Door de verbondenheid met Hem 
ontvangen we een nieuw bestaan. Dat is niet iets 
wat je moet zien te bereiken, maar is vrucht van 
wat Christus voor ons gedaan heeft. 
  
Participatie  
In de doop is de gelovige met Christus gestorven 
en opgestaan (Rom.6; Kol.2); met Hem ontvang je 
een nieuw leven. Jezus heeft ons leven geleefd, 
onze levensweg gevolgd, is onze dood gestorven 
en heeft onze ondergang gedeeld. Maar daaruit 
is Hij opgestaan, en met zijn opstanding heeft Hij 
jou als zijn volgeling meegenomen uit de onder-
gang en de dood vandaan naar het nieuwe leven 
(Kol.1,13). Nu leef je niet meer voor jezelf, maar 
voor Christus. Je bent met Hem verbonden. Pau-
lus gebruikt allerlei beelden om duidelijk te ma-
ken wat het betekent om in Jezus te geloven en 
bij Hem te horen. Het gaat daarbij om een diepe 
verbondenheid met Christus. Hij benoemt dat in 
zijn brieven vaak met ‘in Christus zijn’. Je kunt dat 
samenvatten met het woord ‘participatie’: door 
het geloof heb je deel aan zijn leven, dood en op-
standing. Nu Hij een nieuw begin gemaakt heeft, 
mag jij daarin delen, in participeren. Het gaat dus 
niet om iets dat jij zelf voor elkaar moet zien te 
krijgen, maar wat Christus voor jou gedaan heeft. 
Paulus is nu Paulus-in-Christus (Gal.2,20); Paulus 
op zichzelf is verleden tijd. We worden dus op-
nieuw gedefinieerd, opnieuw geïdentificeerd 
door onze inlijving in Christus. Geloven is dus 
meer dan erop vertrouwen dat je gered wordt; 

het is deelnemen aan Christus. 
  
Spanning  
Nu leven we tegelijk ook nog in een zondige en 
gebroken wereld. En ook ons eigen leven wordt 
daardoor gestempeld. Soms licht er al iets op van 
die nieuwe werkelijkheid, maar op andere mo-
menten merk je er weinig van. Dan kan al snel de 
vraag opkomen of het nog wel wat wordt met de 
nieuwe mens. De twijfel slaat toe. 
Dan is het goed om te beseffen dat ondanks alles 
door het geloof verbonden bent met Jezus. En 
door die verbondenheid met Hem ben je een 
nieuw mens. Tegelijk mag je ook uitzien naar de 
volle openbaring daarvan. Je leeft daarmee in een 
spanningsvolle relatie: de spanning van 'het al-
reeds en het nog niet'; enerzijds ben je in Chris-
tus; en in Hem ben je een nieuw mens. Anderzijds 
merk je elke dag weer de gevolgen van de zonde 
en de verleiding. Daarom zegt Jezus: Blijf in Mij 
(Joh 15:5). 
Je kunt dus op twee manieren naar jezelf kijken: 
de ene is ons oude ik, buiten Christus, verslaafd 
aan zijn eigen verlangens; de andere is ons 
nieuwe ik, in Christus, vervuld van zijn goedheid 
en verlangend naar wat Hij verlangt, en geleid 
door de Geest. God wil je leren kijken naar jezelf 
via Christus, levend vanuit zijn volheid. 
  
Zonde  
Die dubbelheid is er, is omdat de macht van de 
zonde er nog altijd is. De zonde wordt in de taal 
van Paulus gepersonifieerd. Het is niet zozeer iets 
wat je doet, maar meer een macht die regeert en 
controleert; die er alles aan doen om over je te 
heersen. Paulus spreekt over zonde als een con-
trolerende macht. De enige oplossing is om te 
worden bewoond door een betere aanwezigheid, 
Christus. Hij overwon de macht van de zonde. Nu 
mag je weten: de gerechtigheid van Christus 
woont in mij omdat Christus in mij woont, en ik in 
Hem. De relatie met Hem definieert wie we zijn. 
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mag je weten: de gerechtigheid van Christus 
woont in mij omdat Christus in mij woont, en ik in 
Hem. De relatie met Hem definieert wie we zijn. 
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Relatie  
Daarom is de overwinning een geschenk, een be-
lofte. Het is iets wat je ontvangt. Niet iets wat je 
zelf voor elkaar moet zien te krijgen. Heel veel re-
ligie en godsdienst is een beweging van onder 
naar boven: we proberen hogerop te komen. Het 
christendom is een top-down godsdienst: God is 
in Christus afgedaald, om ons op te zoeken, en de 
relatie te herstellen. Wat van ons gevraagd wordt 
is niet om zelf ervoor te zorgen dat wij het kwaad 
overwinnen. Het is dat wij ons openstellen voor 
Christus, voor zijn Geest, om aan Hem overgeven 
en toevertrouwen. Het gaat om de verbonden-
heid met Hem: Blijf in Mij! Hij voert de strijd, en 
in Hem zijn wij meer dan overwinnaars 
(Rom.8,37). Het komt aan op een levende relatie 
met de Levende.  
  
Gebed  
Daarmee is het belang van het gebed aangege-
ven. In het gebed zijn we met God verbonden. 
Voor Paulus wordt wie hij is niet bepaald door wie 
hij in zichzelf is, maar door Christus. Ook het 
nieuwe leven is niet iets wat uit Paulus zelf komt, 
maar vloeit voort uit de aanwezigheid van Chris-
tus: zoals de ranken alleen vrucht kunnen dragen 
als zij aan de wijnstok zijn (Joh.15). 
Jezus is niet alleen degene die vergeving schenkt, 
maar ook degene in wie het leven van discipel-
schap plaatsvindt. Door de relatie met Christus 
wordt Paulus geen betere versie van zichzelf; hij 
wordt Paulus-in-Christus. Als hij terugkijkt, ziet hij 
op het verleden van Jezus, wat Hij gedaan heeft; 
en als hij vooruitkijkt, kijkt hij naar zijn toekomst. 
Als we niet op deze manier denken, bestaat het 
gevaar dat de ‘ikken’ die we trainen om God te 
dienen ons natuurlijke zelf zullen zijn (zoals Pau-
lus deed als Farizeeër). De vraag zou niet moeten 
zijn: ‘Wat zou Jezus doen?’, maar: ‘Hoe is de han-
delende aanwezigheid van Jezus van invloed op 
deze situatie terwijl zijn Geest in en door mij 
werkt?’  
  
 
 
 

Gespreksvragen 
1. Geef ruimte voor stilte en na een paar minu-

ten geef de mogelijkheid dat ieder kring lid 
kan delen wat er voor hem/haar uitsprong in 
de lezingen en toelichting. 

2. Wat betekent de doop voor jou? 
3. Ervaar je het dat je ‘in Christus’ bent? Hoe er-

vaar je het, en wat betekent dat voor jou? 
4. Zie jij jezelf als nieuw mens? Waarom wel, of 

waarom niet? 
5. ‘Niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij’ 

(Gal.2:20). Wat betekenen deze woorden 
voor jou? 

6. Hoe kun je in Hem blijven? Wat helpt je daar-
bij?  

7. En wat staat die verbondenheid in de weg? 
  
Danken & bidden 
 Dank God dat je in Christus een nieuw mens 

mag zijn. 
 Bid dat je in Christus mag blijven. 
 Bid dat God je helpt methoden te vinden die 

jou persoonlijk helpen het contact met Chris-
tus te onderhouden op dagelijkse basis 

  
Praktijk 
 Probeer deze week iedere dag een vast mo-

ment te nemen om ‘bij Christus’ te zijn. Ga in 
een comfortabele houding zitten en beeld je 
in dat Jezus bij je zit. Je mag wat zeggen, maar 
dat hoeft niet. Let op wat voor gevoel er bij je 
naar boven komt, als je alleen al bij Jezus 
bent. 

 
 Het kan heel behulpzaam zijn als je dit stilte 

moment inluidt met rustige muziek. Op deze 
link van de website ‘leven in de kerk’ vind je 
audiobestanden die je helpen om 4, 8, 15 of 
20 minuten stil te zijn.  [ www.leveninde-
kerk.nl/oefenruimte-stil-zijn/ ] 
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3. In Christus zijn – tussen reeds en nog niet 
 
   [morgendienst Kerkelijk Centrum Ermelo 31/10/21] 

Johannes 15:1-8 | Galaten 2:15-21 
 
Identiteit  
‘Ikzelf leef niet meer, maar Christus leeft in mij’ 
(Gal.2,20). Met deze woorden geeft Paulus aan 
wat het geloof voor hem betekent: hij is niet lan-
ger (van) zichzelf, zijn identiteit is Christus gewor-
den. Hij leeft met Hem, en Christus leeft in Hem. 
Dat is niets minder dan een nieuwe schepping (2 
Kor.5,17). Zo ben je voor God helemaal nieuw. 
Net zo nieuw als Jezus na zijn opstanding. Door 
het geloof delen Jezus’ volgelingen in het nieuwe 
leven dat Christus in kruis en opstanding tot stand 
heeft gebracht. Door de verbondenheid met Hem 
ontvangen we een nieuw bestaan. Dat is niet iets 
wat je moet zien te bereiken, maar is vrucht van 
wat Christus voor ons gedaan heeft. 
  
Participatie  
In de doop is de gelovige met Christus gestorven 
en opgestaan (Rom.6; Kol.2); met Hem ontvang je 
een nieuw leven. Jezus heeft ons leven geleefd, 
onze levensweg gevolgd, is onze dood gestorven 
en heeft onze ondergang gedeeld. Maar daaruit 
is Hij opgestaan, en met zijn opstanding heeft Hij 
jou als zijn volgeling meegenomen uit de onder-
gang en de dood vandaan naar het nieuwe leven 
(Kol.1,13). Nu leef je niet meer voor jezelf, maar 
voor Christus. Je bent met Hem verbonden. Pau-
lus gebruikt allerlei beelden om duidelijk te ma-
ken wat het betekent om in Jezus te geloven en 
bij Hem te horen. Het gaat daarbij om een diepe 
verbondenheid met Christus. Hij benoemt dat in 
zijn brieven vaak met ‘in Christus zijn’. Je kunt dat 
samenvatten met het woord ‘participatie’: door 
het geloof heb je deel aan zijn leven, dood en op-
standing. Nu Hij een nieuw begin gemaakt heeft, 
mag jij daarin delen, in participeren. Het gaat dus 
niet om iets dat jij zelf voor elkaar moet zien te 
krijgen, maar wat Christus voor jou gedaan heeft. 
Paulus is nu Paulus-in-Christus (Gal.2,20); Paulus 
op zichzelf is verleden tijd. We worden dus op-
nieuw gedefinieerd, opnieuw geïdentificeerd 
door onze inlijving in Christus. Geloven is dus 
meer dan erop vertrouwen dat je gered wordt; 

het is deelnemen aan Christus. 
  
Spanning  
Nu leven we tegelijk ook nog in een zondige en 
gebroken wereld. En ook ons eigen leven wordt 
daardoor gestempeld. Soms licht er al iets op van 
die nieuwe werkelijkheid, maar op andere mo-
menten merk je er weinig van. Dan kan al snel de 
vraag opkomen of het nog wel wat wordt met de 
nieuwe mens. De twijfel slaat toe. 
Dan is het goed om te beseffen dat ondanks alles 
door het geloof verbonden bent met Jezus. En 
door die verbondenheid met Hem ben je een 
nieuw mens. Tegelijk mag je ook uitzien naar de 
volle openbaring daarvan. Je leeft daarmee in een 
spanningsvolle relatie: de spanning van 'het al-
reeds en het nog niet'; enerzijds ben je in Chris-
tus; en in Hem ben je een nieuw mens. Anderzijds 
merk je elke dag weer de gevolgen van de zonde 
en de verleiding. Daarom zegt Jezus: Blijf in Mij 
(Joh 15:5). 
Je kunt dus op twee manieren naar jezelf kijken: 
de ene is ons oude ik, buiten Christus, verslaafd 
aan zijn eigen verlangens; de andere is ons 
nieuwe ik, in Christus, vervuld van zijn goedheid 
en verlangend naar wat Hij verlangt, en geleid 
door de Geest. God wil je leren kijken naar jezelf 
via Christus, levend vanuit zijn volheid. 
  
Zonde  
Die dubbelheid is er, is omdat de macht van de 
zonde er nog altijd is. De zonde wordt in de taal 
van Paulus gepersonifieerd. Het is niet zozeer iets 
wat je doet, maar meer een macht die regeert en 
controleert; die er alles aan doen om over je te 
heersen. Paulus spreekt over zonde als een con-
trolerende macht. De enige oplossing is om te 
worden bewoond door een betere aanwezigheid, 
Christus. Hij overwon de macht van de zonde. Nu 
mag je weten: de gerechtigheid van Christus 
woont in mij omdat Christus in mij woont, en ik in 
Hem. De relatie met Hem definieert wie we zijn. 
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Zonde  
Die dubbelheid is er, is omdat de macht van de 
zonde er nog altijd is. De zonde wordt in de taal 
van Paulus gepersonifieerd. Het is niet zozeer iets 
wat je doet, maar meer een macht die regeert en 
controleert; die er alles aan doen om over je te 
heersen. Paulus spreekt over zonde als een con-
trolerende macht. De enige oplossing is om te 
worden bewoond door een betere aanwezigheid, 
Christus. Hij overwon de macht van de zonde. Nu 
mag je weten: de gerechtigheid van Christus 
woont in mij omdat Christus in mij woont, en ik in 
Hem. De relatie met Hem definieert wie we zijn. 
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Relatie  
Daarom is de overwinning een geschenk, een be-
lofte. Het is iets wat je ontvangt. Niet iets wat je 
zelf voor elkaar moet zien te krijgen. Heel veel re-
ligie en godsdienst is een beweging van onder 
naar boven: we proberen hogerop te komen. Het 
christendom is een top-down godsdienst: God is 
in Christus afgedaald, om ons op te zoeken, en de 
relatie te herstellen. Wat van ons gevraagd wordt 
is niet om zelf ervoor te zorgen dat wij het kwaad 
overwinnen. Het is dat wij ons openstellen voor 
Christus, voor zijn Geest, om aan Hem overgeven 
en toevertrouwen. Het gaat om de verbonden-
heid met Hem: Blijf in Mij! Hij voert de strijd, en 
in Hem zijn wij meer dan overwinnaars 
(Rom.8,37). Het komt aan op een levende relatie 
met de Levende.  
  
Gebed  
Daarmee is het belang van het gebed aangege-
ven. In het gebed zijn we met God verbonden. 
Voor Paulus wordt wie hij is niet bepaald door wie 
hij in zichzelf is, maar door Christus. Ook het 
nieuwe leven is niet iets wat uit Paulus zelf komt, 
maar vloeit voort uit de aanwezigheid van Chris-
tus: zoals de ranken alleen vrucht kunnen dragen 
als zij aan de wijnstok zijn (Joh.15). 
Jezus is niet alleen degene die vergeving schenkt, 
maar ook degene in wie het leven van discipel-
schap plaatsvindt. Door de relatie met Christus 
wordt Paulus geen betere versie van zichzelf; hij 
wordt Paulus-in-Christus. Als hij terugkijkt, ziet hij 
op het verleden van Jezus, wat Hij gedaan heeft; 
en als hij vooruitkijkt, kijkt hij naar zijn toekomst. 
Als we niet op deze manier denken, bestaat het 
gevaar dat de ‘ikken’ die we trainen om God te 
dienen ons natuurlijke zelf zullen zijn (zoals Pau-
lus deed als Farizeeër). De vraag zou niet moeten 
zijn: ‘Wat zou Jezus doen?’, maar: ‘Hoe is de han-
delende aanwezigheid van Jezus van invloed op 
deze situatie terwijl zijn Geest in en door mij 
werkt?’  
  
 
 
 

Gespreksvragen 
1. Geef ruimte voor stilte en na een paar minu-

ten geef de mogelijkheid dat ieder kring lid 
kan delen wat er voor hem/haar uitsprong in 
de lezingen en toelichting. 

2. Wat betekent de doop voor jou? 
3. Ervaar je het dat je ‘in Christus’ bent? Hoe er-

vaar je het, en wat betekent dat voor jou? 
4. Zie jij jezelf als nieuw mens? Waarom wel, of 

waarom niet? 
5. ‘Niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij’ 

(Gal.2:20). Wat betekenen deze woorden 
voor jou? 

6. Hoe kun je in Hem blijven? Wat helpt je daar-
bij?  

7. En wat staat die verbondenheid in de weg? 
  
Danken & bidden 
 Dank God dat je in Christus een nieuw mens 

mag zijn. 
 Bid dat je in Christus mag blijven. 
 Bid dat God je helpt methoden te vinden die 

jou persoonlijk helpen het contact met Chris-
tus te onderhouden op dagelijkse basis 

  
Praktijk 
 Probeer deze week iedere dag een vast mo-

ment te nemen om ‘bij Christus’ te zijn. Ga in 
een comfortabele houding zitten en beeld je 
in dat Jezus bij je zit. Je mag wat zeggen, maar 
dat hoeft niet. Let op wat voor gevoel er bij je 
naar boven komt, als je alleen al bij Jezus 
bent. 

 
 Het kan heel behulpzaam zijn als je dit stilte 

moment inluidt met rustige muziek. Op deze 
link van de website ‘leven in de kerk’ vind je 
audiobestanden die je helpen om 4, 8, 15 of 
20 minuten stil te zijn.  [ www.leveninde-
kerk.nl/oefenruimte-stil-zijn/ ] 
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3. In Christus zijn – tussen reeds en nog niet 
 
   [morgendienst Kerkelijk Centrum Ermelo 31/10/21] 

Johannes 15:1-8 | Galaten 2:15-21 
 
Identiteit  
‘Ikzelf leef niet meer, maar Christus leeft in mij’ 
(Gal.2,20). Met deze woorden geeft Paulus aan 
wat het geloof voor hem betekent: hij is niet lan-
ger (van) zichzelf, zijn identiteit is Christus gewor-
den. Hij leeft met Hem, en Christus leeft in Hem. 
Dat is niets minder dan een nieuwe schepping (2 
Kor.5,17). Zo ben je voor God helemaal nieuw. 
Net zo nieuw als Jezus na zijn opstanding. Door 
het geloof delen Jezus’ volgelingen in het nieuwe 
leven dat Christus in kruis en opstanding tot stand 
heeft gebracht. Door de verbondenheid met Hem 
ontvangen we een nieuw bestaan. Dat is niet iets 
wat je moet zien te bereiken, maar is vrucht van 
wat Christus voor ons gedaan heeft. 
  
Participatie  
In de doop is de gelovige met Christus gestorven 
en opgestaan (Rom.6; Kol.2); met Hem ontvang je 
een nieuw leven. Jezus heeft ons leven geleefd, 
onze levensweg gevolgd, is onze dood gestorven 
en heeft onze ondergang gedeeld. Maar daaruit 
is Hij opgestaan, en met zijn opstanding heeft Hij 
jou als zijn volgeling meegenomen uit de onder-
gang en de dood vandaan naar het nieuwe leven 
(Kol.1,13). Nu leef je niet meer voor jezelf, maar 
voor Christus. Je bent met Hem verbonden. Pau-
lus gebruikt allerlei beelden om duidelijk te ma-
ken wat het betekent om in Jezus te geloven en 
bij Hem te horen. Het gaat daarbij om een diepe 
verbondenheid met Christus. Hij benoemt dat in 
zijn brieven vaak met ‘in Christus zijn’. Je kunt dat 
samenvatten met het woord ‘participatie’: door 
het geloof heb je deel aan zijn leven, dood en op-
standing. Nu Hij een nieuw begin gemaakt heeft, 
mag jij daarin delen, in participeren. Het gaat dus 
niet om iets dat jij zelf voor elkaar moet zien te 
krijgen, maar wat Christus voor jou gedaan heeft. 
Paulus is nu Paulus-in-Christus (Gal.2,20); Paulus 
op zichzelf is verleden tijd. We worden dus op-
nieuw gedefinieerd, opnieuw geïdentificeerd 
door onze inlijving in Christus. Geloven is dus 
meer dan erop vertrouwen dat je gered wordt; 

het is deelnemen aan Christus. 
  
Spanning  
Nu leven we tegelijk ook nog in een zondige en 
gebroken wereld. En ook ons eigen leven wordt 
daardoor gestempeld. Soms licht er al iets op van 
die nieuwe werkelijkheid, maar op andere mo-
menten merk je er weinig van. Dan kan al snel de 
vraag opkomen of het nog wel wat wordt met de 
nieuwe mens. De twijfel slaat toe. 
Dan is het goed om te beseffen dat ondanks alles 
door het geloof verbonden bent met Jezus. En 
door die verbondenheid met Hem ben je een 
nieuw mens. Tegelijk mag je ook uitzien naar de 
volle openbaring daarvan. Je leeft daarmee in een 
spanningsvolle relatie: de spanning van 'het al-
reeds en het nog niet'; enerzijds ben je in Chris-
tus; en in Hem ben je een nieuw mens. Anderzijds 
merk je elke dag weer de gevolgen van de zonde 
en de verleiding. Daarom zegt Jezus: Blijf in Mij 
(Joh 15:5). 
Je kunt dus op twee manieren naar jezelf kijken: 
de ene is ons oude ik, buiten Christus, verslaafd 
aan zijn eigen verlangens; de andere is ons 
nieuwe ik, in Christus, vervuld van zijn goedheid 
en verlangend naar wat Hij verlangt, en geleid 
door de Geest. God wil je leren kijken naar jezelf 
via Christus, levend vanuit zijn volheid. 
  
Zonde  
Die dubbelheid is er, is omdat de macht van de 
zonde er nog altijd is. De zonde wordt in de taal 
van Paulus gepersonifieerd. Het is niet zozeer iets 
wat je doet, maar meer een macht die regeert en 
controleert; die er alles aan doen om over je te 
heersen. Paulus spreekt over zonde als een con-
trolerende macht. De enige oplossing is om te 
worden bewoond door een betere aanwezigheid, 
Christus. Hij overwon de macht van de zonde. Nu 
mag je weten: de gerechtigheid van Christus 
woont in mij omdat Christus in mij woont, en ik in 
Hem. De relatie met Hem definieert wie we zijn. 
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tus; en in Hem ben je een nieuw mens. Anderzijds 
merk je elke dag weer de gevolgen van de zonde 
en de verleiding. Daarom zegt Jezus: Blijf in Mij 
(Joh 15:5). 
Je kunt dus op twee manieren naar jezelf kijken: 
de ene is ons oude ik, buiten Christus, verslaafd 
aan zijn eigen verlangens; de andere is ons 
nieuwe ik, in Christus, vervuld van zijn goedheid 
en verlangend naar wat Hij verlangt, en geleid 
door de Geest. God wil je leren kijken naar jezelf 
via Christus, levend vanuit zijn volheid. 
  
Zonde  
Die dubbelheid is er, is omdat de macht van de 
zonde er nog altijd is. De zonde wordt in de taal 
van Paulus gepersonifieerd. Het is niet zozeer iets 
wat je doet, maar meer een macht die regeert en 
controleert; die er alles aan doen om over je te 
heersen. Paulus spreekt over zonde als een con-
trolerende macht. De enige oplossing is om te 
worden bewoond door een betere aanwezigheid, 
Christus. Hij overwon de macht van de zonde. Nu 
mag je weten: de gerechtigheid van Christus 
woont in mij omdat Christus in mij woont, en ik in 
Hem. De relatie met Hem definieert wie we zijn. 
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Relatie  
Daarom is de overwinning een geschenk, een be-
lofte. Het is iets wat je ontvangt. Niet iets wat je 
zelf voor elkaar moet zien te krijgen. Heel veel re-
ligie en godsdienst is een beweging van onder 
naar boven: we proberen hogerop te komen. Het 
christendom is een top-down godsdienst: God is 
in Christus afgedaald, om ons op te zoeken, en de 
relatie te herstellen. Wat van ons gevraagd wordt 
is niet om zelf ervoor te zorgen dat wij het kwaad 
overwinnen. Het is dat wij ons openstellen voor 
Christus, voor zijn Geest, om aan Hem overgeven 
en toevertrouwen. Het gaat om de verbonden-
heid met Hem: Blijf in Mij! Hij voert de strijd, en 
in Hem zijn wij meer dan overwinnaars 
(Rom.8,37). Het komt aan op een levende relatie 
met de Levende.  
  
Gebed  
Daarmee is het belang van het gebed aangege-
ven. In het gebed zijn we met God verbonden. 
Voor Paulus wordt wie hij is niet bepaald door wie 
hij in zichzelf is, maar door Christus. Ook het 
nieuwe leven is niet iets wat uit Paulus zelf komt, 
maar vloeit voort uit de aanwezigheid van Chris-
tus: zoals de ranken alleen vrucht kunnen dragen 
als zij aan de wijnstok zijn (Joh.15). 
Jezus is niet alleen degene die vergeving schenkt, 
maar ook degene in wie het leven van discipel-
schap plaatsvindt. Door de relatie met Christus 
wordt Paulus geen betere versie van zichzelf; hij 
wordt Paulus-in-Christus. Als hij terugkijkt, ziet hij 
op het verleden van Jezus, wat Hij gedaan heeft; 
en als hij vooruitkijkt, kijkt hij naar zijn toekomst. 
Als we niet op deze manier denken, bestaat het 
gevaar dat de ‘ikken’ die we trainen om God te 
dienen ons natuurlijke zelf zullen zijn (zoals Pau-
lus deed als Farizeeër). De vraag zou niet moeten 
zijn: ‘Wat zou Jezus doen?’, maar: ‘Hoe is de han-
delende aanwezigheid van Jezus van invloed op 
deze situatie terwijl zijn Geest in en door mij 
werkt?’  
  
 
 
 

Gespreksvragen 
1. Geef ruimte voor stilte en na een paar minu-

ten geef de mogelijkheid dat ieder kring lid 
kan delen wat er voor hem/haar uitsprong in 
de lezingen en toelichting. 

2. Wat betekent de doop voor jou? 
3. Ervaar je het dat je ‘in Christus’ bent? Hoe er-

vaar je het, en wat betekent dat voor jou? 
4. Zie jij jezelf als nieuw mens? Waarom wel, of 

waarom niet? 
5. ‘Niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij’ 

(Gal.2:20). Wat betekenen deze woorden 
voor jou? 

6. Hoe kun je in Hem blijven? Wat helpt je daar-
bij?  

7. En wat staat die verbondenheid in de weg? 
  
Danken & bidden 
 Dank God dat je in Christus een nieuw mens 

mag zijn. 
 Bid dat je in Christus mag blijven. 
 Bid dat God je helpt methoden te vinden die 

jou persoonlijk helpen het contact met Chris-
tus te onderhouden op dagelijkse basis 

  
Praktijk 
 Probeer deze week iedere dag een vast mo-

ment te nemen om ‘bij Christus’ te zijn. Ga in 
een comfortabele houding zitten en beeld je 
in dat Jezus bij je zit. Je mag wat zeggen, maar 
dat hoeft niet. Let op wat voor gevoel er bij je 
naar boven komt, als je alleen al bij Jezus 
bent. 

 
 Het kan heel behulpzaam zijn als je dit stilte 

moment inluidt met rustige muziek. Op deze 
link van de website ‘leven in de kerk’ vind je 
audiobestanden die je helpen om 4, 8, 15 of 
20 minuten stil te zijn.  [ www.leveninde-
kerk.nl/oefenruimte-stil-zijn/ ] 
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3. In Christus zijn – tussen reeds en nog niet 
 
   [morgendienst Kerkelijk Centrum Ermelo 31/10/21] 

Johannes 15:1-8 | Galaten 2:15-21 
 
Identiteit  
‘Ikzelf leef niet meer, maar Christus leeft in mij’ 
(Gal.2,20). Met deze woorden geeft Paulus aan 
wat het geloof voor hem betekent: hij is niet lan-
ger (van) zichzelf, zijn identiteit is Christus gewor-
den. Hij leeft met Hem, en Christus leeft in Hem. 
Dat is niets minder dan een nieuwe schepping (2 
Kor.5,17). Zo ben je voor God helemaal nieuw. 
Net zo nieuw als Jezus na zijn opstanding. Door 
het geloof delen Jezus’ volgelingen in het nieuwe 
leven dat Christus in kruis en opstanding tot stand 
heeft gebracht. Door de verbondenheid met Hem 
ontvangen we een nieuw bestaan. Dat is niet iets 
wat je moet zien te bereiken, maar is vrucht van 
wat Christus voor ons gedaan heeft. 
  
Participatie  
In de doop is de gelovige met Christus gestorven 
en opgestaan (Rom.6; Kol.2); met Hem ontvang je 
een nieuw leven. Jezus heeft ons leven geleefd, 
onze levensweg gevolgd, is onze dood gestorven 
en heeft onze ondergang gedeeld. Maar daaruit 
is Hij opgestaan, en met zijn opstanding heeft Hij 
jou als zijn volgeling meegenomen uit de onder-
gang en de dood vandaan naar het nieuwe leven 
(Kol.1,13). Nu leef je niet meer voor jezelf, maar 
voor Christus. Je bent met Hem verbonden. Pau-
lus gebruikt allerlei beelden om duidelijk te ma-
ken wat het betekent om in Jezus te geloven en 
bij Hem te horen. Het gaat daarbij om een diepe 
verbondenheid met Christus. Hij benoemt dat in 
zijn brieven vaak met ‘in Christus zijn’. Je kunt dat 
samenvatten met het woord ‘participatie’: door 
het geloof heb je deel aan zijn leven, dood en op-
standing. Nu Hij een nieuw begin gemaakt heeft, 
mag jij daarin delen, in participeren. Het gaat dus 
niet om iets dat jij zelf voor elkaar moet zien te 
krijgen, maar wat Christus voor jou gedaan heeft. 
Paulus is nu Paulus-in-Christus (Gal.2,20); Paulus 
op zichzelf is verleden tijd. We worden dus op-
nieuw gedefinieerd, opnieuw geïdentificeerd 
door onze inlijving in Christus. Geloven is dus 
meer dan erop vertrouwen dat je gered wordt; 

het is deelnemen aan Christus. 
  
Spanning  
Nu leven we tegelijk ook nog in een zondige en 
gebroken wereld. En ook ons eigen leven wordt 
daardoor gestempeld. Soms licht er al iets op van 
die nieuwe werkelijkheid, maar op andere mo-
menten merk je er weinig van. Dan kan al snel de 
vraag opkomen of het nog wel wat wordt met de 
nieuwe mens. De twijfel slaat toe. 
Dan is het goed om te beseffen dat ondanks alles 
door het geloof verbonden bent met Jezus. En 
door die verbondenheid met Hem ben je een 
nieuw mens. Tegelijk mag je ook uitzien naar de 
volle openbaring daarvan. Je leeft daarmee in een 
spanningsvolle relatie: de spanning van 'het al-
reeds en het nog niet'; enerzijds ben je in Chris-
tus; en in Hem ben je een nieuw mens. Anderzijds 
merk je elke dag weer de gevolgen van de zonde 
en de verleiding. Daarom zegt Jezus: Blijf in Mij 
(Joh 15:5). 
Je kunt dus op twee manieren naar jezelf kijken: 
de ene is ons oude ik, buiten Christus, verslaafd 
aan zijn eigen verlangens; de andere is ons 
nieuwe ik, in Christus, vervuld van zijn goedheid 
en verlangend naar wat Hij verlangt, en geleid 
door de Geest. God wil je leren kijken naar jezelf 
via Christus, levend vanuit zijn volheid. 
  
Zonde  
Die dubbelheid is er, is omdat de macht van de 
zonde er nog altijd is. De zonde wordt in de taal 
van Paulus gepersonifieerd. Het is niet zozeer iets 
wat je doet, maar meer een macht die regeert en 
controleert; die er alles aan doen om over je te 
heersen. Paulus spreekt over zonde als een con-
trolerende macht. De enige oplossing is om te 
worden bewoond door een betere aanwezigheid, 
Christus. Hij overwon de macht van de zonde. Nu 
mag je weten: de gerechtigheid van Christus 
woont in mij omdat Christus in mij woont, en ik in 
Hem. De relatie met Hem definieert wie we zijn. 
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gevaar dat de ‘ikken’ die we trainen om God te 
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wat je moet zien te bereiken, maar is vrucht van 
wat Christus voor ons gedaan heeft. 
  
Participatie  
In de doop is de gelovige met Christus gestorven 
en opgestaan (Rom.6; Kol.2); met Hem ontvang je 
een nieuw leven. Jezus heeft ons leven geleefd, 
onze levensweg gevolgd, is onze dood gestorven 
en heeft onze ondergang gedeeld. Maar daaruit 
is Hij opgestaan, en met zijn opstanding heeft Hij 
jou als zijn volgeling meegenomen uit de onder-
gang en de dood vandaan naar het nieuwe leven 
(Kol.1,13). Nu leef je niet meer voor jezelf, maar 
voor Christus. Je bent met Hem verbonden. Pau-
lus gebruikt allerlei beelden om duidelijk te ma-
ken wat het betekent om in Jezus te geloven en 
bij Hem te horen. Het gaat daarbij om een diepe 
verbondenheid met Christus. Hij benoemt dat in 
zijn brieven vaak met ‘in Christus zijn’. Je kunt dat 
samenvatten met het woord ‘participatie’: door 
het geloof heb je deel aan zijn leven, dood en op-
standing. Nu Hij een nieuw begin gemaakt heeft, 
mag jij daarin delen, in participeren. Het gaat dus 
niet om iets dat jij zelf voor elkaar moet zien te 
krijgen, maar wat Christus voor jou gedaan heeft. 
Paulus is nu Paulus-in-Christus (Gal.2,20); Paulus 
op zichzelf is verleden tijd. We worden dus op-
nieuw gedefinieerd, opnieuw geïdentificeerd 
door onze inlijving in Christus. Geloven is dus 
meer dan erop vertrouwen dat je gered wordt; 

het is deelnemen aan Christus. 
  
Spanning  
Nu leven we tegelijk ook nog in een zondige en 
gebroken wereld. En ook ons eigen leven wordt 
daardoor gestempeld. Soms licht er al iets op van 
die nieuwe werkelijkheid, maar op andere mo-
menten merk je er weinig van. Dan kan al snel de 
vraag opkomen of het nog wel wat wordt met de 
nieuwe mens. De twijfel slaat toe. 
Dan is het goed om te beseffen dat ondanks alles 
door het geloof verbonden bent met Jezus. En 
door die verbondenheid met Hem ben je een 
nieuw mens. Tegelijk mag je ook uitzien naar de 
volle openbaring daarvan. Je leeft daarmee in een 
spanningsvolle relatie: de spanning van 'het al-
reeds en het nog niet'; enerzijds ben je in Chris-
tus; en in Hem ben je een nieuw mens. Anderzijds 
merk je elke dag weer de gevolgen van de zonde 
en de verleiding. Daarom zegt Jezus: Blijf in Mij 
(Joh 15:5). 
Je kunt dus op twee manieren naar jezelf kijken: 
de ene is ons oude ik, buiten Christus, verslaafd 
aan zijn eigen verlangens; de andere is ons 
nieuwe ik, in Christus, vervuld van zijn goedheid 
en verlangend naar wat Hij verlangt, en geleid 
door de Geest. God wil je leren kijken naar jezelf 
via Christus, levend vanuit zijn volheid. 
  
Zonde  
Die dubbelheid is er, is omdat de macht van de 
zonde er nog altijd is. De zonde wordt in de taal 
van Paulus gepersonifieerd. Het is niet zozeer iets 
wat je doet, maar meer een macht die regeert en 
controleert; die er alles aan doen om over je te 
heersen. Paulus spreekt over zonde als een con-
trolerende macht. De enige oplossing is om te 
worden bewoond door een betere aanwezigheid, 
Christus. Hij overwon de macht van de zonde. Nu 
mag je weten: de gerechtigheid van Christus 
woont in mij omdat Christus in mij woont, en ik in 
Hem. De relatie met Hem definieert wie we zijn. 
  



 

2 
 

 

Relatie  
Daarom is de overwinning een geschenk, een be-
lofte. Het is iets wat je ontvangt. Niet iets wat je 
zelf voor elkaar moet zien te krijgen. Heel veel re-
ligie en godsdienst is een beweging van onder 
naar boven: we proberen hogerop te komen. Het 
christendom is een top-down godsdienst: God is 
in Christus afgedaald, om ons op te zoeken, en de 
relatie te herstellen. Wat van ons gevraagd wordt 
is niet om zelf ervoor te zorgen dat wij het kwaad 
overwinnen. Het is dat wij ons openstellen voor 
Christus, voor zijn Geest, om aan Hem overgeven 
en toevertrouwen. Het gaat om de verbonden-
heid met Hem: Blijf in Mij! Hij voert de strijd, en 
in Hem zijn wij meer dan overwinnaars 
(Rom.8,37). Het komt aan op een levende relatie 
met de Levende.  
  
Gebed  
Daarmee is het belang van het gebed aangege-
ven. In het gebed zijn we met God verbonden. 
Voor Paulus wordt wie hij is niet bepaald door wie 
hij in zichzelf is, maar door Christus. Ook het 
nieuwe leven is niet iets wat uit Paulus zelf komt, 
maar vloeit voort uit de aanwezigheid van Chris-
tus: zoals de ranken alleen vrucht kunnen dragen 
als zij aan de wijnstok zijn (Joh.15). 
Jezus is niet alleen degene die vergeving schenkt, 
maar ook degene in wie het leven van discipel-
schap plaatsvindt. Door de relatie met Christus 
wordt Paulus geen betere versie van zichzelf; hij 
wordt Paulus-in-Christus. Als hij terugkijkt, ziet hij 
op het verleden van Jezus, wat Hij gedaan heeft; 
en als hij vooruitkijkt, kijkt hij naar zijn toekomst. 
Als we niet op deze manier denken, bestaat het 
gevaar dat de ‘ikken’ die we trainen om God te 
dienen ons natuurlijke zelf zullen zijn (zoals Pau-
lus deed als Farizeeër). De vraag zou niet moeten 
zijn: ‘Wat zou Jezus doen?’, maar: ‘Hoe is de han-
delende aanwezigheid van Jezus van invloed op 
deze situatie terwijl zijn Geest in en door mij 
werkt?’  
  
 
 
 

Gespreksvragen 
1. Geef ruimte voor stilte en na een paar minu-

ten geef de mogelijkheid dat ieder kring lid 
kan delen wat er voor hem/haar uitsprong in 
de lezingen en toelichting. 

2. Wat betekent de doop voor jou? 
3. Ervaar je het dat je ‘in Christus’ bent? Hoe er-

vaar je het, en wat betekent dat voor jou? 
4. Zie jij jezelf als nieuw mens? Waarom wel, of 

waarom niet? 
5. ‘Niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij’ 

(Gal.2:20). Wat betekenen deze woorden 
voor jou? 

6. Hoe kun je in Hem blijven? Wat helpt je daar-
bij?  

7. En wat staat die verbondenheid in de weg? 
  
Danken & bidden 
 Dank God dat je in Christus een nieuw mens 

mag zijn. 
 Bid dat je in Christus mag blijven. 
 Bid dat God je helpt methoden te vinden die 

jou persoonlijk helpen het contact met Chris-
tus te onderhouden op dagelijkse basis 

  
Praktijk 
 Probeer deze week iedere dag een vast mo-

ment te nemen om ‘bij Christus’ te zijn. Ga in 
een comfortabele houding zitten en beeld je 
in dat Jezus bij je zit. Je mag wat zeggen, maar 
dat hoeft niet. Let op wat voor gevoel er bij je 
naar boven komt, als je alleen al bij Jezus 
bent. 

 
 Het kan heel behulpzaam zijn als je dit stilte 

moment inluidt met rustige muziek. Op deze 
link van de website ‘leven in de kerk’ vind je 
audiobestanden die je helpen om 4, 8, 15 of 
20 minuten stil te zijn.  [ www.leveninde-
kerk.nl/oefenruimte-stil-zijn/ ] 

  

 



 

1 
 

 

3. In Christus zijn – tussen reeds en nog niet 
 
   [morgendienst Kerkelijk Centrum Ermelo 31/10/21] 

Johannes 15:1-8 | Galaten 2:15-21 
 
Identiteit  
‘Ikzelf leef niet meer, maar Christus leeft in mij’ 
(Gal.2,20). Met deze woorden geeft Paulus aan 
wat het geloof voor hem betekent: hij is niet lan-
ger (van) zichzelf, zijn identiteit is Christus gewor-
den. Hij leeft met Hem, en Christus leeft in Hem. 
Dat is niets minder dan een nieuwe schepping (2 
Kor.5,17). Zo ben je voor God helemaal nieuw. 
Net zo nieuw als Jezus na zijn opstanding. Door 
het geloof delen Jezus’ volgelingen in het nieuwe 
leven dat Christus in kruis en opstanding tot stand 
heeft gebracht. Door de verbondenheid met Hem 
ontvangen we een nieuw bestaan. Dat is niet iets 
wat je moet zien te bereiken, maar is vrucht van 
wat Christus voor ons gedaan heeft. 
  
Participatie  
In de doop is de gelovige met Christus gestorven 
en opgestaan (Rom.6; Kol.2); met Hem ontvang je 
een nieuw leven. Jezus heeft ons leven geleefd, 
onze levensweg gevolgd, is onze dood gestorven 
en heeft onze ondergang gedeeld. Maar daaruit 
is Hij opgestaan, en met zijn opstanding heeft Hij 
jou als zijn volgeling meegenomen uit de onder-
gang en de dood vandaan naar het nieuwe leven 
(Kol.1,13). Nu leef je niet meer voor jezelf, maar 
voor Christus. Je bent met Hem verbonden. Pau-
lus gebruikt allerlei beelden om duidelijk te ma-
ken wat het betekent om in Jezus te geloven en 
bij Hem te horen. Het gaat daarbij om een diepe 
verbondenheid met Christus. Hij benoemt dat in 
zijn brieven vaak met ‘in Christus zijn’. Je kunt dat 
samenvatten met het woord ‘participatie’: door 
het geloof heb je deel aan zijn leven, dood en op-
standing. Nu Hij een nieuw begin gemaakt heeft, 
mag jij daarin delen, in participeren. Het gaat dus 
niet om iets dat jij zelf voor elkaar moet zien te 
krijgen, maar wat Christus voor jou gedaan heeft. 
Paulus is nu Paulus-in-Christus (Gal.2,20); Paulus 
op zichzelf is verleden tijd. We worden dus op-
nieuw gedefinieerd, opnieuw geïdentificeerd 
door onze inlijving in Christus. Geloven is dus 
meer dan erop vertrouwen dat je gered wordt; 

het is deelnemen aan Christus. 
  
Spanning  
Nu leven we tegelijk ook nog in een zondige en 
gebroken wereld. En ook ons eigen leven wordt 
daardoor gestempeld. Soms licht er al iets op van 
die nieuwe werkelijkheid, maar op andere mo-
menten merk je er weinig van. Dan kan al snel de 
vraag opkomen of het nog wel wat wordt met de 
nieuwe mens. De twijfel slaat toe. 
Dan is het goed om te beseffen dat ondanks alles 
door het geloof verbonden bent met Jezus. En 
door die verbondenheid met Hem ben je een 
nieuw mens. Tegelijk mag je ook uitzien naar de 
volle openbaring daarvan. Je leeft daarmee in een 
spanningsvolle relatie: de spanning van 'het al-
reeds en het nog niet'; enerzijds ben je in Chris-
tus; en in Hem ben je een nieuw mens. Anderzijds 
merk je elke dag weer de gevolgen van de zonde 
en de verleiding. Daarom zegt Jezus: Blijf in Mij 
(Joh 15:5). 
Je kunt dus op twee manieren naar jezelf kijken: 
de ene is ons oude ik, buiten Christus, verslaafd 
aan zijn eigen verlangens; de andere is ons 
nieuwe ik, in Christus, vervuld van zijn goedheid 
en verlangend naar wat Hij verlangt, en geleid 
door de Geest. God wil je leren kijken naar jezelf 
via Christus, levend vanuit zijn volheid. 
  
Zonde  
Die dubbelheid is er, is omdat de macht van de 
zonde er nog altijd is. De zonde wordt in de taal 
van Paulus gepersonifieerd. Het is niet zozeer iets 
wat je doet, maar meer een macht die regeert en 
controleert; die er alles aan doen om over je te 
heersen. Paulus spreekt over zonde als een con-
trolerende macht. De enige oplossing is om te 
worden bewoond door een betere aanwezigheid, 
Christus. Hij overwon de macht van de zonde. Nu 
mag je weten: de gerechtigheid van Christus 
woont in mij omdat Christus in mij woont, en ik in 
Hem. De relatie met Hem definieert wie we zijn. 
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Relatie  
Daarom is de overwinning een geschenk, een be-
lofte. Het is iets wat je ontvangt. Niet iets wat je 
zelf voor elkaar moet zien te krijgen. Heel veel re-
ligie en godsdienst is een beweging van onder 
naar boven: we proberen hogerop te komen. Het 
christendom is een top-down godsdienst: God is 
in Christus afgedaald, om ons op te zoeken, en de 
relatie te herstellen. Wat van ons gevraagd wordt 
is niet om zelf ervoor te zorgen dat wij het kwaad 
overwinnen. Het is dat wij ons openstellen voor 
Christus, voor zijn Geest, om aan Hem overgeven 
en toevertrouwen. Het gaat om de verbonden-
heid met Hem: Blijf in Mij! Hij voert de strijd, en 
in Hem zijn wij meer dan overwinnaars 
(Rom.8,37). Het komt aan op een levende relatie 
met de Levende.  
  
Gebed  
Daarmee is het belang van het gebed aangege-
ven. In het gebed zijn we met God verbonden. 
Voor Paulus wordt wie hij is niet bepaald door wie 
hij in zichzelf is, maar door Christus. Ook het 
nieuwe leven is niet iets wat uit Paulus zelf komt, 
maar vloeit voort uit de aanwezigheid van Chris-
tus: zoals de ranken alleen vrucht kunnen dragen 
als zij aan de wijnstok zijn (Joh.15). 
Jezus is niet alleen degene die vergeving schenkt, 
maar ook degene in wie het leven van discipel-
schap plaatsvindt. Door de relatie met Christus 
wordt Paulus geen betere versie van zichzelf; hij 
wordt Paulus-in-Christus. Als hij terugkijkt, ziet hij 
op het verleden van Jezus, wat Hij gedaan heeft; 
en als hij vooruitkijkt, kijkt hij naar zijn toekomst. 
Als we niet op deze manier denken, bestaat het 
gevaar dat de ‘ikken’ die we trainen om God te 
dienen ons natuurlijke zelf zullen zijn (zoals Pau-
lus deed als Farizeeër). De vraag zou niet moeten 
zijn: ‘Wat zou Jezus doen?’, maar: ‘Hoe is de han-
delende aanwezigheid van Jezus van invloed op 
deze situatie terwijl zijn Geest in en door mij 
werkt?’  
  
 
 
 

Gespreksvragen 
1. Geef ruimte voor stilte en na een paar minu-

ten geef de mogelijkheid dat ieder kring lid 
kan delen wat er voor hem/haar uitsprong in 
de lezingen en toelichting. 

2. Wat betekent de doop voor jou? 
3. Ervaar je het dat je ‘in Christus’ bent? Hoe er-

vaar je het, en wat betekent dat voor jou? 
4. Zie jij jezelf als nieuw mens? Waarom wel, of 

waarom niet? 
5. ‘Niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij’ 

(Gal.2:20). Wat betekenen deze woorden 
voor jou? 

6. Hoe kun je in Hem blijven? Wat helpt je daar-
bij?  

7. En wat staat die verbondenheid in de weg? 
  
Danken & bidden 
 Dank God dat je in Christus een nieuw mens 

mag zijn. 
 Bid dat je in Christus mag blijven. 
 Bid dat God je helpt methoden te vinden die 

jou persoonlijk helpen het contact met Chris-
tus te onderhouden op dagelijkse basis 

  
Praktijk 
 Probeer deze week iedere dag een vast mo-

ment te nemen om ‘bij Christus’ te zijn. Ga in 
een comfortabele houding zitten en beeld je 
in dat Jezus bij je zit. Je mag wat zeggen, maar 
dat hoeft niet. Let op wat voor gevoel er bij je 
naar boven komt, als je alleen al bij Jezus 
bent. 

 
 Het kan heel behulpzaam zijn als je dit stilte 

moment inluidt met rustige muziek. Op deze 
link van de website ‘leven in de kerk’ vind je 
audiobestanden die je helpen om 4, 8, 15 of 
20 minuten stil te zijn.  [ www.leveninde-
kerk.nl/oefenruimte-stil-zijn/ ] 
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3. In Christus zijn – tussen reeds en nog niet 
 
   [morgendienst Kerkelijk Centrum Ermelo 31/10/21] 

Johannes 15:1-8 | Galaten 2:15-21 
 
Identiteit  
‘Ikzelf leef niet meer, maar Christus leeft in mij’ 
(Gal.2,20). Met deze woorden geeft Paulus aan 
wat het geloof voor hem betekent: hij is niet lan-
ger (van) zichzelf, zijn identiteit is Christus gewor-
den. Hij leeft met Hem, en Christus leeft in Hem. 
Dat is niets minder dan een nieuwe schepping (2 
Kor.5,17). Zo ben je voor God helemaal nieuw. 
Net zo nieuw als Jezus na zijn opstanding. Door 
het geloof delen Jezus’ volgelingen in het nieuwe 
leven dat Christus in kruis en opstanding tot stand 
heeft gebracht. Door de verbondenheid met Hem 
ontvangen we een nieuw bestaan. Dat is niet iets 
wat je moet zien te bereiken, maar is vrucht van 
wat Christus voor ons gedaan heeft. 
  
Participatie  
In de doop is de gelovige met Christus gestorven 
en opgestaan (Rom.6; Kol.2); met Hem ontvang je 
een nieuw leven. Jezus heeft ons leven geleefd, 
onze levensweg gevolgd, is onze dood gestorven 
en heeft onze ondergang gedeeld. Maar daaruit 
is Hij opgestaan, en met zijn opstanding heeft Hij 
jou als zijn volgeling meegenomen uit de onder-
gang en de dood vandaan naar het nieuwe leven 
(Kol.1,13). Nu leef je niet meer voor jezelf, maar 
voor Christus. Je bent met Hem verbonden. Pau-
lus gebruikt allerlei beelden om duidelijk te ma-
ken wat het betekent om in Jezus te geloven en 
bij Hem te horen. Het gaat daarbij om een diepe 
verbondenheid met Christus. Hij benoemt dat in 
zijn brieven vaak met ‘in Christus zijn’. Je kunt dat 
samenvatten met het woord ‘participatie’: door 
het geloof heb je deel aan zijn leven, dood en op-
standing. Nu Hij een nieuw begin gemaakt heeft, 
mag jij daarin delen, in participeren. Het gaat dus 
niet om iets dat jij zelf voor elkaar moet zien te 
krijgen, maar wat Christus voor jou gedaan heeft. 
Paulus is nu Paulus-in-Christus (Gal.2,20); Paulus 
op zichzelf is verleden tijd. We worden dus op-
nieuw gedefinieerd, opnieuw geïdentificeerd 
door onze inlijving in Christus. Geloven is dus 
meer dan erop vertrouwen dat je gered wordt; 

het is deelnemen aan Christus. 
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Nu leven we tegelijk ook nog in een zondige en 
gebroken wereld. En ook ons eigen leven wordt 
daardoor gestempeld. Soms licht er al iets op van 
die nieuwe werkelijkheid, maar op andere mo-
menten merk je er weinig van. Dan kan al snel de 
vraag opkomen of het nog wel wat wordt met de 
nieuwe mens. De twijfel slaat toe. 
Dan is het goed om te beseffen dat ondanks alles 
door het geloof verbonden bent met Jezus. En 
door die verbondenheid met Hem ben je een 
nieuw mens. Tegelijk mag je ook uitzien naar de 
volle openbaring daarvan. Je leeft daarmee in een 
spanningsvolle relatie: de spanning van 'het al-
reeds en het nog niet'; enerzijds ben je in Chris-
tus; en in Hem ben je een nieuw mens. Anderzijds 
merk je elke dag weer de gevolgen van de zonde 
en de verleiding. Daarom zegt Jezus: Blijf in Mij 
(Joh 15:5). 
Je kunt dus op twee manieren naar jezelf kijken: 
de ene is ons oude ik, buiten Christus, verslaafd 
aan zijn eigen verlangens; de andere is ons 
nieuwe ik, in Christus, vervuld van zijn goedheid 
en verlangend naar wat Hij verlangt, en geleid 
door de Geest. God wil je leren kijken naar jezelf 
via Christus, levend vanuit zijn volheid. 
  
Zonde  
Die dubbelheid is er, is omdat de macht van de 
zonde er nog altijd is. De zonde wordt in de taal 
van Paulus gepersonifieerd. Het is niet zozeer iets 
wat je doet, maar meer een macht die regeert en 
controleert; die er alles aan doen om over je te 
heersen. Paulus spreekt over zonde als een con-
trolerende macht. De enige oplossing is om te 
worden bewoond door een betere aanwezigheid, 
Christus. Hij overwon de macht van de zonde. Nu 
mag je weten: de gerechtigheid van Christus 
woont in mij omdat Christus in mij woont, en ik in 
Hem. De relatie met Hem definieert wie we zijn. 
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gevaar dat de ‘ikken’ die we trainen om God te 
dienen ons natuurlijke zelf zullen zijn (zoals Pau-
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wat je moet zien te bereiken, maar is vrucht van 
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meer dan erop vertrouwen dat je gered wordt; 
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daardoor gestempeld. Soms licht er al iets op van 
die nieuwe werkelijkheid, maar op andere mo-
menten merk je er weinig van. Dan kan al snel de 
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en de verleiding. Daarom zegt Jezus: Blijf in Mij 
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en verlangend naar wat Hij verlangt, en geleid 
door de Geest. God wil je leren kijken naar jezelf 
via Christus, levend vanuit zijn volheid. 
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zonde er nog altijd is. De zonde wordt in de taal 
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wat je doet, maar meer een macht die regeert en 
controleert; die er alles aan doen om over je te 
heersen. Paulus spreekt over zonde als een con-
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worden bewoond door een betere aanwezigheid, 
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Paulus is nu Paulus-in-Christus (Gal.2,20); Paulus 
op zichzelf is verleden tijd. We worden dus op-
nieuw gedefinieerd, opnieuw geïdentificeerd 
door onze inlijving in Christus. Geloven is dus 
meer dan erop vertrouwen dat je gered wordt; 

het is deelnemen aan Christus. 
  
Spanning  
Nu leven we tegelijk ook nog in een zondige en 
gebroken wereld. En ook ons eigen leven wordt 
daardoor gestempeld. Soms licht er al iets op van 
die nieuwe werkelijkheid, maar op andere mo-
menten merk je er weinig van. Dan kan al snel de 
vraag opkomen of het nog wel wat wordt met de 
nieuwe mens. De twijfel slaat toe. 
Dan is het goed om te beseffen dat ondanks alles 
door het geloof verbonden bent met Jezus. En 
door die verbondenheid met Hem ben je een 
nieuw mens. Tegelijk mag je ook uitzien naar de 
volle openbaring daarvan. Je leeft daarmee in een 
spanningsvolle relatie: de spanning van 'het al-
reeds en het nog niet'; enerzijds ben je in Chris-
tus; en in Hem ben je een nieuw mens. Anderzijds 
merk je elke dag weer de gevolgen van de zonde 
en de verleiding. Daarom zegt Jezus: Blijf in Mij 
(Joh 15:5). 
Je kunt dus op twee manieren naar jezelf kijken: 
de ene is ons oude ik, buiten Christus, verslaafd 
aan zijn eigen verlangens; de andere is ons 
nieuwe ik, in Christus, vervuld van zijn goedheid 
en verlangend naar wat Hij verlangt, en geleid 
door de Geest. God wil je leren kijken naar jezelf 
via Christus, levend vanuit zijn volheid. 
  
Zonde  
Die dubbelheid is er, is omdat de macht van de 
zonde er nog altijd is. De zonde wordt in de taal 
van Paulus gepersonifieerd. Het is niet zozeer iets 
wat je doet, maar meer een macht die regeert en 
controleert; die er alles aan doen om over je te 
heersen. Paulus spreekt over zonde als een con-
trolerende macht. De enige oplossing is om te 
worden bewoond door een betere aanwezigheid, 
Christus. Hij overwon de macht van de zonde. Nu 
mag je weten: de gerechtigheid van Christus 
woont in mij omdat Christus in mij woont, en ik in 
Hem. De relatie met Hem definieert wie we zijn. 
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Relatie  
Daarom is de overwinning een geschenk, een be-
lofte. Het is iets wat je ontvangt. Niet iets wat je 
zelf voor elkaar moet zien te krijgen. Heel veel re-
ligie en godsdienst is een beweging van onder 
naar boven: we proberen hogerop te komen. Het 
christendom is een top-down godsdienst: God is 
in Christus afgedaald, om ons op te zoeken, en de 
relatie te herstellen. Wat van ons gevraagd wordt 
is niet om zelf ervoor te zorgen dat wij het kwaad 
overwinnen. Het is dat wij ons openstellen voor 
Christus, voor zijn Geest, om aan Hem overgeven 
en toevertrouwen. Het gaat om de verbonden-
heid met Hem: Blijf in Mij! Hij voert de strijd, en 
in Hem zijn wij meer dan overwinnaars 
(Rom.8,37). Het komt aan op een levende relatie 
met de Levende.  
  
Gebed  
Daarmee is het belang van het gebed aangege-
ven. In het gebed zijn we met God verbonden. 
Voor Paulus wordt wie hij is niet bepaald door wie 
hij in zichzelf is, maar door Christus. Ook het 
nieuwe leven is niet iets wat uit Paulus zelf komt, 
maar vloeit voort uit de aanwezigheid van Chris-
tus: zoals de ranken alleen vrucht kunnen dragen 
als zij aan de wijnstok zijn (Joh.15). 
Jezus is niet alleen degene die vergeving schenkt, 
maar ook degene in wie het leven van discipel-
schap plaatsvindt. Door de relatie met Christus 
wordt Paulus geen betere versie van zichzelf; hij 
wordt Paulus-in-Christus. Als hij terugkijkt, ziet hij 
op het verleden van Jezus, wat Hij gedaan heeft; 
en als hij vooruitkijkt, kijkt hij naar zijn toekomst. 
Als we niet op deze manier denken, bestaat het 
gevaar dat de ‘ikken’ die we trainen om God te 
dienen ons natuurlijke zelf zullen zijn (zoals Pau-
lus deed als Farizeeër). De vraag zou niet moeten 
zijn: ‘Wat zou Jezus doen?’, maar: ‘Hoe is de han-
delende aanwezigheid van Jezus van invloed op 
deze situatie terwijl zijn Geest in en door mij 
werkt?’  
  
 
 
 

Gespreksvragen 
1. Geef ruimte voor stilte en na een paar minu-

ten geef de mogelijkheid dat ieder kring lid 
kan delen wat er voor hem/haar uitsprong in 
de lezingen en toelichting. 

2. Wat betekent de doop voor jou? 
3. Ervaar je het dat je ‘in Christus’ bent? Hoe er-

vaar je het, en wat betekent dat voor jou? 
4. Zie jij jezelf als nieuw mens? Waarom wel, of 

waarom niet? 
5. ‘Niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij’ 

(Gal.2:20). Wat betekenen deze woorden 
voor jou? 

6. Hoe kun je in Hem blijven? Wat helpt je daar-
bij?  

7. En wat staat die verbondenheid in de weg? 
  
Danken & bidden 
 Dank God dat je in Christus een nieuw mens 

mag zijn. 
 Bid dat je in Christus mag blijven. 
 Bid dat God je helpt methoden te vinden die 

jou persoonlijk helpen het contact met Chris-
tus te onderhouden op dagelijkse basis 

  
Praktijk 
 Probeer deze week iedere dag een vast mo-

ment te nemen om ‘bij Christus’ te zijn. Ga in 
een comfortabele houding zitten en beeld je 
in dat Jezus bij je zit. Je mag wat zeggen, maar 
dat hoeft niet. Let op wat voor gevoel er bij je 
naar boven komt, als je alleen al bij Jezus 
bent. 

 
 Het kan heel behulpzaam zijn als je dit stilte 

moment inluidt met rustige muziek. Op deze 
link van de website ‘leven in de kerk’ vind je 
audiobestanden die je helpen om 4, 8, 15 of 
20 minuten stil te zijn.  [ www.leveninde-
kerk.nl/oefenruimte-stil-zijn/ ] 
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3. In Christus zijn – tussen reeds en nog niet 
 
   [morgendienst Kerkelijk Centrum Ermelo 31/10/21] 

Johannes 15:1-8 | Galaten 2:15-21 
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Zonde  
Die dubbelheid is er, is omdat de macht van de 
zonde er nog altijd is. De zonde wordt in de taal 
van Paulus gepersonifieerd. Het is niet zozeer iets 
wat je doet, maar meer een macht die regeert en 
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mag je weten: de gerechtigheid van Christus 
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ken wat het betekent om in Jezus te geloven en 
bij Hem te horen. Het gaat daarbij om een diepe 
verbondenheid met Christus. Hij benoemt dat in 
zijn brieven vaak met ‘in Christus zijn’. Je kunt dat 
samenvatten met het woord ‘participatie’: door 
het geloof heb je deel aan zijn leven, dood en op-
standing. Nu Hij een nieuw begin gemaakt heeft, 
mag jij daarin delen, in participeren. Het gaat dus 
niet om iets dat jij zelf voor elkaar moet zien te 
krijgen, maar wat Christus voor jou gedaan heeft. 
Paulus is nu Paulus-in-Christus (Gal.2,20); Paulus 
op zichzelf is verleden tijd. We worden dus op-
nieuw gedefinieerd, opnieuw geïdentificeerd 
door onze inlijving in Christus. Geloven is dus 
meer dan erop vertrouwen dat je gered wordt; 

het is deelnemen aan Christus. 
  
Spanning  
Nu leven we tegelijk ook nog in een zondige en 
gebroken wereld. En ook ons eigen leven wordt 
daardoor gestempeld. Soms licht er al iets op van 
die nieuwe werkelijkheid, maar op andere mo-
menten merk je er weinig van. Dan kan al snel de 
vraag opkomen of het nog wel wat wordt met de 
nieuwe mens. De twijfel slaat toe. 
Dan is het goed om te beseffen dat ondanks alles 
door het geloof verbonden bent met Jezus. En 
door die verbondenheid met Hem ben je een 
nieuw mens. Tegelijk mag je ook uitzien naar de 
volle openbaring daarvan. Je leeft daarmee in een 
spanningsvolle relatie: de spanning van 'het al-
reeds en het nog niet'; enerzijds ben je in Chris-
tus; en in Hem ben je een nieuw mens. Anderzijds 
merk je elke dag weer de gevolgen van de zonde 
en de verleiding. Daarom zegt Jezus: Blijf in Mij 
(Joh 15:5). 
Je kunt dus op twee manieren naar jezelf kijken: 
de ene is ons oude ik, buiten Christus, verslaafd 
aan zijn eigen verlangens; de andere is ons 
nieuwe ik, in Christus, vervuld van zijn goedheid 
en verlangend naar wat Hij verlangt, en geleid 
door de Geest. God wil je leren kijken naar jezelf 
via Christus, levend vanuit zijn volheid. 
  
Zonde  
Die dubbelheid is er, is omdat de macht van de 
zonde er nog altijd is. De zonde wordt in de taal 
van Paulus gepersonifieerd. Het is niet zozeer iets 
wat je doet, maar meer een macht die regeert en 
controleert; die er alles aan doen om over je te 
heersen. Paulus spreekt over zonde als een con-
trolerende macht. De enige oplossing is om te 
worden bewoond door een betere aanwezigheid, 
Christus. Hij overwon de macht van de zonde. Nu 
mag je weten: de gerechtigheid van Christus 
woont in mij omdat Christus in mij woont, en ik in 
Hem. De relatie met Hem definieert wie we zijn. 
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Relatie  
Daarom is de overwinning een geschenk, een be-
lofte. Het is iets wat je ontvangt. Niet iets wat je 
zelf voor elkaar moet zien te krijgen. Heel veel re-
ligie en godsdienst is een beweging van onder 
naar boven: we proberen hogerop te komen. Het 
christendom is een top-down godsdienst: God is 
in Christus afgedaald, om ons op te zoeken, en de 
relatie te herstellen. Wat van ons gevraagd wordt 
is niet om zelf ervoor te zorgen dat wij het kwaad 
overwinnen. Het is dat wij ons openstellen voor 
Christus, voor zijn Geest, om aan Hem overgeven 
en toevertrouwen. Het gaat om de verbonden-
heid met Hem: Blijf in Mij! Hij voert de strijd, en 
in Hem zijn wij meer dan overwinnaars 
(Rom.8,37). Het komt aan op een levende relatie 
met de Levende.  
  
Gebed  
Daarmee is het belang van het gebed aangege-
ven. In het gebed zijn we met God verbonden. 
Voor Paulus wordt wie hij is niet bepaald door wie 
hij in zichzelf is, maar door Christus. Ook het 
nieuwe leven is niet iets wat uit Paulus zelf komt, 
maar vloeit voort uit de aanwezigheid van Chris-
tus: zoals de ranken alleen vrucht kunnen dragen 
als zij aan de wijnstok zijn (Joh.15). 
Jezus is niet alleen degene die vergeving schenkt, 
maar ook degene in wie het leven van discipel-
schap plaatsvindt. Door de relatie met Christus 
wordt Paulus geen betere versie van zichzelf; hij 
wordt Paulus-in-Christus. Als hij terugkijkt, ziet hij 
op het verleden van Jezus, wat Hij gedaan heeft; 
en als hij vooruitkijkt, kijkt hij naar zijn toekomst. 
Als we niet op deze manier denken, bestaat het 
gevaar dat de ‘ikken’ die we trainen om God te 
dienen ons natuurlijke zelf zullen zijn (zoals Pau-
lus deed als Farizeeër). De vraag zou niet moeten 
zijn: ‘Wat zou Jezus doen?’, maar: ‘Hoe is de han-
delende aanwezigheid van Jezus van invloed op 
deze situatie terwijl zijn Geest in en door mij 
werkt?’  
  
 
 
 

Gespreksvragen 
1. Geef ruimte voor stilte en na een paar minu-

ten geef de mogelijkheid dat ieder kring lid 
kan delen wat er voor hem/haar uitsprong in 
de lezingen en toelichting. 

2. Wat betekent de doop voor jou? 
3. Ervaar je het dat je ‘in Christus’ bent? Hoe er-

vaar je het, en wat betekent dat voor jou? 
4. Zie jij jezelf als nieuw mens? Waarom wel, of 

waarom niet? 
5. ‘Niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij’ 

(Gal.2:20). Wat betekenen deze woorden 
voor jou? 

6. Hoe kun je in Hem blijven? Wat helpt je daar-
bij?  

7. En wat staat die verbondenheid in de weg? 
  
Danken & bidden 
 Dank God dat je in Christus een nieuw mens 

mag zijn. 
 Bid dat je in Christus mag blijven. 
 Bid dat God je helpt methoden te vinden die 

jou persoonlijk helpen het contact met Chris-
tus te onderhouden op dagelijkse basis 

  
Praktijk 
 Probeer deze week iedere dag een vast mo-

ment te nemen om ‘bij Christus’ te zijn. Ga in 
een comfortabele houding zitten en beeld je 
in dat Jezus bij je zit. Je mag wat zeggen, maar 
dat hoeft niet. Let op wat voor gevoel er bij je 
naar boven komt, als je alleen al bij Jezus 
bent. 

 
 Het kan heel behulpzaam zijn als je dit stilte 

moment inluidt met rustige muziek. Op deze 
link van de website ‘leven in de kerk’ vind je 
audiobestanden die je helpen om 4, 8, 15 of 
20 minuten stil te zijn.  [ www.leveninde-
kerk.nl/oefenruimte-stil-zijn/ ] 
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3. In Christus zijn – tussen reeds en nog niet 
 
   [morgendienst Kerkelijk Centrum Ermelo 31/10/21] 

Johannes 15:1-8 | Galaten 2:15-21 
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(Kol.1,13). Nu leef je niet meer voor jezelf, maar 
voor Christus. Je bent met Hem verbonden. Pau-
lus gebruikt allerlei beelden om duidelijk te ma-
ken wat het betekent om in Jezus te geloven en 
bij Hem te horen. Het gaat daarbij om een diepe 
verbondenheid met Christus. Hij benoemt dat in 
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nieuwe mens. De twijfel slaat toe. 
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de ene is ons oude ik, buiten Christus, verslaafd 
aan zijn eigen verlangens; de andere is ons 
nieuwe ik, in Christus, vervuld van zijn goedheid 
en verlangend naar wat Hij verlangt, en geleid 
door de Geest. God wil je leren kijken naar jezelf 
via Christus, levend vanuit zijn volheid. 
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Die dubbelheid is er, is omdat de macht van de 
zonde er nog altijd is. De zonde wordt in de taal 
van Paulus gepersonifieerd. Het is niet zozeer iets 
wat je doet, maar meer een macht die regeert en 
controleert; die er alles aan doen om over je te 
heersen. Paulus spreekt over zonde als een con-
trolerende macht. De enige oplossing is om te 
worden bewoond door een betere aanwezigheid, 
Christus. Hij overwon de macht van de zonde. Nu 
mag je weten: de gerechtigheid van Christus 
woont in mij omdat Christus in mij woont, en ik in 
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en opgestaan (Rom.6; Kol.2); met Hem ontvang je 
een nieuw leven. Jezus heeft ons leven geleefd, 
onze levensweg gevolgd, is onze dood gestorven 
en heeft onze ondergang gedeeld. Maar daaruit 
is Hij opgestaan, en met zijn opstanding heeft Hij 
jou als zijn volgeling meegenomen uit de onder-
gang en de dood vandaan naar het nieuwe leven 
(Kol.1,13). Nu leef je niet meer voor jezelf, maar 
voor Christus. Je bent met Hem verbonden. Pau-
lus gebruikt allerlei beelden om duidelijk te ma-
ken wat het betekent om in Jezus te geloven en 
bij Hem te horen. Het gaat daarbij om een diepe 
verbondenheid met Christus. Hij benoemt dat in 
zijn brieven vaak met ‘in Christus zijn’. Je kunt dat 
samenvatten met het woord ‘participatie’: door 
het geloof heb je deel aan zijn leven, dood en op-
standing. Nu Hij een nieuw begin gemaakt heeft, 
mag jij daarin delen, in participeren. Het gaat dus 
niet om iets dat jij zelf voor elkaar moet zien te 
krijgen, maar wat Christus voor jou gedaan heeft. 
Paulus is nu Paulus-in-Christus (Gal.2,20); Paulus 
op zichzelf is verleden tijd. We worden dus op-
nieuw gedefinieerd, opnieuw geïdentificeerd 
door onze inlijving in Christus. Geloven is dus 
meer dan erop vertrouwen dat je gered wordt; 

het is deelnemen aan Christus. 
  
Spanning  
Nu leven we tegelijk ook nog in een zondige en 
gebroken wereld. En ook ons eigen leven wordt 
daardoor gestempeld. Soms licht er al iets op van 
die nieuwe werkelijkheid, maar op andere mo-
menten merk je er weinig van. Dan kan al snel de 
vraag opkomen of het nog wel wat wordt met de 
nieuwe mens. De twijfel slaat toe. 
Dan is het goed om te beseffen dat ondanks alles 
door het geloof verbonden bent met Jezus. En 
door die verbondenheid met Hem ben je een 
nieuw mens. Tegelijk mag je ook uitzien naar de 
volle openbaring daarvan. Je leeft daarmee in een 
spanningsvolle relatie: de spanning van 'het al-
reeds en het nog niet'; enerzijds ben je in Chris-
tus; en in Hem ben je een nieuw mens. Anderzijds 
merk je elke dag weer de gevolgen van de zonde 
en de verleiding. Daarom zegt Jezus: Blijf in Mij 
(Joh 15:5). 
Je kunt dus op twee manieren naar jezelf kijken: 
de ene is ons oude ik, buiten Christus, verslaafd 
aan zijn eigen verlangens; de andere is ons 
nieuwe ik, in Christus, vervuld van zijn goedheid 
en verlangend naar wat Hij verlangt, en geleid 
door de Geest. God wil je leren kijken naar jezelf 
via Christus, levend vanuit zijn volheid. 
  
Zonde  
Die dubbelheid is er, is omdat de macht van de 
zonde er nog altijd is. De zonde wordt in de taal 
van Paulus gepersonifieerd. Het is niet zozeer iets 
wat je doet, maar meer een macht die regeert en 
controleert; die er alles aan doen om over je te 
heersen. Paulus spreekt over zonde als een con-
trolerende macht. De enige oplossing is om te 
worden bewoond door een betere aanwezigheid, 
Christus. Hij overwon de macht van de zonde. Nu 
mag je weten: de gerechtigheid van Christus 
woont in mij omdat Christus in mij woont, en ik in 
Hem. De relatie met Hem definieert wie we zijn. 
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Relatie  
Daarom is de overwinning een geschenk, een be-
lofte. Het is iets wat je ontvangt. Niet iets wat je 
zelf voor elkaar moet zien te krijgen. Heel veel re-
ligie en godsdienst is een beweging van onder 
naar boven: we proberen hogerop te komen. Het 
christendom is een top-down godsdienst: God is 
in Christus afgedaald, om ons op te zoeken, en de 
relatie te herstellen. Wat van ons gevraagd wordt 
is niet om zelf ervoor te zorgen dat wij het kwaad 
overwinnen. Het is dat wij ons openstellen voor 
Christus, voor zijn Geest, om aan Hem overgeven 
en toevertrouwen. Het gaat om de verbonden-
heid met Hem: Blijf in Mij! Hij voert de strijd, en 
in Hem zijn wij meer dan overwinnaars 
(Rom.8,37). Het komt aan op een levende relatie 
met de Levende.  
  
Gebed  
Daarmee is het belang van het gebed aangege-
ven. In het gebed zijn we met God verbonden. 
Voor Paulus wordt wie hij is niet bepaald door wie 
hij in zichzelf is, maar door Christus. Ook het 
nieuwe leven is niet iets wat uit Paulus zelf komt, 
maar vloeit voort uit de aanwezigheid van Chris-
tus: zoals de ranken alleen vrucht kunnen dragen 
als zij aan de wijnstok zijn (Joh.15). 
Jezus is niet alleen degene die vergeving schenkt, 
maar ook degene in wie het leven van discipel-
schap plaatsvindt. Door de relatie met Christus 
wordt Paulus geen betere versie van zichzelf; hij 
wordt Paulus-in-Christus. Als hij terugkijkt, ziet hij 
op het verleden van Jezus, wat Hij gedaan heeft; 
en als hij vooruitkijkt, kijkt hij naar zijn toekomst. 
Als we niet op deze manier denken, bestaat het 
gevaar dat de ‘ikken’ die we trainen om God te 
dienen ons natuurlijke zelf zullen zijn (zoals Pau-
lus deed als Farizeeër). De vraag zou niet moeten 
zijn: ‘Wat zou Jezus doen?’, maar: ‘Hoe is de han-
delende aanwezigheid van Jezus van invloed op 
deze situatie terwijl zijn Geest in en door mij 
werkt?’  
  
 
 
 

Gespreksvragen 
1. Geef ruimte voor stilte en na een paar minu-

ten geef de mogelijkheid dat ieder kring lid 
kan delen wat er voor hem/haar uitsprong in 
de lezingen en toelichting. 

2. Wat betekent de doop voor jou? 
3. Ervaar je het dat je ‘in Christus’ bent? Hoe er-

vaar je het, en wat betekent dat voor jou? 
4. Zie jij jezelf als nieuw mens? Waarom wel, of 

waarom niet? 
5. ‘Niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij’ 

(Gal.2:20). Wat betekenen deze woorden 
voor jou? 

6. Hoe kun je in Hem blijven? Wat helpt je daar-
bij?  

7. En wat staat die verbondenheid in de weg? 
  
Danken & bidden 
 Dank God dat je in Christus een nieuw mens 

mag zijn. 
 Bid dat je in Christus mag blijven. 
 Bid dat God je helpt methoden te vinden die 

jou persoonlijk helpen het contact met Chris-
tus te onderhouden op dagelijkse basis 

  
Praktijk 
 Probeer deze week iedere dag een vast mo-

ment te nemen om ‘bij Christus’ te zijn. Ga in 
een comfortabele houding zitten en beeld je 
in dat Jezus bij je zit. Je mag wat zeggen, maar 
dat hoeft niet. Let op wat voor gevoel er bij je 
naar boven komt, als je alleen al bij Jezus 
bent. 

 
 Het kan heel behulpzaam zijn als je dit stilte 

moment inluidt met rustige muziek. Op deze 
link van de website ‘leven in de kerk’ vind je 
audiobestanden die je helpen om 4, 8, 15 of 
20 minuten stil te zijn.  [ www.leveninde-
kerk.nl/oefenruimte-stil-zijn/ ] 
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3. In Christus zijn – tussen reeds en nog niet 
 
   [morgendienst Kerkelijk Centrum Ermelo 31/10/21] 

Johannes 15:1-8 | Galaten 2:15-21 
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(Gal.2,20). Met deze woorden geeft Paulus aan 
wat het geloof voor hem betekent: hij is niet lan-
ger (van) zichzelf, zijn identiteit is Christus gewor-
den. Hij leeft met Hem, en Christus leeft in Hem. 
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niet om iets dat jij zelf voor elkaar moet zien te 
krijgen, maar wat Christus voor jou gedaan heeft. 
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vraag opkomen of het nog wel wat wordt met de 
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Je kunt dus op twee manieren naar jezelf kijken: 
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via Christus, levend vanuit zijn volheid. 
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wat je doet, maar meer een macht die regeert en 
controleert; die er alles aan doen om over je te 
heersen. Paulus spreekt over zonde als een con-
trolerende macht. De enige oplossing is om te 
worden bewoond door een betere aanwezigheid, 
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Dat is niets minder dan een nieuwe schepping (2 
Kor.5,17). Zo ben je voor God helemaal nieuw. 
Net zo nieuw als Jezus na zijn opstanding. Door 
het geloof delen Jezus’ volgelingen in het nieuwe 
leven dat Christus in kruis en opstanding tot stand 
heeft gebracht. Door de verbondenheid met Hem 
ontvangen we een nieuw bestaan. Dat is niet iets 
wat je moet zien te bereiken, maar is vrucht van 
wat Christus voor ons gedaan heeft. 
  
Participatie  
In de doop is de gelovige met Christus gestorven 
en opgestaan (Rom.6; Kol.2); met Hem ontvang je 
een nieuw leven. Jezus heeft ons leven geleefd, 
onze levensweg gevolgd, is onze dood gestorven 
en heeft onze ondergang gedeeld. Maar daaruit 
is Hij opgestaan, en met zijn opstanding heeft Hij 
jou als zijn volgeling meegenomen uit de onder-
gang en de dood vandaan naar het nieuwe leven 
(Kol.1,13). Nu leef je niet meer voor jezelf, maar 
voor Christus. Je bent met Hem verbonden. Pau-
lus gebruikt allerlei beelden om duidelijk te ma-
ken wat het betekent om in Jezus te geloven en 
bij Hem te horen. Het gaat daarbij om een diepe 
verbondenheid met Christus. Hij benoemt dat in 
zijn brieven vaak met ‘in Christus zijn’. Je kunt dat 
samenvatten met het woord ‘participatie’: door 
het geloof heb je deel aan zijn leven, dood en op-
standing. Nu Hij een nieuw begin gemaakt heeft, 
mag jij daarin delen, in participeren. Het gaat dus 
niet om iets dat jij zelf voor elkaar moet zien te 
krijgen, maar wat Christus voor jou gedaan heeft. 
Paulus is nu Paulus-in-Christus (Gal.2,20); Paulus 
op zichzelf is verleden tijd. We worden dus op-
nieuw gedefinieerd, opnieuw geïdentificeerd 
door onze inlijving in Christus. Geloven is dus 
meer dan erop vertrouwen dat je gered wordt; 

het is deelnemen aan Christus. 
  
Spanning  
Nu leven we tegelijk ook nog in een zondige en 
gebroken wereld. En ook ons eigen leven wordt 
daardoor gestempeld. Soms licht er al iets op van 
die nieuwe werkelijkheid, maar op andere mo-
menten merk je er weinig van. Dan kan al snel de 
vraag opkomen of het nog wel wat wordt met de 
nieuwe mens. De twijfel slaat toe. 
Dan is het goed om te beseffen dat ondanks alles 
door het geloof verbonden bent met Jezus. En 
door die verbondenheid met Hem ben je een 
nieuw mens. Tegelijk mag je ook uitzien naar de 
volle openbaring daarvan. Je leeft daarmee in een 
spanningsvolle relatie: de spanning van 'het al-
reeds en het nog niet'; enerzijds ben je in Chris-
tus; en in Hem ben je een nieuw mens. Anderzijds 
merk je elke dag weer de gevolgen van de zonde 
en de verleiding. Daarom zegt Jezus: Blijf in Mij 
(Joh 15:5). 
Je kunt dus op twee manieren naar jezelf kijken: 
de ene is ons oude ik, buiten Christus, verslaafd 
aan zijn eigen verlangens; de andere is ons 
nieuwe ik, in Christus, vervuld van zijn goedheid 
en verlangend naar wat Hij verlangt, en geleid 
door de Geest. God wil je leren kijken naar jezelf 
via Christus, levend vanuit zijn volheid. 
  
Zonde  
Die dubbelheid is er, is omdat de macht van de 
zonde er nog altijd is. De zonde wordt in de taal 
van Paulus gepersonifieerd. Het is niet zozeer iets 
wat je doet, maar meer een macht die regeert en 
controleert; die er alles aan doen om over je te 
heersen. Paulus spreekt over zonde als een con-
trolerende macht. De enige oplossing is om te 
worden bewoond door een betere aanwezigheid, 
Christus. Hij overwon de macht van de zonde. Nu 
mag je weten: de gerechtigheid van Christus 
woont in mij omdat Christus in mij woont, en ik in 
Hem. De relatie met Hem definieert wie we zijn. 
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Relatie  
Daarom is de overwinning een geschenk, een be-
lofte. Het is iets wat je ontvangt. Niet iets wat je 
zelf voor elkaar moet zien te krijgen. Heel veel re-
ligie en godsdienst is een beweging van onder 
naar boven: we proberen hogerop te komen. Het 
christendom is een top-down godsdienst: God is 
in Christus afgedaald, om ons op te zoeken, en de 
relatie te herstellen. Wat van ons gevraagd wordt 
is niet om zelf ervoor te zorgen dat wij het kwaad 
overwinnen. Het is dat wij ons openstellen voor 
Christus, voor zijn Geest, om aan Hem overgeven 
en toevertrouwen. Het gaat om de verbonden-
heid met Hem: Blijf in Mij! Hij voert de strijd, en 
in Hem zijn wij meer dan overwinnaars 
(Rom.8,37). Het komt aan op een levende relatie 
met de Levende.  
  
Gebed  
Daarmee is het belang van het gebed aangege-
ven. In het gebed zijn we met God verbonden. 
Voor Paulus wordt wie hij is niet bepaald door wie 
hij in zichzelf is, maar door Christus. Ook het 
nieuwe leven is niet iets wat uit Paulus zelf komt, 
maar vloeit voort uit de aanwezigheid van Chris-
tus: zoals de ranken alleen vrucht kunnen dragen 
als zij aan de wijnstok zijn (Joh.15). 
Jezus is niet alleen degene die vergeving schenkt, 
maar ook degene in wie het leven van discipel-
schap plaatsvindt. Door de relatie met Christus 
wordt Paulus geen betere versie van zichzelf; hij 
wordt Paulus-in-Christus. Als hij terugkijkt, ziet hij 
op het verleden van Jezus, wat Hij gedaan heeft; 
en als hij vooruitkijkt, kijkt hij naar zijn toekomst. 
Als we niet op deze manier denken, bestaat het 
gevaar dat de ‘ikken’ die we trainen om God te 
dienen ons natuurlijke zelf zullen zijn (zoals Pau-
lus deed als Farizeeër). De vraag zou niet moeten 
zijn: ‘Wat zou Jezus doen?’, maar: ‘Hoe is de han-
delende aanwezigheid van Jezus van invloed op 
deze situatie terwijl zijn Geest in en door mij 
werkt?’  
  
 
 
 

Gespreksvragen 
1. Geef ruimte voor stilte en na een paar minu-

ten geef de mogelijkheid dat ieder kring lid 
kan delen wat er voor hem/haar uitsprong in 
de lezingen en toelichting. 

2. Wat betekent de doop voor jou? 
3. Ervaar je het dat je ‘in Christus’ bent? Hoe er-

vaar je het, en wat betekent dat voor jou? 
4. Zie jij jezelf als nieuw mens? Waarom wel, of 

waarom niet? 
5. ‘Niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij’ 

(Gal.2:20). Wat betekenen deze woorden 
voor jou? 

6. Hoe kun je in Hem blijven? Wat helpt je daar-
bij?  

7. En wat staat die verbondenheid in de weg? 
  
Danken & bidden 
 Dank God dat je in Christus een nieuw mens 

mag zijn. 
 Bid dat je in Christus mag blijven. 
 Bid dat God je helpt methoden te vinden die 

jou persoonlijk helpen het contact met Chris-
tus te onderhouden op dagelijkse basis 

  
Praktijk 
 Probeer deze week iedere dag een vast mo-

ment te nemen om ‘bij Christus’ te zijn. Ga in 
een comfortabele houding zitten en beeld je 
in dat Jezus bij je zit. Je mag wat zeggen, maar 
dat hoeft niet. Let op wat voor gevoel er bij je 
naar boven komt, als je alleen al bij Jezus 
bent. 

 
 Het kan heel behulpzaam zijn als je dit stilte 

moment inluidt met rustige muziek. Op deze 
link van de website ‘leven in de kerk’ vind je 
audiobestanden die je helpen om 4, 8, 15 of 
20 minuten stil te zijn.  [ www.leveninde-
kerk.nl/oefenruimte-stil-zijn/ ] 
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3. In Christus zijn – tussen reeds en nog niet 
 
   [morgendienst Kerkelijk Centrum Ermelo 31/10/21] 

Johannes 15:1-8 | Galaten 2:15-21 
 
Identiteit  
‘Ikzelf leef niet meer, maar Christus leeft in mij’ 
(Gal.2,20). Met deze woorden geeft Paulus aan 
wat het geloof voor hem betekent: hij is niet lan-
ger (van) zichzelf, zijn identiteit is Christus gewor-
den. Hij leeft met Hem, en Christus leeft in Hem. 
Dat is niets minder dan een nieuwe schepping (2 
Kor.5,17). Zo ben je voor God helemaal nieuw. 
Net zo nieuw als Jezus na zijn opstanding. Door 
het geloof delen Jezus’ volgelingen in het nieuwe 
leven dat Christus in kruis en opstanding tot stand 
heeft gebracht. Door de verbondenheid met Hem 
ontvangen we een nieuw bestaan. Dat is niet iets 
wat je moet zien te bereiken, maar is vrucht van 
wat Christus voor ons gedaan heeft. 
  
Participatie  
In de doop is de gelovige met Christus gestorven 
en opgestaan (Rom.6; Kol.2); met Hem ontvang je 
een nieuw leven. Jezus heeft ons leven geleefd, 
onze levensweg gevolgd, is onze dood gestorven 
en heeft onze ondergang gedeeld. Maar daaruit 
is Hij opgestaan, en met zijn opstanding heeft Hij 
jou als zijn volgeling meegenomen uit de onder-
gang en de dood vandaan naar het nieuwe leven 
(Kol.1,13). Nu leef je niet meer voor jezelf, maar 
voor Christus. Je bent met Hem verbonden. Pau-
lus gebruikt allerlei beelden om duidelijk te ma-
ken wat het betekent om in Jezus te geloven en 
bij Hem te horen. Het gaat daarbij om een diepe 
verbondenheid met Christus. Hij benoemt dat in 
zijn brieven vaak met ‘in Christus zijn’. Je kunt dat 
samenvatten met het woord ‘participatie’: door 
het geloof heb je deel aan zijn leven, dood en op-
standing. Nu Hij een nieuw begin gemaakt heeft, 
mag jij daarin delen, in participeren. Het gaat dus 
niet om iets dat jij zelf voor elkaar moet zien te 
krijgen, maar wat Christus voor jou gedaan heeft. 
Paulus is nu Paulus-in-Christus (Gal.2,20); Paulus 
op zichzelf is verleden tijd. We worden dus op-
nieuw gedefinieerd, opnieuw geïdentificeerd 
door onze inlijving in Christus. Geloven is dus 
meer dan erop vertrouwen dat je gered wordt; 

het is deelnemen aan Christus. 
  
Spanning  
Nu leven we tegelijk ook nog in een zondige en 
gebroken wereld. En ook ons eigen leven wordt 
daardoor gestempeld. Soms licht er al iets op van 
die nieuwe werkelijkheid, maar op andere mo-
menten merk je er weinig van. Dan kan al snel de 
vraag opkomen of het nog wel wat wordt met de 
nieuwe mens. De twijfel slaat toe. 
Dan is het goed om te beseffen dat ondanks alles 
door het geloof verbonden bent met Jezus. En 
door die verbondenheid met Hem ben je een 
nieuw mens. Tegelijk mag je ook uitzien naar de 
volle openbaring daarvan. Je leeft daarmee in een 
spanningsvolle relatie: de spanning van 'het al-
reeds en het nog niet'; enerzijds ben je in Chris-
tus; en in Hem ben je een nieuw mens. Anderzijds 
merk je elke dag weer de gevolgen van de zonde 
en de verleiding. Daarom zegt Jezus: Blijf in Mij 
(Joh 15:5). 
Je kunt dus op twee manieren naar jezelf kijken: 
de ene is ons oude ik, buiten Christus, verslaafd 
aan zijn eigen verlangens; de andere is ons 
nieuwe ik, in Christus, vervuld van zijn goedheid 
en verlangend naar wat Hij verlangt, en geleid 
door de Geest. God wil je leren kijken naar jezelf 
via Christus, levend vanuit zijn volheid. 
  
Zonde  
Die dubbelheid is er, is omdat de macht van de 
zonde er nog altijd is. De zonde wordt in de taal 
van Paulus gepersonifieerd. Het is niet zozeer iets 
wat je doet, maar meer een macht die regeert en 
controleert; die er alles aan doen om over je te 
heersen. Paulus spreekt over zonde als een con-
trolerende macht. De enige oplossing is om te 
worden bewoond door een betere aanwezigheid, 
Christus. Hij overwon de macht van de zonde. Nu 
mag je weten: de gerechtigheid van Christus 
woont in mij omdat Christus in mij woont, en ik in 
Hem. De relatie met Hem definieert wie we zijn. 
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Relatie  
Daarom is de overwinning een geschenk, een be-
lofte. Het is iets wat je ontvangt. Niet iets wat je 
zelf voor elkaar moet zien te krijgen. Heel veel re-
ligie en godsdienst is een beweging van onder 
naar boven: we proberen hogerop te komen. Het 
christendom is een top-down godsdienst: God is 
in Christus afgedaald, om ons op te zoeken, en de 
relatie te herstellen. Wat van ons gevraagd wordt 
is niet om zelf ervoor te zorgen dat wij het kwaad 
overwinnen. Het is dat wij ons openstellen voor 
Christus, voor zijn Geest, om aan Hem overgeven 
en toevertrouwen. Het gaat om de verbonden-
heid met Hem: Blijf in Mij! Hij voert de strijd, en 
in Hem zijn wij meer dan overwinnaars 
(Rom.8,37). Het komt aan op een levende relatie 
met de Levende.  
  
Gebed  
Daarmee is het belang van het gebed aangege-
ven. In het gebed zijn we met God verbonden. 
Voor Paulus wordt wie hij is niet bepaald door wie 
hij in zichzelf is, maar door Christus. Ook het 
nieuwe leven is niet iets wat uit Paulus zelf komt, 
maar vloeit voort uit de aanwezigheid van Chris-
tus: zoals de ranken alleen vrucht kunnen dragen 
als zij aan de wijnstok zijn (Joh.15). 
Jezus is niet alleen degene die vergeving schenkt, 
maar ook degene in wie het leven van discipel-
schap plaatsvindt. Door de relatie met Christus 
wordt Paulus geen betere versie van zichzelf; hij 
wordt Paulus-in-Christus. Als hij terugkijkt, ziet hij 
op het verleden van Jezus, wat Hij gedaan heeft; 
en als hij vooruitkijkt, kijkt hij naar zijn toekomst. 
Als we niet op deze manier denken, bestaat het 
gevaar dat de ‘ikken’ die we trainen om God te 
dienen ons natuurlijke zelf zullen zijn (zoals Pau-
lus deed als Farizeeër). De vraag zou niet moeten 
zijn: ‘Wat zou Jezus doen?’, maar: ‘Hoe is de han-
delende aanwezigheid van Jezus van invloed op 
deze situatie terwijl zijn Geest in en door mij 
werkt?’  
  
 
 
 

Gespreksvragen 
1. Geef ruimte voor stilte en na een paar minu-

ten geef de mogelijkheid dat ieder kring lid 
kan delen wat er voor hem/haar uitsprong in 
de lezingen en toelichting. 

2. Wat betekent de doop voor jou? 
3. Ervaar je het dat je ‘in Christus’ bent? Hoe er-

vaar je het, en wat betekent dat voor jou? 
4. Zie jij jezelf als nieuw mens? Waarom wel, of 

waarom niet? 
5. ‘Niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij’ 

(Gal.2:20). Wat betekenen deze woorden 
voor jou? 

6. Hoe kun je in Hem blijven? Wat helpt je daar-
bij?  

7. En wat staat die verbondenheid in de weg? 
  
Danken & bidden 
 Dank God dat je in Christus een nieuw mens 

mag zijn. 
 Bid dat je in Christus mag blijven. 
 Bid dat God je helpt methoden te vinden die 

jou persoonlijk helpen het contact met Chris-
tus te onderhouden op dagelijkse basis 

  
Praktijk 
 Probeer deze week iedere dag een vast mo-

ment te nemen om ‘bij Christus’ te zijn. Ga in 
een comfortabele houding zitten en beeld je 
in dat Jezus bij je zit. Je mag wat zeggen, maar 
dat hoeft niet. Let op wat voor gevoel er bij je 
naar boven komt, als je alleen al bij Jezus 
bent. 

 
 Het kan heel behulpzaam zijn als je dit stilte 

moment inluidt met rustige muziek. Op deze 
link van de website ‘leven in de kerk’ vind je 
audiobestanden die je helpen om 4, 8, 15 of 
20 minuten stil te zijn.  [ www.leveninde-
kerk.nl/oefenruimte-stil-zijn/ ] 
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3. In Christus zijn – tussen reeds en nog niet 
 
   [morgendienst Kerkelijk Centrum Ermelo 31/10/21] 

Johannes 15:1-8 | Galaten 2:15-21 
 
Identiteit  
‘Ikzelf leef niet meer, maar Christus leeft in mij’ 
(Gal.2,20). Met deze woorden geeft Paulus aan 
wat het geloof voor hem betekent: hij is niet lan-
ger (van) zichzelf, zijn identiteit is Christus gewor-
den. Hij leeft met Hem, en Christus leeft in Hem. 
Dat is niets minder dan een nieuwe schepping (2 
Kor.5,17). Zo ben je voor God helemaal nieuw. 
Net zo nieuw als Jezus na zijn opstanding. Door 
het geloof delen Jezus’ volgelingen in het nieuwe 
leven dat Christus in kruis en opstanding tot stand 
heeft gebracht. Door de verbondenheid met Hem 
ontvangen we een nieuw bestaan. Dat is niet iets 
wat je moet zien te bereiken, maar is vrucht van 
wat Christus voor ons gedaan heeft. 
  
Participatie  
In de doop is de gelovige met Christus gestorven 
en opgestaan (Rom.6; Kol.2); met Hem ontvang je 
een nieuw leven. Jezus heeft ons leven geleefd, 
onze levensweg gevolgd, is onze dood gestorven 
en heeft onze ondergang gedeeld. Maar daaruit 
is Hij opgestaan, en met zijn opstanding heeft Hij 
jou als zijn volgeling meegenomen uit de onder-
gang en de dood vandaan naar het nieuwe leven 
(Kol.1,13). Nu leef je niet meer voor jezelf, maar 
voor Christus. Je bent met Hem verbonden. Pau-
lus gebruikt allerlei beelden om duidelijk te ma-
ken wat het betekent om in Jezus te geloven en 
bij Hem te horen. Het gaat daarbij om een diepe 
verbondenheid met Christus. Hij benoemt dat in 
zijn brieven vaak met ‘in Christus zijn’. Je kunt dat 
samenvatten met het woord ‘participatie’: door 
het geloof heb je deel aan zijn leven, dood en op-
standing. Nu Hij een nieuw begin gemaakt heeft, 
mag jij daarin delen, in participeren. Het gaat dus 
niet om iets dat jij zelf voor elkaar moet zien te 
krijgen, maar wat Christus voor jou gedaan heeft. 
Paulus is nu Paulus-in-Christus (Gal.2,20); Paulus 
op zichzelf is verleden tijd. We worden dus op-
nieuw gedefinieerd, opnieuw geïdentificeerd 
door onze inlijving in Christus. Geloven is dus 
meer dan erop vertrouwen dat je gered wordt; 

het is deelnemen aan Christus. 
  
Spanning  
Nu leven we tegelijk ook nog in een zondige en 
gebroken wereld. En ook ons eigen leven wordt 
daardoor gestempeld. Soms licht er al iets op van 
die nieuwe werkelijkheid, maar op andere mo-
menten merk je er weinig van. Dan kan al snel de 
vraag opkomen of het nog wel wat wordt met de 
nieuwe mens. De twijfel slaat toe. 
Dan is het goed om te beseffen dat ondanks alles 
door het geloof verbonden bent met Jezus. En 
door die verbondenheid met Hem ben je een 
nieuw mens. Tegelijk mag je ook uitzien naar de 
volle openbaring daarvan. Je leeft daarmee in een 
spanningsvolle relatie: de spanning van 'het al-
reeds en het nog niet'; enerzijds ben je in Chris-
tus; en in Hem ben je een nieuw mens. Anderzijds 
merk je elke dag weer de gevolgen van de zonde 
en de verleiding. Daarom zegt Jezus: Blijf in Mij 
(Joh 15:5). 
Je kunt dus op twee manieren naar jezelf kijken: 
de ene is ons oude ik, buiten Christus, verslaafd 
aan zijn eigen verlangens; de andere is ons 
nieuwe ik, in Christus, vervuld van zijn goedheid 
en verlangend naar wat Hij verlangt, en geleid 
door de Geest. God wil je leren kijken naar jezelf 
via Christus, levend vanuit zijn volheid. 
  
Zonde  
Die dubbelheid is er, is omdat de macht van de 
zonde er nog altijd is. De zonde wordt in de taal 
van Paulus gepersonifieerd. Het is niet zozeer iets 
wat je doet, maar meer een macht die regeert en 
controleert; die er alles aan doen om over je te 
heersen. Paulus spreekt over zonde als een con-
trolerende macht. De enige oplossing is om te 
worden bewoond door een betere aanwezigheid, 
Christus. Hij overwon de macht van de zonde. Nu 
mag je weten: de gerechtigheid van Christus 
woont in mij omdat Christus in mij woont, en ik in 
Hem. De relatie met Hem definieert wie we zijn. 
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Relatie  
Daarom is de overwinning een geschenk, een be-
lofte. Het is iets wat je ontvangt. Niet iets wat je 
zelf voor elkaar moet zien te krijgen. Heel veel re-
ligie en godsdienst is een beweging van onder 
naar boven: we proberen hogerop te komen. Het 
christendom is een top-down godsdienst: God is 
in Christus afgedaald, om ons op te zoeken, en de 
relatie te herstellen. Wat van ons gevraagd wordt 
is niet om zelf ervoor te zorgen dat wij het kwaad 
overwinnen. Het is dat wij ons openstellen voor 
Christus, voor zijn Geest, om aan Hem overgeven 
en toevertrouwen. Het gaat om de verbonden-
heid met Hem: Blijf in Mij! Hij voert de strijd, en 
in Hem zijn wij meer dan overwinnaars 
(Rom.8,37). Het komt aan op een levende relatie 
met de Levende.  
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Daarmee is het belang van het gebed aangege-
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Voor Paulus wordt wie hij is niet bepaald door wie 
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dienen ons natuurlijke zelf zullen zijn (zoals Pau-
lus deed als Farizeeër). De vraag zou niet moeten 
zijn: ‘Wat zou Jezus doen?’, maar: ‘Hoe is de han-
delende aanwezigheid van Jezus van invloed op 
deze situatie terwijl zijn Geest in en door mij 
werkt?’  
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1. Geef ruimte voor stilte en na een paar minu-

ten geef de mogelijkheid dat ieder kring lid 
kan delen wat er voor hem/haar uitsprong in 
de lezingen en toelichting. 

2. Wat betekent de doop voor jou? 
3. Ervaar je het dat je ‘in Christus’ bent? Hoe er-

vaar je het, en wat betekent dat voor jou? 
4. Zie jij jezelf als nieuw mens? Waarom wel, of 
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5. ‘Niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij’ 

(Gal.2:20). Wat betekenen deze woorden 
voor jou? 

6. Hoe kun je in Hem blijven? Wat helpt je daar-
bij?  

7. En wat staat die verbondenheid in de weg? 
  
Danken & bidden 
 Dank God dat je in Christus een nieuw mens 

mag zijn. 
 Bid dat je in Christus mag blijven. 
 Bid dat God je helpt methoden te vinden die 

jou persoonlijk helpen het contact met Chris-
tus te onderhouden op dagelijkse basis 

  
Praktijk 
 Probeer deze week iedere dag een vast mo-

ment te nemen om ‘bij Christus’ te zijn. Ga in 
een comfortabele houding zitten en beeld je 
in dat Jezus bij je zit. Je mag wat zeggen, maar 
dat hoeft niet. Let op wat voor gevoel er bij je 
naar boven komt, als je alleen al bij Jezus 
bent. 
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moment inluidt met rustige muziek. Op deze 
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kerk.nl/oefenruimte-stil-zijn/ ] 
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3. In Christus zijn – tussen reeds en nog niet 
 
   [morgendienst Kerkelijk Centrum Ermelo 31/10/21] 

Johannes 15:1-8 | Galaten 2:15-21 
 
Identiteit  
‘Ikzelf leef niet meer, maar Christus leeft in mij’ 
(Gal.2,20). Met deze woorden geeft Paulus aan 
wat het geloof voor hem betekent: hij is niet lan-
ger (van) zichzelf, zijn identiteit is Christus gewor-
den. Hij leeft met Hem, en Christus leeft in Hem. 
Dat is niets minder dan een nieuwe schepping (2 
Kor.5,17). Zo ben je voor God helemaal nieuw. 
Net zo nieuw als Jezus na zijn opstanding. Door 
het geloof delen Jezus’ volgelingen in het nieuwe 
leven dat Christus in kruis en opstanding tot stand 
heeft gebracht. Door de verbondenheid met Hem 
ontvangen we een nieuw bestaan. Dat is niet iets 
wat je moet zien te bereiken, maar is vrucht van 
wat Christus voor ons gedaan heeft. 
  
Participatie  
In de doop is de gelovige met Christus gestorven 
en opgestaan (Rom.6; Kol.2); met Hem ontvang je 
een nieuw leven. Jezus heeft ons leven geleefd, 
onze levensweg gevolgd, is onze dood gestorven 
en heeft onze ondergang gedeeld. Maar daaruit 
is Hij opgestaan, en met zijn opstanding heeft Hij 
jou als zijn volgeling meegenomen uit de onder-
gang en de dood vandaan naar het nieuwe leven 
(Kol.1,13). Nu leef je niet meer voor jezelf, maar 
voor Christus. Je bent met Hem verbonden. Pau-
lus gebruikt allerlei beelden om duidelijk te ma-
ken wat het betekent om in Jezus te geloven en 
bij Hem te horen. Het gaat daarbij om een diepe 
verbondenheid met Christus. Hij benoemt dat in 
zijn brieven vaak met ‘in Christus zijn’. Je kunt dat 
samenvatten met het woord ‘participatie’: door 
het geloof heb je deel aan zijn leven, dood en op-
standing. Nu Hij een nieuw begin gemaakt heeft, 
mag jij daarin delen, in participeren. Het gaat dus 
niet om iets dat jij zelf voor elkaar moet zien te 
krijgen, maar wat Christus voor jou gedaan heeft. 
Paulus is nu Paulus-in-Christus (Gal.2,20); Paulus 
op zichzelf is verleden tijd. We worden dus op-
nieuw gedefinieerd, opnieuw geïdentificeerd 
door onze inlijving in Christus. Geloven is dus 
meer dan erop vertrouwen dat je gered wordt; 

het is deelnemen aan Christus. 
  
Spanning  
Nu leven we tegelijk ook nog in een zondige en 
gebroken wereld. En ook ons eigen leven wordt 
daardoor gestempeld. Soms licht er al iets op van 
die nieuwe werkelijkheid, maar op andere mo-
menten merk je er weinig van. Dan kan al snel de 
vraag opkomen of het nog wel wat wordt met de 
nieuwe mens. De twijfel slaat toe. 
Dan is het goed om te beseffen dat ondanks alles 
door het geloof verbonden bent met Jezus. En 
door die verbondenheid met Hem ben je een 
nieuw mens. Tegelijk mag je ook uitzien naar de 
volle openbaring daarvan. Je leeft daarmee in een 
spanningsvolle relatie: de spanning van 'het al-
reeds en het nog niet'; enerzijds ben je in Chris-
tus; en in Hem ben je een nieuw mens. Anderzijds 
merk je elke dag weer de gevolgen van de zonde 
en de verleiding. Daarom zegt Jezus: Blijf in Mij 
(Joh 15:5). 
Je kunt dus op twee manieren naar jezelf kijken: 
de ene is ons oude ik, buiten Christus, verslaafd 
aan zijn eigen verlangens; de andere is ons 
nieuwe ik, in Christus, vervuld van zijn goedheid 
en verlangend naar wat Hij verlangt, en geleid 
door de Geest. God wil je leren kijken naar jezelf 
via Christus, levend vanuit zijn volheid. 
  
Zonde  
Die dubbelheid is er, is omdat de macht van de 
zonde er nog altijd is. De zonde wordt in de taal 
van Paulus gepersonifieerd. Het is niet zozeer iets 
wat je doet, maar meer een macht die regeert en 
controleert; die er alles aan doen om over je te 
heersen. Paulus spreekt over zonde als een con-
trolerende macht. De enige oplossing is om te 
worden bewoond door een betere aanwezigheid, 
Christus. Hij overwon de macht van de zonde. Nu 
mag je weten: de gerechtigheid van Christus 
woont in mij omdat Christus in mij woont, en ik in 
Hem. De relatie met Hem definieert wie we zijn. 
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Relatie  
Daarom is de overwinning een geschenk, een be-
lofte. Het is iets wat je ontvangt. Niet iets wat je 
zelf voor elkaar moet zien te krijgen. Heel veel re-
ligie en godsdienst is een beweging van onder 
naar boven: we proberen hogerop te komen. Het 
christendom is een top-down godsdienst: God is 
in Christus afgedaald, om ons op te zoeken, en de 
relatie te herstellen. Wat van ons gevraagd wordt 
is niet om zelf ervoor te zorgen dat wij het kwaad 
overwinnen. Het is dat wij ons openstellen voor 
Christus, voor zijn Geest, om aan Hem overgeven 
en toevertrouwen. Het gaat om de verbonden-
heid met Hem: Blijf in Mij! Hij voert de strijd, en 
in Hem zijn wij meer dan overwinnaars 
(Rom.8,37). Het komt aan op een levende relatie 
met de Levende.  
  
Gebed  
Daarmee is het belang van het gebed aangege-
ven. In het gebed zijn we met God verbonden. 
Voor Paulus wordt wie hij is niet bepaald door wie 
hij in zichzelf is, maar door Christus. Ook het 
nieuwe leven is niet iets wat uit Paulus zelf komt, 
maar vloeit voort uit de aanwezigheid van Chris-
tus: zoals de ranken alleen vrucht kunnen dragen 
als zij aan de wijnstok zijn (Joh.15). 
Jezus is niet alleen degene die vergeving schenkt, 
maar ook degene in wie het leven van discipel-
schap plaatsvindt. Door de relatie met Christus 
wordt Paulus geen betere versie van zichzelf; hij 
wordt Paulus-in-Christus. Als hij terugkijkt, ziet hij 
op het verleden van Jezus, wat Hij gedaan heeft; 
en als hij vooruitkijkt, kijkt hij naar zijn toekomst. 
Als we niet op deze manier denken, bestaat het 
gevaar dat de ‘ikken’ die we trainen om God te 
dienen ons natuurlijke zelf zullen zijn (zoals Pau-
lus deed als Farizeeër). De vraag zou niet moeten 
zijn: ‘Wat zou Jezus doen?’, maar: ‘Hoe is de han-
delende aanwezigheid van Jezus van invloed op 
deze situatie terwijl zijn Geest in en door mij 
werkt?’  
  
 
 
 

Gespreksvragen 
1. Geef ruimte voor stilte en na een paar minu-

ten geef de mogelijkheid dat ieder kring lid 
kan delen wat er voor hem/haar uitsprong in 
de lezingen en toelichting. 

2. Wat betekent de doop voor jou? 
3. Ervaar je het dat je ‘in Christus’ bent? Hoe er-

vaar je het, en wat betekent dat voor jou? 
4. Zie jij jezelf als nieuw mens? Waarom wel, of 

waarom niet? 
5. ‘Niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij’ 

(Gal.2:20). Wat betekenen deze woorden 
voor jou? 

6. Hoe kun je in Hem blijven? Wat helpt je daar-
bij?  

7. En wat staat die verbondenheid in de weg? 
  
Danken & bidden 
 Dank God dat je in Christus een nieuw mens 

mag zijn. 
 Bid dat je in Christus mag blijven. 
 Bid dat God je helpt methoden te vinden die 

jou persoonlijk helpen het contact met Chris-
tus te onderhouden op dagelijkse basis 

  
Praktijk 
 Probeer deze week iedere dag een vast mo-

ment te nemen om ‘bij Christus’ te zijn. Ga in 
een comfortabele houding zitten en beeld je 
in dat Jezus bij je zit. Je mag wat zeggen, maar 
dat hoeft niet. Let op wat voor gevoel er bij je 
naar boven komt, als je alleen al bij Jezus 
bent. 

 
 Het kan heel behulpzaam zijn als je dit stilte 

moment inluidt met rustige muziek. Op deze 
link van de website ‘leven in de kerk’ vind je 
audiobestanden die je helpen om 4, 8, 15 of 
20 minuten stil te zijn.  [ www.leveninde-
kerk.nl/oefenruimte-stil-zijn/ ] 
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